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seri katili neden | j ۷ 


JACK'İN LAL yakalanamadı? ' ' 3 МЕ 
16 Viking temalı 4 harika kitap ayracı 


KIZIL ERİK & 


-AV | s Efsanevi denizcilerin müthiş maceraları =. Zorlu epik yolculuklar nasıl başarılı oldu? 
Vikingler'in Keşif Çağı neden sona erdi? 
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İMPARATORLUĞU 


Britanya İmparatorluğu'nu zirveye š — DZ taşıyan savaşlar, endüstriyel güç ve Eski kültürler neden Antikçağlardangünümüze Büyük ozan, oyunlarına gizli КАДЫ dini ihtiraslar ritüelistik cinayetlerişledi? o ençoksesgetirensuikastlar mesajlar mı yerleştiriyordu? 
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САМАККА 


SAVAŞI 

BU AÇIDAN 

HIG‏ ې 
GÖRMEDİNİZ‏ 
GELİBOLU‏ 
TARİHİ SUALTI‏ 
PARKI‏ 


Her sayımızda sesli içerikler de yer alıyor. Dilerseniz, 48 ve 84. sayfalarda bulunan karekodları okutarak bu içerikleri dinleyebilirsiniz. 


BU SAYIYI OKURKEN... 


En çok heyecanlandığım an: 
4 Griffin Savaşçısı'nın mezarı 
| bulunduğundagönderilen 


tanıklık edebilir, tarih boyunca var olmuş insan kurban etme geleneklerini keşfedebilir, Londra sokaklarını kana bulayan 

Karındeşen Jack'in izini sürebilir ve 3.500 
yaşındaki bir Antik Yunan savaşçısıyla tanışabilirsiniz... 


Gelin şimdi birlikte 1 mesaj sayfaları çevirip geçmişi 
1 1 
куша başlayalım ние emmuz ayında, ا‎ yeni sayımızda tekrar düştüğüm an: | görüşmek üzere... Karındeşen Jack'in ökl gönderdiği mektubun шин içinden çıkanlar 


Sungurtekin En çok etkilendiğim an: El Dorado efsanesinin yerli halkın gözünden 


yorumlanması 
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MAYIS SAYISI 


BAYİLERDE! 
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Bizimle çalışmak ister misiniz? 
İngilizceye hâkimseniz ve tarihi seviyorsanız lütfen allabouthistoryoodoganburda.com adresine yazın. 


KITAP TAVSİYESİ 
Sovyet, Amerikan ve Avrupa arşivlerinde yapılmış kapsamlı araştırmalara dayanan Stalin'in Savaşı, 
İkinci Dünya Savaşı'ndaki tetikleyici gücün Hitler değil, Stalin olduğunu iddia eden ve savaşın merkezini Batı'dan Doğu'ya taşıyarak, çok farklı bir bakış açısı sunan ilginç 


bir kitap. 
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(Gallabouthistoryturkiye 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allabouthistoryoodoganburda.com 
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B: sayımızda sizlere içerisinde hem cesaret hem de büyük trajediler barındıran ancak biri diğerinden daha başarılı olmuş iki keşif öyküsü sunuyoruz. 
İlki, Kızıl Erik ve diğer Viking kâşiflerin maceraları... Onlarla birlikte Norsların anavatanından yola çıkıp İngiltere'ye, İzlanda'ya, Grönland'a ve son olarak Kuzey Amerika'ya yolculuk ediyoruz. Bu yürekli gezginleri, sıcak evlerini bırakıp denizin sert rüzgârları ve hırçın dalgalarıyla mücadele ederek uzaklara yelken açmaya iten şey neydi? Keşfettikleri topraklarda onları hangi mükâfatlar ve tehlikeler bekliyordu? Tüm bu soruların cevaplarını veünlü Viking sagalarınailham veren zorlu yolculukların hikâyelerini keyifle okuyacağınıza eminim. 

Diğer keşif öykümüzün başrolünde ise 
ümitsiz bir çabayla, kayıpaltın şehir 1 
Dorado'yu arayan İspanyol fatihler var. 
Kolomb öncesi Güney Amerika halklarını yıkıma sürükleyen acımasızlığın, hırsın ve açgözlülüğün bir simgesi haline gelmiş olan ve zenginlik peşinde koşanları ardından sürükleyen El Dorado efsanesinin ortaya çıkış hikâyesini sayfa 48'de bulabilirsiniz. 

Bunların dışında yine ilginizi çekecek pek çok konuya yer verdik: Kraliçe Viktorya'nın önderliğinde Britanya İmparatorluğu'nun dünyaya hükmedişine 


Eski sayıları satın almak için: 


www.dergiburda.com 
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DOĞAN BURDA DERGİ 


© 1-31 MAYIS TARİHLERİ ARASI 


dergiburda.com'dan 


ABONELİK SATIN AL 
KAZAN 


a satın aldığınız in tek sayı ücreti hediye. 


· Doğan Burda kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı bitirme hakkını saklı tutar. 
۰ Dijital abonelik ve tek sayı satışları kampanyaya dahil değildir. 
· Para puan sadece geçmiş sayılar kategorisinde kullanılabilir. 


90) Kızıl Erik ve Viking Kâşifler 


Vikingleri tehlikeli denizlere açılıp yeni topraklar keşfetmeye iten şey neydi? 

Griffin Savaşçısı'nın Mezarı 

Gizemli mezar arkeologları şaşırtmaya devam ediyor Altın Şehir El Dorado 

Altınla kaplı kayıp şehrin peşinde... 


| Zaman Yolcusunun El Kitabı 


Pornokrasi döneminde hayatta kalmayı başarabilir misin? 
Viktorya'nın İmparatorluğu 

Britanya İmparatorluğu'nun zirveye ulaştığı dönemi keşfedin 

Alternatif Tarih 

Uzay yarışını Sovyetler Birliği kazansaydı tarihte ne değişirdi? 


UYU 


Zaman Tüneli 

Önemli olaylara göz atalım 
Öne çıkanlar 

En ünlü suikastçılar 

Franz Ferdinand Suikastı 
Dünyayı değiştiren uğursuz gün Detaylı Bakış 

İkonik suikastçı: Ninja 
Silginç gerçek 

Çakal Carlos 

Tarihin İçinden 

Bin Ladin suikastı 


İnsan Kurban Etme 

Tarih boyunca insanların kurban edildiği ritüeller Shakespeare'in İsyanı 

Ünlü ozan, oyunlarındaki gizli şifrelerle düzene başkaldırmış mıydı? 

Karındeşen Jack 

Tarihin en ünlü seri katili Londra sokaklarını kana buladı BÜYÜK SAVAŞLAR 

Somme Muharebesi 

Tankların ilk kez sahneye çıktığı, tarihin en kanlı muharebelerinden biri 

Hollywood'a karşı Tarih 

Genç Victoria adlı film tarihi gerçekler karşısında nasıl bir sınav veriyor dersiniz? 


Z Ёл ATATÜRK DÖNEMİNDE İKTİSADİ BAĞIMSIZLIĞIN İLK ADIMLARI 


e Türkiye İş Bankası Müzesi - 4 

“pazartesi hariç her gün 10.00 - 18.0) / | «чен arasında ücretsiz ziyaret edilebilir?” 
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SARAYA HÜCUM 


Bolşevik Kızıl Muhafızlar 25 
Ekim'de Rusya'nın o zamanki başkenti Petrograd'da 
(günümüzde St. Petersburg 
/ Sankt-Peterburg) geçici hükümetin merkezi olan 
Kışlık Saray'ı kuşattı, Sarayın savunması zayıftı ve (daha sonra Sovyet propagandasının iddia ettiğinin aksine) ele geçirilirken çok az bir direniş söz konusu olmuştu. Rus monarşisinin Şubat ayında zaten devrilmiş olmasıyla birlikte, Ekim Devrimi'nin başarısı Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladı. 


B Aralık 1926 
POLİS, AGATHA 
CHRISTIEYI ARIYOR 


Ünlü polisiye roman yazarı 
Agatha Christie, eşiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından 3 Aralık 1926 günü ortadan kayboldu. Ertesi sabah arabasının Londra'nın güneyindeki Surrey'de bir maden ocağının yakınlarında bulunması uluslararası medyanın yoğun ilgisine yol açtı ve polis soruşturması başlatıldı. 6 Aralık'ta çekilmiş olan bu fotoğrafta polisler ünlü yazarın kaybolma anını yeniden canlandırırken görülüyor. Christie, kaybolmasından 11 gün sonra, kuzeydeki Harrogate şehrinde sahte isimle giriş yaptığı bir otelde bulundu. O dönemde doktorlar ünlü yazarın geçici hafıza kaybı yaşadığını söyleseler de gerçekte neler olduğuna dair çok sayıda teori mevcut. 
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IKINCI DÜNYA SAVASPNIN 
KADERİNİ BELİRLEYEN KOMUTANLAR OSPREY BÜYÜK KOMUTANLAR DİZİSİ'NDE... 


Erwin Rommel Heinz Guderian Erich von Manstein PIER P BATTISTELLI PIER P BATTISTELLI ROBERT FORCZYK 


ROBERT РОЙСҮ?К MARK STILLE 


لل و تسس 


George 5. Patton Georgiy Jukov Yamamoto Isoroku STEVEN J. ZALOGA ROBERT FORCYZK MARK STILLE 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BUL'DA 


YÜZYIL İÇİN 
ÇALIYOR 


Borsa İstanbul'da 

gongun sesi, sadece 

özel günlerimizin değil, aynı zamanda İstanbul'u bölgenin en önemli finans merkezlerinden biri yapma vizyonumuzun da sesi... 


Geçmişte olduğu gibi 
150. yılımızda da, gongun sesini geleceğe taşımaya devam edeceğiz. 


Birlikte nice yıllara... 


т. 


f BORSA Е 4, Me stanbul com ç iSTANBUL | ff“ О 00000 / borsaistanbul 


ї Bir ressamın tasviriyle Romalı 
General Jül 
Sezar'ın ölümü 


NE KANUNLARI NE DE İNSAN HAYATINI UMURSAYAN, TARİHİN EN ÜNLÜ SUİKASTÇILARIYLA TANIŞIN 


9 энэ, 4 3 Kahire'de Mısır 
gw P: ; - Başkanı Enver Sedat'ı 


hedef alıp öldüren 
radikaller, Ekim 1981 


* Fransa Kralı IV. Henry, François Ravaillac adlı fanatik bir Katolik -= 


tarafindan öldürüldü SSuikasilar 


„ 1980'de John 
تې‎ Lennon'ın suikasta uğramasının ) تت نا‎ ardından toplanan Эрл kalabalık 
- ABD Başkanı Ronald Reagan, 
John Hinkley'in silahından çıkan kurşunlardan biriyle vurulmuştu 
- 1 
N Же 


Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden Mahatma Gandi, katledilmesinin ardından yakıldı 


Bu sayıda 
16 Tarih boyunca 
suikastlar 


Tarihin en ünlü ve ses getiren suikastlarına yakından bakalım 


18 Öne çıkanlar 


Tüm zamanların en korkulan ve en etkili on suikastçısı 


20 Franz Ferdinand 
suikastı 


”” Polis, suikasta kurban giden Malcolm X'in cansız bedenini taşıyor 


1918'de Rus kraliyet ailesinin tamamı suikasta kurban gitti 


Dünyayı değiştiren bu uğursuz günde neler yaşandı? 


24 Detaylı bakış 


NİNJA 
Tüm zamanların en ikonik suikastçıları 


26 Carlos 
da 5 gerçek 
Tarihin en ünlü siyasi suikastçılarından biri 


28 Tarihin içinden 


Geronimo Operasyonu 


Pakistanlı siyasetçi Benazir Dünyanın en çok aranan adamı : Butto'yu öldüren bombalı Usame Bin Ladin'e yapılan suikast intihar eyleminin ardından nasıl gerçekleşti? 


ortaya çıkan görüntü 


Look ard Lem Автуссаж: Getty 


5 Haziran 1968'de 
vurulduktan sonra yerde hareketsiz yatan 
IB Robert Kennedy 
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Suikastlar 


Tarih boyunca suikastlar 
SEN DE MÍ BRÜTÜS? | dn 


ROMA MÔ 44 e Ж eri bir av 
Roma'nın diktatörü olarak iktidara gelmesinin ardından ! цас Ёс - ٠ 51) سا‎ Jül Sezar, şehri ve kurumlarını kendi iradesine göre нею: şekillendirerek ve daha önce güçlü olan Senato üzerinde 1066 olim kontrol sağlayarak nüfuz ve ayrıcalık kazanmaya devam ele geçiren etti. Fakat Roma'daki iktidarı kısa sürecek, Mart İdusu (15 Fatih lakaplı 1. 
Mart) günü tarihin en ünlü suikastına kurban gidecekti. e n Senato'daki bir oturuma katılması gereken Sezar 1 087у kodan 110 O' deki geldiğinde, Tillius Cimber sürgündeki kardeşinin ölümüne dek İngiltere geri çağrılması için ona bir dilekçe sundu ve diğer kralı olarak hüküm sürdü. 
komplocular da destek vermek için etrafında toplandı. II. William bir gün New _ Fakat aslında dilekçe bir aldatmacaydı. Sezar bir el 3 Кш > bar e hareketiyle senatörleri başından savmaya kalkıştığında اوی دو‎ Başlangıçta Cimber onu yakalayıp togasını aşağı çekti. Bu sırada bu olay trajik bir kaza olarak Servilius Casca adındaki başka bir suikastçı bir hançer nitelendirildi. Fakat Kralın çıkarıp diktatöre doğru hamle yaptı. Rivayete göre Sezar, bedeninin ormanda yere “Casca, seni hain, ne yapıyorsun?" diye bağırdı. Sezar'la yığıldığı noktada kaderine boğuşmakta olan Casca, “Kardeşlerim, yardım edin!" 
diye haykırarak destek istedi. Bu çağrı üzerine yaklaşık 


terk edilmesi ve adamlarının iyi eğitimli okçular olması 
60 senatör Sezar'a saldırdı ve 23 kez bıçaklayarak onu 
öldürdü. 


aslında onun suikasta kurban gittiğini gösteriyor. 


у е 55 5 © Korkusuz John, başı yarılarak Suikastların zaman tüneli katledilir 


Korkusuz John, Fransa kralı VII. 
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Makedonya Kralı II. $ Caligula Е Charles'ın Orleans Dükü Louis Phillp öld rülür اا‎ Gaddar ve dengesiz Roma cinayetine karşılık düzenlediği Büyük İskender'in öl ür imparatoru Commodus, güreş bir intikam pi eşle başına babası Il. Philip, Roma İmparatoru rtneri Narcissus tarafından bir balta darbesi indirilere! 
Makedonya'nın ilk Caligula da Sezar'la gularak öldürülür.. MS 192 öldürülür. 1419 


aynı kaderi paylaşır ve 
Cassius Chaerea'nın liderlik ettiği bir grup suikastçı tarafından 


başkenti olan antik 
Aiga'da Orestisli 
Pausanias adındaki koruması tarafından 


Bourbonlu Blanche öldürülür 
Bir zamanlar İber Yarımadası'nda 


Fanatik rahibin gazabı ? 
Kastilya Kralı Petro'nun karısı 


Polonya Kralı III. Henry, 


bıçaklanarak defalarca bıçaklanarak olarak tahtta oturan Kraliçe Jacgues Clement 

öldürülür. öldürülür. s Blanche, kraldan boşandıktan adındaki bir rahip 

MÖ 336 MS 41 sonra bizzat onun emriyle tarafından öldürülür. 

Геи аа öldürülür. 1361 1589 iz 
۴ ۴ V 1 ۴ yy ۴ ۴ ? ؟‎ ? ۴ ? ۴ Ş t + ۴ ۴ t ! ШІ ! 
7127) WOO malWmmm 5 0700 سپ‎ 117 ШИШ سلا سا‎ ШИН 31 ШИН ساسا‎ ШИН سلا‎ ШИШ 1 اسا لسا‎ А 
IH. Darius Tiberius Gracchus J ` Papa XI. - LLouis'nin IV. Henry artık ihaneteuğrar dövülerek öldürülür û Kralı wiliam | (7 ааа” оно Кок Pers hükümdarı Önlü Romalı reformist mel 1:547 zehirlenir | ransa ans Dükü ransa Kralı IV. Henry, Ill. Darius, Büyük ve politikacı, seçim É tih Wi ur Ч М 1 Benedictus, Katolik Louis, Burgonya Dükü François Ravaillac İskender'e karşı bir günü bir grup rakip ой) ii Wam А Kilisesi'nin başına Ыйын юан ип adı لل‎ fanatik bir dizi muharebeyi senatör tarafından avlandığı sirada kendi YAREN £ X geçtikten yalnızca > юан r grup si р ап > kaybettikten sopa ve sandalyelerle adamlarından birinin j 1 سو‎ ay ronn а Kadn Лин тет li үд sonra kendi valileri dövülerek öldürülür. attığı okla "kazara" | پس‎ аяс tarafından цэх al 

tarafından öldürülür. MÖ 133 lur ТОО Рара X ШЯ zehirlenerek suikasta uğrar. biçaklanara 
MÖ 330 VUR, öldürülür. 4 1407 öldürülür. 1610 


Montferratlı Conrad 
İSRAİL 1192 


ULU 


Can sıkan bir piskoposun 
katledilmesi İNGİLTERE 1170 


Kral 11. Henry, Canterbury Başpiskoposu Thomas Becket'ın taç giydirme imtiyazını hiçe sayıp, oğlu Genç Kral Henry'ye York Başpiskoposluğu aracılığıyla taç giydirmiş 


Ünlü bir İtalyan soylusu ve Üçüncü Haçlı Seferi'nin 
kilit aktörlerinden biri olan Monferratlı Conrad, 24 
Kasım 1090'da Kudüslü Isabella ile evlenerek önce Kudüs'ün fiili kralı, bundan iki yıl sonra da seçilerek resmi kralı oldu. Fakat efsanevi tarikat Haşhâşiler 


tarafından öldürülünce hükümdarlığı bir hayli kısa ч > hi sürdü. Ölüm onu, günümüzde İsrail'in kuzeyinde yer alan i Akka şehrinde, bir arkadaşının evinden dönerken bulmuştu. 
Rivayete göre, bir akşam eşiyle yemek yemeyi beklerken onun gecikmesi üzerine, birlikte akşam yemeği yemek için dostu Beuvais Piskoposu'nun evine gitti. Beraberinde iki muhafız da vardı. Yemeğini yemiş olan Piskopos onun için bir şeyler hazırlatacağını söyleyerek Conrad'ı içeriye davet etti. Fakat Conrad bu teklifi geri çevirip yeniden evine doğru yola koyuldu. Tam yolu yarılamıştı ki dar bir caddede iki Haşhâşi fedaisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Muhafızlar suikastçılardan birini öldürdü, diğerini ise yakaladı. Ancak iş işten geçmişti ve hayatını kaybeden Conrad bir kan gölü içinde yatıyordu. 


ve bunun üzerine Becket, töreni düzenleyen 


diğer piskoposları aforoz etmişti. Başka sorunlar da yaşadığı Becket'ın yaptıklarını duyan Henry'nin, “Beni bu fesat rahipten kurtaracak kimse yok mu?” diye yakındığı rivayet edilir. Kralın bu sözlerini işiten Reginald FitzUrse, Hugh de Morville, William de Tracy ve Richard le Breton isimli şövalyeler hiç vakit kaybetmeden Canterbury'ye doğru yola çıkıp bir hışımla 


katedrale girdiler ve Becket'tan “kurtuldular.” 


Amerikalı sağlık çalışanlarının başlaftiği grevi desteklemek üzere 29 Mart günü Memphis'e gitmişti. 
Gösterilerin şiddetli bir hal alması sonucunda Memphis'ten ayrıldı ancak birkaç gün sonra tekrar şehre dönmeye karar verdi. Yolculuktan önce bomba tehdidi nedeniyle uçuşu ertelenen King, nihayetinde 

3 Nisan günü Memphis'e vardı. Aynı gün Mason 
Tapınağı'nda düzenlenen mitingde ünlü “Dağın Zirvesine Çıktım" konuşmasını yaptıktan sonra Lorraine Motel'deki 306 numaralı odaya yerleşti. Ertesi gün, odasının balkon korkuluklarının üzerinden eğilmiş halde rahip Jesse Jackson'la konuşurken bir silah sesi duyuldu. James Earl Ray'in silahından çıkan kurşun King'in sağ yanağından girerek çenesini dağıtmış, ardından omuriliğini parçalayarak omzuna saplanmıştı. 
Olaydan bir saat sonra, King'in öldüğü açıklandı. 


Ф İzak Rabin 


ө Mahatma Gandi 


İmparatorluk Rusya'sı tarihe gömülür 


RUSYA 1918 
1917'deki Şubat Devrimi'nden sonra kurulan geçici hükümetin çeşitli kademelerinde görev yapan Kerensky, temmuz ayında nihayet başbakan olmuştu. Ekim 1917'de Finlandiya'dan dönen Lenin, Bolşevikleri geçici hükümeti devirmeye çağırdı ve 

Ekim Devrimi'yle Bolşevikler 

iktidarı ele geçirdi. Bunun üzerine, 1917'de Romanov kraliyet ailesi Tobolsk kentine sürgüne gönderildi ve eskiden valinin konutu olan bir konağa yerleştirildi. Ancak Rusya'nın tamamen Bolşeviklerin kontrolüne geçmesiyle birlikte Yekaterinburg şehrine nakledildiler ve iki katlı İpatiev Evi'ne hapsedildiler. Bir tüccara ait olan İpatiev Evi, adını evin son sahibi askeri mühendis Nikolay 
Nikolayeviç İpatiev'den almıştı. 1917 
yılının 17 Temmuz gecesi tüm âile 


, uyandırıldı ve giyinmeleri söylendi. 


Ardından evin bodrumuna götürüldüler ve burada bir grup Bolşevik infazcı tarafından kurşun yağmuruna tutularak 
! katledildiler. 


Operadaki hayalet 
suikastçı İSVEÇ 1792 


111. Gustav, 1771 yılından Stockholm Kraliyet Operası Binası'nda öldürüldüğü 1792'ye değin İsveç kralıydı. Bir maskeli baloya katılan Kral, onu ölümle tehdit eden bir mektup almış ancak aldırış etmemişti. Balo sırasında maske takacağı için güvende olacağını söyleyip eğlenmeye devam etti. 
Gelgelelim göğsünde taşıdığı 
Serafim Kraliyet Nişanı, 
Kimliğini açık etmişti. Kral, suikastçının silahından çıkan kurşunla vuruldu. Ölümcül bir yara almamıştı ancak yarası enfeksiyon kaptığı için hayatını kaybetti. 


eyaletinin Dallas bir ayaklanmayla 


şehrinde Lee devrildikten sonra Harvey Oswald isyancılar tarafından tarafından yakalanarak 

vurulur. 1963 ¥ © öldürülür 2011 


Benazir Butto'ya bombalı saldırı 
PAKİSTAN 2007 


Pakistan'ın eski Başbakanı 
Benazir Butto, bir miting sırasında önce silahla vuruldu, ardından da bombalı saldırıya uğradı. 
Butto, bir İslam devletindeki ilk kadın başbakandı ve daha önce 1988-1990 

ve 1993-1996 yıllarında olmak üzere iki kez aynı görevde bulunmuştu. 
Öldürüldüğünde üçüncü kez seçilmek için kampanya yürütmekteydi. 


muhalefete liderlik eden Troçki, Stalinci ajan Ramon Mercader 


buz baltası vurularak 


tarafından başına 


öldürülür. 1940 


Enver Sedat ortadan kaldırılır 


مس 


r Enver 
Sedat, Mısır-İsrail 

Barış Antlaşması'nın imzalanmasının ardından 
Mısır Ordusu'nun öfkeli radikal subayları tarafından öldürüldü ve sonrasında ayaklanmalar Mısır'ın dört bir yanına yayıldı. 


ıçaklar ve cesedini Okho- 


7 vurulur öldürülür 
deki s HENG вэ. 
William MeKinl Britanya'dan Başbakanı öm d Р با‎ wasaypi bir anarşist + x bağımsızlığını k İzak Rabin, Henüz iki aylık bir шинэ apam emi اد و‎ öldürüldü و د‎ Ñ arpe ir arabada seyahat 2 ` 
Шин гаа etmesine га ak Bir diğer ABD hial ян — ela örgüt Ан ge шиг шинээ indirilip 20 yılını biere Rus hükümdarı, Saint | Başkanı McKinley, ات‎ 1 yi ЫГ E ür. 
hapsinde geçirdikten Petersburg şehrinde | New York eyaletinin Үл денак очен сэт" Princip, لات‎ irla н sonra kudretli Çariçe II bir dizi bombalı saldırı | Buffalo şehrinde Saraybosna'da Avusturya. | bahçesinde yürürken erine =н : sonucu öldürülür. anarşist Leon Macit Arşidükü Franz | Hindu fanati tarafından bıçaklanarak 1881 Czolgosz tarafından Ferdinand a ateş açarak шоп Gos öldürülü ç 1 _ | vurulur. 1901 onu öldürür. 1914 tarafından vurularak 
2 بل‎ ür. 1 | öldürülür. 1948 | 
t 1) t ? ۴ 14 t 1 + + ۴ 1 1 t v ۴ ۴ 
1750 тэ гр 190 سب انم ټيب‎ — lll ua кун 
Abraham Lincoln ünlü bir Japonlar Kore par : ! John F. Kennedy bir tiyatro 50 İmparatoriçesi N İl Lev Tı katledilir keskin nı ncının tarafından öldürülür мунган: а 1920'li yıllarda Joseph hedefi سب‎ ey зө “тулан Үлш Başkanı Our American saldırır Stalin'e karşı sol ABD Başkanı JFK, Teksas Muammer Kaddafi, 


Cousin (Amerikalı 
Kuzenimiz) adli oyunu гү izlediği sırada, Konfederasyon destekçisi John Wilkes Booth 

tarafından suikasta uğrar. 
1865 


Japon suikastçılar, İmparatoriçe'nin korumalarını ke ilerleyip onu 


ПЕ 
Б^] 


ru Köşkü önündeki çam 
ormanında yakarlar. 1895 


ekiyor 


Bir türlü ölmeyen mistik keşiş 

1 916 

1914'te gerçekleştirilen bir suikast girişiminden sağ çıkmayı başaran ve Rus kraliyet ailesine yakınlığıyla tanınan ünlü keşiş Grigori Rasputin, bundan yaklaşık iki yıl sonra, önce ölümcül dozda siyanür içeren yiyecek ve içeceklerle zehirlendi, ardından bir tabancayla vuruldu. 
Fakat buna rağmen hayatta kalmayı başardı ve ayağa kalkıp grubun liderine doğru bir hamle yaptı. 

Bu esnada diğer suikastçılar onu kurşun yağmuruna tuttular. Daha sonra bedenini, bağlanmış ve bir halıya sarılmış halde, buz tutmuş Neva Nehri'ne attılar. 


RUSYA 


5٩ 


Suikastlar 


Öne ç 


01 SUİKASTÇI 


Bu soğukkanlı katillerden bir kısmı politik sebeplerden ötürü, diğerleriyse yalnızca para için cinayet işlemişti. Kargiumzda en ünlü suikastçılardan bazıları 


John Wilkes Booth 

AMERİKALI 1838-1865 

İkinci kez başkan seçilmesinin hemen ardından yaptığı ve köleliğe karşı duyduğu nefretin yanı sıra, Amerika'yı yeniden inşa etme planlarını da ana hatlarıyla ortaya koyduğu konuşması, Lincoln'ün en iyi konuşmalarından biriydi. Başkanı kaçırmayı planlayan John Wilkes Booth, 

duyduğu sözlerin ardından bu 

eylemin yeterli olmayacağına 

ve onun ölmesi gerektiğine 

kanaat getirdi. 14 Nisan 1865 = günü Baskanin Ford Tiyatrosu'nda کلم‎ f nerede oturacağını biliyordu ve 

locasına yaklaşırken etrafta hiç koruma olmadığını fark etti. 
Başkanı korumakla görevli muhafız ilk perdenin ardından verilen arada 

bir bara gitmiş ve henüz dönmemişti. Boot, 
Lincoln'ü tabancasıyla vurarak öldürdü ve kaçtı. 
Ancak izi sürüldü ve vurularak öldürüldü. 


Çakal Carlos VENEZUELAL 1949- 


Modem çağın tartışmasız en ünlü suikastçısı olan Çakal Carlos, Venezuela'da doğdu. Hayatının ilerleyen dönemlerindeki eylemlerine siyasi fikirlerinin mi yoksa paranın mı yön verdiği 
tartışma konusu olsa da 1975 
yılında Viyana'daki OPEC 
toplantısında, aralarında 10 
petrol bakanının da bulunduğu 
60'tan fazla kişiyi rehin alması ve olay sonrası rehinelerden bir kısmını Cezayir'e kaçırması onu uluslararası basında manşetlere taşıdı. Üç kez ömür boyu hapse çarptırılan ve şu anda Fransa'da cezasını çeken Carlos'un tam olarak kaç kişiyi öldürdüğü bilinmiyor. 


John Hinckley Jnr. 


AMERİKALI 1955- 


Psikolojik açıdan sorunlu bir münzevi olan John Hinckley, 1981'de Washington D.C.'deki Hilton Oteli'nin önünde ABD Başkanı Ronald Reagan'ı öldürmeye kalkışmasıyla Amerikan tarihine damgasını vurdu. Ailesi ve sınıf arkadaşları tarafından utangaç, yalnız ve “hanım evladı” şeklinde nitelendirilen Hinckley, okulu bıraktıktan sonra yönetmen Martin Scorsese'nin Taksi Şoförü adlı filminde gördüğü aktris Jodie Foster'ı saplantı haline getirmişti. Onu gizlice takip ettiği, şiirler ve mektuplar gönderdiği birkaç yılın ardından, ünlü aktrisi etkilemenin en iyi yolunun 
Ronald Reagan'a suikast düzenlemek olduğuna 

karar verdi. Suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. 
Yargılanması sırasında 

akli dengesinin yerinde olmadığına hükmedildi 

ve Washington D.C.'deki 

St. Elizabeth's Psikiyatri 
Hastanesine gönderildi. 2016 
yılında denetimli serbestlikle hastaneden salıverildi. 


٨٨ 


Jesse James ve çetesinin 


maceralarından çok etkilene obert Ford, 1880'de Jesse ile tanışıp çeteye katıldı. Bir cinayete karıştığı şüphesiyle tutuklanınca, başına 10.000 dolar ödül konmuş olan James'in yerini bildiğini itiraf etti ve kendisine James'i öldürmesi halinde hem ödülü alacağı hem de affedileceği söylendi. 3 Nisan 
1882 günü Jesse James kaldıkları evin 
duvarında asılı olan bir resmin yamuk durduğunu fark etti ve düzeltmek için sandalyeye çıktı. Bunun üzerine Ford, James'i sırtından vurdu ve bu olaydan sonra hayatı boyunca “Korkak Robert Ford" olarak anıldı. 


Brigitte Mohnhaupt 
ALMAN 1949 - 


Almanya'nın en tehlikeli kadını olarak nitelendirilen Mohnhaupt'un geçtiğimiz yıllarda serbest bırakılmasının kamuoyunda yarattığı tepki onu gündeme taşıdı. Kapitalist zulme karşı olduğunu söyleyen 

Kızıl Ordu Fraksiyonu'nun (Baader-Meinhof Çetesi) bir üyesiydi. 1982'de yakalanan Mohnhaupt, dokuz cinayete karışmaktan hüküm giydi. Asgari cezasını çekmesinin ardından, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermemesine rağmen 2007'de şartlı tahliyeyle salıverildi. 


Marcus Brutus 
ROMALI MÜ 85 - MÜ 42 


Sezar'ın gözde politikacılarından 

biri olan Brütüs'ün, Roma'nın bu en güçlü adamının mutlak iktidara sahip olmasından memnuniyet duyacağı düşünülebilir. Gelgelelim o da diğer pek çok politikacı gibi Roma'nın tek bir kişiye tâbi olmaması gerektiğine inanıyordu ve MÖ 44'te, kendisi gibi düşünen senatörlerle birlikte Sezar'ı hançerleyerek öldürdü. Onun bu suikasttaki rolü Sezar'ın ünlü “Et tu, Brute? (Sen de mi Brütüs?)" sözleriyle tarihe geçti. Sezar'ın öldürülmesinden sonra iktidar mücadelesi nedeniyle yıllarca süren iç savaş ve ölümler iyiden iyiye şiddetlendi ve Roma bir daha eskisi gibi olmadı. 


3 Sezar'ın — ün 


“biyolojik babası olduğu 


JAMES EARL RAY 


AMERİKALI 1928-1998 

4 Nisan 1968 günü Illinoisli bir adam, milyonlara umut veren ve 
siyasi bir hareket başlatan sembol bir ismi öldürdü. Tetiği çeken kişi James Earl Ray'di, hedefindeyse Martin Luther King vardı. 
Sabıka kaydı hayli kabarık bir serseri olan Ray, King'in kaldığı odanın yakınında bir oda tutmuş ve ünlü sivil haklar savunucusu odasının balkonuna çıktığı sırada onu vurmuştu. O dönemde FBI tarihinin en pahalı insan avlarından biri olan kovalamaca sonunda Ray'in izi Londra'da bulundu ve 99 yıl hapse mahküm edildi. 


E CORDAY 


FRANSIZ 1768-1793 
Fransiz Detrimi politik ve toplumsal değişimlerin «yaşandığı bir süreçti ve bu dönemde Charlotte Corday (Mari&sAnne Charlotte de Corday d'Ariont) adındaki genç bir kadın, etkisi altında kaldığı Jirondenler isimli 
örgütün sempatizanıydı. Bu örgüt de 57 
sonsbulması için катрана yürütüyordu fakat diğer gtüplar kadar radikal değildi ve pek çok üyesi idam edildi. Örgüt üyelerinin tasfiyesinden radikal gazeteci 


№ 4 ; 5 
3 p` 4 Jean-Paul Marat'ı sorumlu tutan Corday, Marat'in 
O aris'teki evine gitti. Bir cilt rahatsızlığından mustarip ia Paris'teki tti. Bir cilt rahatsızlığınd t Ki İCorday, ie olan Mûrat sık sik Şifalı sularla yıkanırdı ve işlerinin 


çoğunu da banyosundan yürütürdü. Marat'ın evine giren Corday, talihsiz gazeteciyi banyo yaptığı esnada göğsünden:bıçaklayarak öldürdü. 


halkının ikiye bölünmesine yol açtı. Kimileri onu bir kahraman, kimileriyse hain olarak görüyordu 


| Balthasar Gerard İSPANYOL 1557- 1584 


Tarih boyunca suikastlar pek çok sebepten ötürü ^ gerçekleştirildi ancak Balthasar Gerard'ın eylemi en yaygın iki nedeni bünyesinde barındırıyordu: para ve siyaset... 16. yüzyılın başlarında İspanyol topraklarının bir parçası olan Hollanda, Oranj Prensi I. William'ın (Oranjlı William) önderliğinde 


başlatılan savaşın ardından özgürlüğünü kazanmıştı. 


Bunun üzerine İspanya kralı II. Felipe, 1580'de 


William'ın başına ödül koymuş ve 1582'de bir suikast 


girişimi başarısız olmuştu. Fakat William, onun sadece İspanya kralına değil, Katolikliğe sırtını dönerek dine de ihanet ettiğine inanan Gerard'ın elinden kurtulamayacaktı. Kendisini William'a 

bir Kalvinist'in oğlu olarak tanıtıp, yeni kıyafetler almak için para dilenen Gerard, bunun yerine bir çift tabanca satın aldı. 10 Temmuz 1584 günü yakın mesafeden ateş ederek William'ı göğsünden vurup öldürdükten sonra korkunç işkencelere maruz kaldı ve ardından idam edildi. Hollandalıların portakal rengini ulusal renk olarak kabul etmeleri William'ın unvanından kaynaklanmaktadır. 


GAVRILO PRINCIP 


BOSNA HERSEKLİ 1894-1918 
Tek bir olayın Birinci Dünya Savaşı'na yol açtığını söylemek biraz fazla yüzeysel olsa da Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da 19 yaşındaki Gavrilo Princip tarafından vurulmasının fitili ateşlediğine şüphe yok. Princip, yakalandıktan sonra intihar etmeye kalkışmış ancak yanındaki siyanürün son kullanma tarihi geçtiğinden 

zehir işe yaramamıştı. Ölüm cezası için yaşı tutmadığından 20 yıl hapse mahküm edildi. 

“ Kötü hapishane koşulları nedeniyle tüberküloza yakalanan Princip, Nisan 1918'de hayatını kaybetti. 


bulunulması gerektiğini savundu. Başlangıçta hedef olarak Bosna valisinin üzerinde durulduysa da daha sonra bu karardan vazgeçildi ve Arşidük Ferdinand kurban seçildi. 

Plan, haziran ayında şehre yapacağı ziyaret sırasında Arşidük'e bir saldırı düzenlemekti. 
Suikast için gerekli silahlar ШЄїт 26 Mayıs'ta örgüte aldığı genç yaştaki Sırp ve Bosnalı Sırp suikastçılardan oluşan bir ekiple birlikte şehre ulaştı. 4 Haziran'da Saraybosna'da altı suikastçı harekete geçmeye hazır durumdaydı. Ilić suikastçılara tabanca, el bombası ve bıçakların yanı sıra intihar hapları da dağıtmıştı; yani durum 
gerçekten de “ya birlik ya da ölüm"dü. Tarih 28 
Haziran'ı gösterdiğinde Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Hohenberg Düşesi Sophie Chotek suikasta kurban gitmişti. 

Yaptıkları onca detaylı planlamalara rağmen hem suikastçılar hem de örgüt içindeki liderleri yakalandı ve bir kısmı hapsedilirken diğerleri idam edildi. Sadece bir adamın ve eşinin ölümü bir olaylar silsilesini tetikledi ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu aynı yılın temmuz ayında bir ültimatom yayınladı. Ültimatomda, Sırbistan'ın 48 saat içerisinde kabul etmesi gereken, aksi halde Avusturya-Macaristan büyükelçisinin ülkeden geri çağrılmasıyla karşı karşıya kalacağı bir talep listesi yer alıyordu. 
Sırbistan söz konusu talepleri kabul etmedi ve 
28 Temmuz'da her iki taraf da ordularını seferber 
etti. Avrupalı Büyük Güçler arasında kurulan bir dizi ittifak nedeniyle bu durum Rusya, Fransa, Britanya, Almanya ve diğer devletleri de taraf olmak zorunda bıraktı ve dünyanın o güne dek gördüğü en acımasız, kanlı ve bedel ödeten savaş böylece başladı. 


raç, Beled kanı ve 
Saraybosna Polis Şefi'nin alarında bulunduğu 
Kişileri taşıyan altı arabalık біг konvoyla birlikte ilerlemekteydi. 


“ 


_ SUIKAST ` ээ 


ARŞİDÜK FRANZ 
ERDİNAND SUİKAST 


SARAYBOSNA, BOSNA HERSEK 
20 HAZIRAN 1914 


[ТУД 


Suikastlar 


س 


с 


#8 vusturya-Macaristan tahtının varisi 

MW Arşidük Franz Ferdinand'ın öldürülmesi, 

B $ tarih boyunca gerçekleşen tüm suikastlar 

| |arasinda hem en can alıcı hem de sonuçları 
Ш bakımından etki alanı en geniş olanlardan biriydi. Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te Bosna Hersek'in günümüzdeki başkenti Saraybosna'da vurulması tüm dünyayı derinden sarstı ve Birinci Dünya Savaşı'na uzanan yolda önemli bir dönüm noktası oldu. Pek çok tarihçi, suikastçının silahından çıkan kurşunun yaklaşık 10 milyon askerin ve sayısız sivilin ölümüne yol açtığını ileri sürmekte. 

Suikast, Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu'nun Güney Slav eyaletlerinin, bu geniş imparatorluktan ayrılarak, Büyük Sırbistan adı altında Sirbistan'la bir araya gelme arzusundan kaynaklandı. Söz konusu beklenti doğal olarak Sırbistan ve komşu olduğu ülkeler 


arasındaki anlaşmazlıkların artmasına yol açmıştı. 


Olaylar, Kara El adlı Sırp kökenli terör örgütünün Saraybosna'daki hücresinin lideri Bosnalı Ortodoks Sırp Danilo Шеп, 1913'ün sonlarında, örgütün kurucularından biri olan Sırp Albay 

C. A. Popovic'le görüşmeye karar vermesiyle iyice tırmanışa geçti. Kara El, hâlihazırda Avusturya-Macaristan ve diğer güçler tarafından kontrol edilen ve tarihsel olarak Sırbistan'a ait olduğuna inandıkları toprakların geri alınmasını hedefleyen gizli bir silahlı örgüttü. “Ya Birlik 

ya da Ölüm” parolasıyla hareket eden örgüt, Sırbistan davasını desteklemek ve ilerletmek için tasarlanmış gizli operasyonlarda uzmanlaşmıştı. 
Fakat artık gizli operasyonlar yürütmenin onları 
başarıya taşımayacağına inanan Ilić, 6 
görüşürken bunun yerine doğrudan eylemlerde 


20 


SUİKAST SİLAHI 


Suikastçı Gavrilo Princip tarafından kullanılan silah 
Fabrigue Nationale marka 
1910 model yarı otomatik 
bir tabancaydı. Belçika yapımı silahta 380 ACP 


her e eya 
Princip, o târihi ve uğursuz 


günde silâhı 1,5 metre 


mesafeden iki kez ateşlemiş ve kurşunlar hem Arşidük'e 


4 


Suikast gerçekleştiği sırada arabanın ön 


ont Franz von Harrach'ın 


tarafında bulu: 


anlattıklarına bakılırsa; Arşidük Franz Ferdinand'ın son sözleri, “Sophie, Sophie, 


ölme. Çocuklar için hayatta kal!” olmuştu. 
Ardından kendisine yaralı olup olma 


„sorulduğunda, “Ciddi bir se 


10 Trajik son 

Tam da Arşidük'ü öldürme şansını ellerinden kaçırdıklarını ve görevin başarısızlığa uğradığını düşünmekte olan Princip ikinci bir şans yakalamıştır. Hızla arabaya doğru atılır ve yarı otomatik tabancasını çekerek yaklaşık 1,5 metre mesafeden iki el ateş eder. 
İlk kurşun Arşidük'ün şah damarına, ikincisi ise eşinin karnına isabet etmiştir. İkisinin de yarası ölümcüldür. Sophie neredeyse hemencecik, Arşidük ise birkaç dakika sonra hayatını kaybeder. 


01 Konvoy olu 

28 Haziran sabahı Arşidük Franz Ferdinand 
trenle Saraybosna'ya varır. Ferdinand, Vali Oskar Potiorek tarafından karşılanır ve kendilerini beklemekte olan konvoya götürülürler. Altı araçlık konvoydaki üçüncü arabaya binerler. 
Bindikleri araç, Grâf & Stift 1911 Double Phaeton model üstü açık bir spor arabadır. 


02 TUZAK KURULUR 


мэ. planlayan Danilo ШС, suikastçılarını konvoyun geçeceği güzergâh boyunca Saraybosna'nın çeşitli noktalarına yerleştirir. 
Genç Bosna örgütüne mensup altı adam tabanca, bıçak ve 

el bombalarıyla tepeden tırnağa silahlanmış haldedir. Ayrıca yanlarında birer intihar hapı da vardır. Arşidük'ün KAŞIK istasyondan ayrılırken Піс güzergâhı takip ederek hazırlıkları gözden geçirir. 


Ilić, ilk suikastçısı 
Muhamed Mehmedbaği€'i şehrin ünlü mekânı Mostar 
Kafe'nin bahçesinin önüne yerleştirmiştir. Mehmedbašié'e bir el bombası verilmiş ve bunu konvoya doğru atması emredilmiştir. Fakat bombalı suikastçı, Ferdinand'ın bulunduğu araç önünde ilerlerken harekete geçmekte başarısız olur. Keza yine bir el bombası taşıyan suç ortağı Vaso Čubrilović de öyle... 


04 Milaçka Nehri 
Saraybosna boyunca kıvrılarak akan Milaçka Nehri'nin kıyısında pozisyon almış olan 

Nedeljko Čabrinović isimli üçüncü suikastçı 

da harekete geçmek için beklemektedir, Saat 

10.10'da Ferdinand'ın konvoyu geçerken Čabrinović el bombasını dosdoğru Arşidük'ün bulunduğu araca doğru atar. Bomba, üstü açık arabanın arka kısmında katlanmış halde bulunan tavanından sekerek arkadaki arabanın altına düşer. Bombanın infilak etmesiyle araba 
hasar alır ve yolda bir krater oluşur. Oradan geçen 20 
kişi patlamadan ötürü yaralanır. 


05 Pro patria (vatan içim) 
abrinovic çabucak 


Ölümcül eylemi gerçekleştiren 

tespit edilir ve polis ona doğru yaklaşırken siyanür hapını hızlıca yutup kıyıdan Miljacka Nehri'ne atlar. Hap istenen etkiyi göstermez ve Čabrinović şiddetli şekilde kustuktan sonra hayatta kalır. Polis yılın bu döneminde epey sığ olan nehirden suikastçıyı çıkarır ve Cabrinovié toplanan kalabalığın gazabına uğrar. 
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Suikastlar 


Avusturya- 
Macaristan 


FRANZ FERDİNAND 


TAHTIN VARİSİ 


Avusturya Arşidükü, Macaristan ve Bohemya Prensi Franz 
Ferdinand, topraklarını geri almak isteyen Sırplar arasında sevilmiyordu. 

Güçlü yönleri Fiziksel açıdan becerikli, cesur ve enerji dolu bir lider. 

Zayıf yönleri Mesafeli ve histeri krizleri geçirmeye yatkın. 


1911 DOUBLE PHAETON 
PAHALI BİR LÜKS 


Yüksek hız ve geniş bir görüş açısı sunan 1911 Double Phaeton, o dönemde lüks bir otomobildi. 
Güçlü yönleri Hız ve konfor. 
Zayıf yönleri Sağlam bir zırha sahip değildi ve dar alanlarda kullanışsızdı. 


STEYR Т7 TABANCA 
SAĞLAM VE POPÜLER 


Avusturya yapımı bu yarı otomatik 


tabanca yakın mesafede çok etkiliydi ve kolayca gizlenebilecek kadar küçüktü. 

Güçlü yönleri Avusturya- 
Macaristan polisi ve askerleri tarafından taşınan güvenilir bir silahtı. 

Zayıf yönleri Uzun mesafede isabet kabiliyeti zayıf. 
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Suikastlar 


DANILO ILIĆ 


KATİLE DÖNÜŞEN BİR ÖĞRETMEN 


Bir öğretmenken suikastçıya 
dönüşen Danilo Ilić, 7 
başında radikal görüşleri benimsedi. Yakalandığında, ölüm cezasından kurtulmak için her şeyi itiraf etti. 

Güçlü yönleri Gizli operasyonların planlanması konusunda iyi eğitimli, 

Zayıf yönleri Gerçek anlamda bir askeri deneyime ve taktiksel esnekliğe sahip değil. 


SUİKASTÇILAR 


GÜLGELERDE GİZLENENLER 
Bazıları, öldürmeye çalıştıkları hükümdara sadık ordular tarafından eğitim görmüştü; diğerleriyse şahsi kin güden amatörlerdi. 

Güçlü yönleri Kalabalıkların arasına kolayca karışabilen gizli birimlerdi. 

Zayıf yönleri Ağır silahlara sahip değillerdi ve etkili olabilmek için baskın taktiklerine güveniyorlardı. 


FN 1910 TABANCA 


UZUN ÖMÜRLÜ BİR SİLAH 
1983'e kadar üretimine 

devam edilen FN 1910 model tabancanın basit tasarımı, kompakt yapısı ve güvenilirliği onu uzun ömürlü bir silah haline getirdi. 

Güçlü yönleri Kompakt ve altı mermilik seri atışlar yapabilen bir silahtı. 

Zayıf yönleri Uzun mesafede isabet kabiliyeti zayıf. 


07 Belediye binasındaki 


beraberindekilerle birlikte belediye 


streslidir ve “Saraybosna'yı ziyarete 


atıyorlar. Düpedüz rezalet!" diyerek 


09 Princip'in ikinci şansı 
Ferdinand'a saldırmayı başaramamış 

olan Gavrilo Princip, bir şeyler yemek 

için yakınlardaki Schiller'in şarküterisine gitmiştir. Şarküterinin kapısından dışarı çıktığında bir kraliyet otomobiline bakmakta olduğunu fark eder. Aracın şoförü, hastaneye doğru giderken yanlış bir yola sapmıştır. 
Arşidük, eşi ve beraberindekileri taşıyan üstü açık araç geri geri gitmektedir. Princip şaşkınlığını hızla üzerinden atar. 


OS FAZLADAN KORUMA 


Arşidük için düzenlenen karşılama töreni saat 10.45'te sona erer ve Ferdinand beraberindekilerle birlikte belediye binasından ayrılır. Suikastçıların hâlâ pusuda bekliyor olabileceğini tahmin eden Kont Franz von Harrach, koruma sağlamak amacıyla Arşidük'ün aracının ön tarafına binmeye karar verir. Aracın, şehir 
: merkezine girmeden doğruca 
21) Saraybosna Hastanesi'ne giz gitmesi kararlaştırılır.. 


karşılama töreni 


Arşidük Ferdinand, eşi ve 


binasına sağ salim ulaşır. Kolay sinirlenen bir mizaca sahip olduğu bilinen Ferdinand oldukça 


geliyorum, üzerime bomba 


Belediye Başkanı Fehim Čurčić'i azarlar. Şaşkın ve tedirgin bir halde olmasına rağmen, Belediye Başkanı'nın o gün için hazırladığı konuşmayı yapmasına ve törenin devam etmesine müsaade eder. 
Ardından şehir halkına alkışları için teşekkür ederek saldırıyı unutturmaya çalışır. 


O6 SON SURAT KAÇIŞ 

Ciddi bir saldırı altında olduklarını anlayan konvoydaki diğer araçlar, enkaza dönen aracı geride bırakarak patlama bölgesinden Saraybosna belediye binasına doğru hızla yol alır. Son sürat ilerleyen konvoy Шёіп kalan üç suikastçısının (Cvjetko Popović, Gavrilo Princip ve Trifun Grabež) yanından rüzgâr gibi geçer. Suikastçılar hamle yapamadan konvoy uzaklaşmıştır. 
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US 
Suikastlar 


KILIÇ 


HIZLI VE KOLAY GEKİLEBİLMESİ ÖNEMLİYDİ Ninja-to adı verilen bu kılıçların genellikle filmlerde gösterildiği 


BAŞLIK 


KIMLIĞIN AÇIĞA ÇIKMAMASI BİRİNCİ ÖNGELİKTİ Ninjalar (orijinal adıyla Shinobi), başı 

gibi uzun olmadığı, aksine kısa bir ve yüzün alt kısmını örten bir başlık 

kılıç olduğu düşünülüyor. Her ne giyiyordu ve yalnızca gözleri açıkta 

kadar ninjalar genel bir kural olarak kalıyordu. Suikast gibi gizli görevlere çatışmadan kaçınmaya çalışsalar gönderildiklerinde veya saklandıkları 

da kılıcın kısa olması karşı karşıya esnada kimliklerinin gizli kalması önem gelinen rakipleri kılıcı çekmenin arz ediyordu. 


ne kadar süreceği konusunda - yanıltarak ninjaya avantaj sağlıyordu. 


GİZLİ AJAN, YAKIN KORUMA 
VE SUİKASTÇI 


JAPONYA, 15. ҮШҮП 


Detaylı 
Bakış 


HER İHTİMALE | ILI BİR 
CEPHANELİK 

Görevlerinin doğası 

gereği ninjalar değişen koşullara uyum sağlamak zorundaydı. Gerektiğinde kullanmak üzere zehir, barut, zehirli mini oklar ve şifalı otlar gibi malzemeler taşıyorlardı. Yanlarındaki malzemelerin içeriği verilen göreve göre değişiyordu. 


NİNJA 
YILDIZI 


ÇOK YÖNLÜ POPÜLER BIR SILAH 
Shuriken olarak bilinen bu yıldızlar, etrafı fünyelerle kaplanarak, zehirli bir duman bulutu yaratmak ve nadir de olsa düşmanın vücudunda yaralar açmak için kullanılıyordu. Aynı zamanda, fırlatıldığında düşmanın dikkatini dağıtmaya da yarıyordu. 
Böylece ninjanın fark edilmeden ilerlemesine yardımcı olmaktaydı. 


@ The Ап Agercy/ JeanMchel-Grard 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AŞILMASI GUC YERLERE ERİŞEBİLMEK ІСІМ BİREBİR Kaginawa adındaki bu tırmanma aleti, ucuna uzun bir halat bağlanmış bir kancadan oluşuyordu. Duvarlara tırmanmak ve büyük boşlukları aşmak için kullanılıyordu. Aynı zamanda silah vazifesi de gören bu kanca nispeten geniş tutunma kabiliyeti nedeniyle çok kullanışlıydı. 


SHINOBI SHOZOKU 


DURUMA UYGUN KIYAFETLER 

Giysiler, amaç ve koşullara uygun olarak seçiliyordu; tek çeşit bir kıyafet söz konusu değildi. Sözgelimi eğer ninjanın görevi gündüz vakti kırsal bir bölgede casusluk yapmaksa, insanların arasına karışmaya uygun olacak şekilde bir çiftçi gibi giyiniyordu. Daha aşina olduğumuz, baştan aşağı siyah “Shinobi Shozoku" kıyafetini ise yalnızca gece görevlerinde giyiyorlardı. 


BOTLAR 


ARAŞTIRMA YAPILACAK YERLERE 
KOLAYCA SIZMAK IÇIN ÜNEMLİYDİ Ninjaların kıyafetlerinin 

her parçası belli bir 

amaca hizmet ediyordu 

ve ayakkabılarda 

da aynı durum söz konusuydu. Tırmanmayı kolaylaştırması için 

tabanına Ashiko adı 

verilen sivri uçlu çiviler eklenmiş, krampon 

benzeri botlar 

giyiyorlardı. Bu çiviler 

yakın mesafeli 

dövüşlerde 

kullanışlı bir 

silah vazifesi de 

görüyordu. 
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HISTORY 


DÜNYANIN EN ÇOK OKUNAN SAVAŞ 
TARİHİ DERGİSİ HISTORY OF WAR ŞİMDİ TÜRKİYE'DE! 


MUHTEŞEM FOTOĞRAFLAR, İLLÜSTRASYONLAR VE BENZERSİZ HİKÂYE ANLATIMI İLE TARİHTEKİ EN ÖNEMLİ SAVAŞLARI KEŞFEDİN! 


11. DÜNYA SAVAŞI'NIN DC эмом м TRS DÜNYANIN EN ÇOK OKUNAN SAVAŞ ТА 
تد د‎ В. 


1 х | фы. 
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+ Askeri Siratejk Sun Tzu'nun | 93Harbk sma ve | Amerikan iç Savaşı'nın en dikkat çekici 10 ikesi Rusya karşı karşıya | şaşmtıcıdenizaihlari 


Online satın almak ісіп: www.dergiburda.com 
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01 Gökyüzündeki göz | 
Bölgenin üzerinde dolaşan bir insansız hava 

aracı gerçek zamanlı görüntüleri Beyaz Saray'a ulaştırıyordu. Burada, Başkan Obama ve Ulusal Savunma ekibinin diğer üyeleri operasyonu 

takip etmekteydi. Öte yandan, baskında bir 

sorun yaşanması ve ekibin kaçmak zorunda 

kalması ihtimaline karşı bir Acil Müdahale 

Gücü bölgeye yakın bir konumda Chinook 


helikopterlerle hazır halde bekliyordu. 


02 Halatlarla iniş 
İlk Black Hawk 

(Kara Şahin) hayalet helikopterdeki SEAL ekibi, baskın için halatlarla hedef binanın avlusuna inmek üzere hazırlanmaya başladı. 
Silahlarını kontrol edip, gece görüş gözlüklerini taktılar ve ekip liderinin halatların salınması için talimat vermesini beklemeye koyuldular. 


1 
03 Mecburi inis 


Helikopter “girdap halkasi durumu" olarak bilinen hava akimiyla karsilasti ve helikopterin rotoru girdaba girerek kaldirma kuvvetini kaybetti. 
Problemin sebebi, avluyu çevreleyen yüksek duvarların helikopterin etrafındaki havayı hapsetmesiydi. Pilot, hedef binanın yanındaki bir avluya acil iniş yapmak zorunda kaldı. 


٩ 
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Suikastlar 


TARİHİN 
İCİNDEN ) 


BİN LADİN SUİKASTI » 


dar bir yol ve bir avlu bulunuyordu. Kilitli kapıların C-4 ile patlatılması gerekecekti. 
Karanlık gecede yankılanan kısa ve keskin patlama seslerinin ardından nihayet ön kapıya ulaşıldı. Ekibi, elinde bir AK-47 veya daha çok bilinen adıyla bir Kalaşnikof ile karşılayan 

Ebu Ahmed el-Kuveyti, harekâtçılardan biri tarafından çabucak etkisiz hale getirildi. 
Ardından binaya giren askerler katlara dağıldı. 

İkinci ekibi taşıyan helikopter olası bir müdahaleyi önlemek amacıyla binanın biraz ilerisindeki bir alana iniş yapmıştı. Ne var ki helikopter kazasının gürültüsü ve patlamalar çok fazla dikkat çekmişti ve kalabalık giderek çoğalıyordu. Ekipte bulunan Pakistanlı bir tercüman kompleksin çevresinde toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı, zira orada ne kadar uzun süre kalırlarsa Pakistan polisinin ve askerinin bölgeye intikal etme ihtimali de o kadar artacaktı. 

Bu esnada binadan silah sesleri yükseliyor, dehşete kapılmış kadın ve çocuklar kelepçelenerek karanlığın içinde emniyete alınıyordu. Harekâtçılardan biri üçüncü kattaki bir kapının ardından gizlice bakan ince sakallı bir adam gördü. Bunun üzerine kapıya yüklenerek içeriye girdiler. İki kadın adamın önünde siper olmuştu. Kadınlardan biri çığlık atıp ilk harekâtçıya saldırmaya kalkışınca, harekâtçı onu baldırından vurdu. Ardından, canlı bomba yeleği giyiyor olmaları ihtimaline karşı iki kadını köşeye sıkıştırıp üzerlerine çullanarak onları etkisiz hale getirdi. İkinci harekâtçı ise ince sakallı adama döndü ve ateş ederek onu anında öldürdü. 

Harekâtın tamamlanmasının ardından ekip lideri telsizden şunları söyledi: “Tanrı ve ülke için. Geronimo, Geronimo, Geronimo." Başkan Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki resmi açıklaması ise “Onu hakladık!" şeklindeydi. 
ABD'nin en büyük düşmanı Usame Bin Ladin ortadan kaldırılmıştı. 


ABBOTTABAD, PAKİSTAN, 2 MAYIS 2011 


Mayıs 2011 günü gece geç saatlerde ABD 

Ordusu'na ait iki hayalet helikopter kuzey 

Pakistan'ın karanlık semalarında sessizce 

süzülmekteydi. Helikopterler Pakistan 

radarına yakalanmamak için “arazi uçuşu" tekniklerini kullanarak alçaktan uçuyorlardı. 
Personel epey gergindi; müttefik bir ülkenin hava sahasındalardı ama olur da yakalanırlarsa yine de çatışarak kaçmak zorunda kalacaklardı. 
Helikopterlerin içinde, ABD Deniz Özel Harp Geliştirme Grubu'na (DEVGRU) bağlı SEAL Team Six'in 23 özel harekâtçısı oldukça sıkışık bir düzende oturuyordu. 

Afganistan'ın Celalabad şehrinden kalkan helikopterlerin küçük bir Pakistan kenti olan Abbottabad'a ulaşması yaklaşık 90 dakika sürdü ve saat 00.30 civarında iki helikopter El-Kaide lideri Usame bin Ladin'in kaldığı tespit edilen komplekse vardı. Plana göre, ilk helikopter ana binanın avlusunun üzerinde sabit dururken, harekâtçılar helikopterden sarkıtılan halatlarla yere inecekti. Fakat bu esnada söz konusu helikopterde gerçekleşen bir sarsıntı ve sıra 0151 motor sesi içerdekileri şaşkına çevirdi. Helikopter kompleksin üzerinde uçtuğu sırada, girdap halkası durumu adı verilen bir hava akımıyla karşılaşmıştı. Bu akım, kompleksin yüksek duvarlarının üzerinde normalden daha sıcak bir hava olmasının da etkisiyle helikopterin rotorunun durmasına yol açtı. Ardından kuyruk kısmının duvarlara sürtünmesi sebebiyle kuyruk rotoru hasar gördü ve helikopter yalpalamaya başladı. Pilot, helikopterin devrilerek düşmesini önlemek için burnunu yukarıya kaldırdı ve helikopter bir ağıla çarparak yumuşak iniş gerçekleştirdi. 
Helikopterden halatlarla inme planından vazgeçmek zorunda kalmışlardı. Askerler aralarında yaralanan biri olup olmadığını kontrol ettiler. Görünüşe göre kimse yaralanmamıştı ve operasyon devam ediyordu. 

Harekâtçılarla ana binanın ön kapısı arasında 
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0 Geronimo Bunları nasıl biliyoruz? 
Ян ЫГ Æ SEAL ekibi, Bin Ladin'i eşlerinden Neptün Mızı gı Harekâtı'na dair bilgilerin 
1 KS ) Kaçış ikisiyle birlikte yatak odasında buldu. Aynı çoğ اس‎ ye 
کسه‎ li الد لمال‎ ve zamanda bir film stüdyosu olarak da kullanıldığı š ш ша ушы ча SEAL ekipleri, bölgeden ayrılmadan anlaşılan odada çevresi hafıza kartları, CD'ler ve 

ЭХЭ hayalet helikopter teknolojisinin harici sabit disklerle çevrili bir bilgisayar da yer ve kokpitteki kritik bilgilerin yanlış alıyordu. Kadınlardan biri en öndeki harekâtçıya ellere Бете önlemek amacıyla, saldırmaya kalkışınca asker onu baldırından kaza yapan helikopteri imha ettiler. vurdu ve iki kadını bir köşeye sıkıştırdı. İkinci : Ardından, sağlam durumdaki Black harekâtçı Bin Ladin'e ateş ederek onu öldürdü. No É ir Gün) isimli bir kitap Hawk'a ve ilk helikopterin kaza Pakistan topraklarına ayak basmalarının : ) yapmasından hemen sonra havalanıp üzerinden henüz 18 dakika geçmişti.. a nunla birlik bölgeye intikal etmiş olan Chinook sırasında orada bulunan helikoptere binerek operasyon sivillerin tanık ifadelerine « alanından ayrıldılar. 


й w Л. 
08 Kompleksin çevresi 
Bu esnada, patlamaların ve helikopter kazasının p> sesini duyan komşular ve yakından geçen meraklılar kompleksin çevresinde toplanmaya başladı. 
İkinci SEAL ekibinin dışarıda kalan üyeleri onları gö kompleksten uzak tutmaya çalışmaktaydı. Ekip > = üyelerinden biri Pakistanlı bir tercümandı ve kalabalığı dağıtmak için Pakistan gizli polisinin bir memuru gibi davranıyordu. 


06 Giriş 
Harekâtçılar kazadan yaklaşık on dakika sona hedef binaya girdiler. Girmeden önce elektriği kestiklerinden tüm odalar zifiri karanlıktı. 
Katlara dağıldılar ve bir yandan önlerine çıkan, çatışmaya girebilecek yaştaki tüm erkekleri öldürürken, diğer yandan kadınları ve çocukları kelepçeleyerek emniyete aldılar. 
Askerler sonunda üçüncü kata ulaştı. 


5 İkinci ekip 
` Esas plana göre, ikinci helikopter hedef binanın çatısı üzerinde sabit duracak ve ikinci SEAL ekibi halatlarla === 7 binanın çatısına inecekti. Böylece ilk « 1 7: | Harekât devam ekip aşağıdan, ikinci ekipse yukarıdan > ediyor binaya girerek baskın yapacaktı. Fakat Helikopter kazasından yara almadan ikinci helikopterin pilotu, ilk helikopterin 


kurtulan ekip, operasyona devam ateş altında olup olmadığından emin edeceklerini merkeze bildirerek başkent olamamış ve bu yüzden mevcut Washington'da büyük bir rahatlamaya plandan vazgeçerek kompleksin yol açtı. Ardından harekâtçılar avlunun dışındaki çim alana iniş yapmıştı. Bu 


öteki ucundaki ilk kapıya doğru helikopterdeki harekâtçılar da binaya ilerlediler. Kilitli olduğu anlaşılan kapı yaya olarak girmek zorundaydı. 
C-4 ile patlatıldı. Bu esnada ikinci 


helikopterdeki ekip kompleksin çevresini emniyete almıştı. 
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KENDİNCE BİR SİYASİ AKTİVİST 
VE DÜNYANIN EN ÜNLÜ 
TETİKGİLERİNDEN BİRİ 
VENELUELALI, 1949- 


01 GERÇEK İSMİ CARLOS DEĞİL 


Asıl ismi Ilich Ramirez Sânchez'di ve Güney Amerika kökenli olması sebebiyle Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) ona “Carlos” adını taktığı tahmin ediliyor. Eşyaları arasında Çakal'ın Günü adlı romanın bir kopyası bulunduğunda ise The Guardian gazetesi "Çakal" sıfatını da ekledi ve böylece lakabı tamamlamış oldu. 


eğitim gördü‏ 3 877 ھت 
Venezuela da, komünist idealleri savunan bir‏ , ailede dünyaya geldi; öyle ki küçük kardeşlerinden 1994 'te Sudan hükümetinin onu `‏ birinin adı Lenin'di. Carlos'un bu geçmişi muhtemelen ` ele vermesinin ardından Sudan'da «‏ hayatının her daim önemli bir parçası oldu. Ergenlik En çok ses getiren eylemi 1975 Fransız özel kuvvetleri tarafından”‏ yıllarında Venezuela Komünist Partisi'nin bir üyesiydi yılında diğer beş saldırganla yakalandı ve bundan yaklaşık‏ ve ilk gerilla eğitimini 1960'ların ortalarında Küba'da birlikte, Avusturya'da OPEC üç yıl sonra, iki Fransız gizli Özgeçmiş‏ هھ aldığı söylenir. Daha sonra, 1970'lerde FHKC'ye katıldı. (Petrol İhraç Eden Ülkeler ajanı ve bir Lübnanlı devrimciyi‏ Örgütü) liderlerinin bir 1975 yılında öldürmekten suçlu‏ 
Sıklıkla hata yapardı toplantısına ev sahipliği yapan bulunarak mahküm edildi. 2011'de‏ 0 
Dünyanın en korkulan suikastçılarından binayı basmasıydı. Binayı ele tekrar hâkim karşısına çıkarıldı ve‏ biri olarak nam salmasına rağmen, eylemleri geçirdikten sonra 60'tan fazla 1980'lerdeki bombalı saldırılarda‏ sırasında pek çok kez başarısız olmuştu. Özellikle kişiyi rehin alan saldırganlar TI kişiyi öldürmekten suçlu‏ ilk başlardaki eylemlerinde sorunlar yaşadı: 1973'te üç kişiyi öldürdü ve çok sayıda bulundu. Bunun üzerine ikinci‏ Mark&Spencer mağazasının başkanı ve İngiliz kişiyi yaraladı. Carlos ve suç kez ömür boyu hapis cezasına‏ Siyonist Federasyonu'nun başkan yardımcısı Joseph ortakları olayın ardından çarptırıldı. Benzer bir durum‏ Edward Sieff'i Londra'daki evinde silahla vurmuş bazı rehinelerle birlikte bir 2017'de de yaşandı. Temyiz‏ ancak öldürememişti. 1975 yılında ise Fransa'daki bir uçağa binip Cezayir'e kaçtılar. başvuruları reddedilen Çakal‏ havalimanında İsrail'in resmi havayolu şirketi El Al'a Rehinelerin hepsi sonradan Carlos çok büyük bir ihtimalle‏ 


ait uçaklara iki farklı tarihte roket güdümlü el bombası fidye karşılığında serbest ömrünün geri kalanını hapiste fırlattı ancak bu eylemlerin ikisinde de başarısız oldu. bırakıldı. geçirecek. 
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liman olmayan yerlerde karaya çekilebiliyorlardı. 
Gemiler, Norsların başarısının simgesi haline gelmişti; öyle ki mücevherlerden mezar taşlarına ve oyuncaklara kadar pek çok şey gemi formunda yapılıyordu. Nors şairlerse gemileri tasvir etmek için, “Denizlerin Küheylanı” veya “Dalgaların Süvarileri" gibi çok sayıda etkileyici ifade türetmişti. Lakin gemileri idare etmek pek de kolay bir iş değildi. Bir gemide dümen tutup, okyanusu aşacak kadar ustalaşmak yıllar süren bir çalışma gerektiriyordu. Buna karşın, Norsların keşif serüvenlerindeki pek çok başarı tesadüf eseri gerçekleşti. 

9. yüzyıla gelindiğinde Norslar Kuzey İngiltere, Orkney Adaları, Shetland Adaları ve Faroe Adaları'na yerleşmişti. Bir gün, Naddodd adındaki bir Nors denizci Norveç'ten Faroe Adaları'na doğru yelken açmışken, ters yönden esen rüzgârın gazabına uğradı. Rüzgâr onu yeni ve büyük bir adaya sürüklemişti. Adada insanlar ve yerleşim olup olmadığını anlamak için bir tepeye tırmanan Naddodd, ada üzerinde bir yerlerde ateş yakıldığını gösteren herhangi bir duman emaresine rastlayamadı. Gemisine dönerken kar yağmaya başlayınca buraya “Karlar Ülkesi (Ѕпоу/апа)" adını verdi. Fakat çok geçmeden adayı yurt edinecek olanlar burayı Iceland (İzlanda) şeklinde adlandıracaktı. 


YENİ BIR YURT 

Denize açılmanın beraberinde getirdiği onca tehlike dikkate alındığında, evde kalmanın Norsları ziyadesiyle mutlu edeceğini 


Grönland'ın pek 

çok yerinde Erik'in anısına dikilmiş anıtlar bulunuyor 


Keşfetmek İçin Doğanlar 


faaliyetleri odönemde bile yılın yalnızca belirli bir bölümünde gerçekleştirilmekteydi. Nitekim Norsların çoğu başka halklara zarar vermeden ve onları korkutmadan evlerinde oturuyorlardı. 
Yerleşik Nors yaşamıyla, okyanusları aşan Vikingler arasında bir köprü kuranlarsa büyük kâşifler oldu. Norsların yaptığı ticarete ve Nors gezginlerine dair kanıtlar son derece geniş bir alana yayılmış durumda. Örneğin Atina ve İstanbul'da, bugün hâlâ görülebilen, Runik alfabeyle yazılmış kitabeler bıraktılar. 
Aynı şekilde, Stockholm yakınlarındaki Helgö Adası'nda keşfedilen, bronzdan yapılmış Hint Buda heykelciği de Norsların dâhil olduğu muazzam büyüklükteki ticaret ağını gözler önüne sermekte. Norslar tüm yönlere doğru yelken açarak dünyanın farklı yerlerine ayak bastılar ancak muhtemelen en olağanüstü yolculukları batıya doğru oldu. Bu yolculukları yapan kâşifler; Kızıl Erik, “Şanslı Leif” lakaplı oğlu Leif Erikson ve Norsları Kuzey Amerika'ya götüren diğer Vikinglerdi. İşte bu, onların 


DENİZLERİN KÜHEYLANLARI 
VE DALGALARIN SÜVARILERİ 
Orta Çağ'ın erken dönemlerinde denizler ve nehirler, ticari malların ve insanların hızlı 

ve kolay bir şekilde taşınmasını sağlayan otoyollardı. Nors gemileri sadece okyanus dalgalarını aşmakla kalmıyor, su çekimi 

(su altında kalan kısım) sığ olan tasarımları sayesinde nehirlerin içlerine doğru ilerliyor ve 


Norslar denizde yön 

bulma konusunda epey marifetliydi ve çok 

sayıda farklı yönteme başvuruyorlardı. 

Sözgelimi Floki, İzlanda'yı Ё bulmak için kuzgunları 


Haziran 793 tarihinde Lindisfarne adasına ölümün karanlığı çöktü. 
İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısında yer alan ve Kutsal Ada olarak da bilinen Lindisfarne, henüz Britanya'da Hristiyanlığın yeni tanınmaya başladığı 7. 
yüzyılda İrlandalı keşişler tarafından adaya kurulmuş bir manastıra ev sahipliği yapıyordu. 
Uzun gemiler manastırdaki altın ve hazineleri yağmalamak için denizlerin ötesinden yelken açmış ve adaya ulaşmıştı. Kıyıya çıkan savaşçılar din adamlarını öldürdüler ve bulabildikleri tüm değerli eşyaları hızlıca alıp kaçtılar. Döneme ait bir kayıtta, “barbarların, azizlerin kanını mihraba döktükleri ve Tanrı'nın tapınağındaki azizlerin bedenlerini, sokaklardaki pisliklerin üzerine basıp geçer gibi ayaklar altına aldıkları" anlatılıyordu... İşte Viking Çağı böyle başladı. 
Böylesine kutsal bir mekânın hedef alınması o dönemde insanları şoka uğratmıştı. Ne var ki bunun, Britanya ve Avrupa'ya yapılacak çok sayıda benzer saldırının sadece ilki olduğundan habersizlerdi. Bu saldırılar öyle büyük bir travmaya yol açmıştı ki günümüzde bile Norsları düşündüğümüzde, savaş baltalarını savuran, kan revan içindeki Vikingler canlanıyor zihnimizde, Fakat bu algı, meselenin yanlış anlaşılmasına yol açıyor. Zira Viking ismi, eski 
Nors dilinde yağmacı anlamına gelen 7 
kelimesinden geliyor ve bilhassa akınlarda yer alan kişileri ifade ediyor. Aslına bakılırsa Norsların çok azı akıncıydı ve bu yağmalama 


Kızıl Erik, 
Grönland'a bir keşif gezisi düzenleyip, buraya yerleşen ilk 
Nors'tu ve diğerlerini de bu yeni topraklarda yaşamaya teşvik etti 


serbest bırakıp karaya 


> яг” 


kadar onları takip etmişti 
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Kızıl Erik & Viking 7 


sayesinde Kızıl Erik'in 


“GEMİSİNE DÖNERKEN KAR YAĞMAYA BAŞLAYINCA BURAYA ‘KARLAR ÜLKESİ (SNOWLAND)' ADINI VERDİ. 
FAKAT ÇOK GEÇMEDEN ADAYI YURT EDİNECEK OLANLAR BURAYI İCELAND (İZLANDA) ŞEKLİNDE ADLANDIRACAKTI” 


kesmemeye yemin etti. Bunu başardığında ise lakabını “Sarışın” veya “Güzel Saçlı" anlamına gelen Hârfagri şeklinde değiştirdi. Söz konusu bu sagalarda, Norveç'in özgür ruhlu toprak sahiplerinin Harald'ın hükmüne girmeyi hazmedemedikleri anlatılıyor. Sözgelimi, Hord'un ve Ada Hallanın Sagası'nda bu kişilerin, “saldırılara ve adaletsizliğe maruz kalmaktansa, Norveç'teki topraklarını terk ettiklerinden" bahsediliyor. Laxdale Sagası'nda ise “soylu adamları örnek alıp bu topraklardan Касасаё ши” söyleyen bir karakter var. Bu insanlar ailelerini, arkadaşlarını, evlerindeki eşyaları ve hatta tanrılarının tapınaklarını gemilere yükleyip, yeni bir yurt bulmak için okyanusu geçecek 

ve nihayetinde aradıkları toprakları İzlanda'da bulacaklardı. 

Naddodd'un tesadüf eseri İzlanda'ya ayak basmasının ardından, buraya yapılan ilk planlı yolculuk yine 9. yüzyılda Floki Vilgerðarson tarafından gerçekleştirildi. Faroe Adaları'ndan yola çıkan Floki, gemiye üç tane kuzgun almıştı. 
Suya konamayan kuzgunların ancak karayı görebildikleri takdirde uçup gideceklerini biliyordu. Saldığı ilk kuzgun Faroe Adaları'na 


düşünebilirsiniz. Peki, neden hepsi böyle yapmadı? İzlanda sagaları (destan) bize, bu insanları hayatları da dâhil olmak üzere her şeylerini kaybetme riskini göze alarak okyanusları aşmaya iten şeyin ne olduğuna dair ipuçları veriyor. Norslar, aileler arasındaki anlaşmazlıkların ve kan davalarının nesiller boyunca yüzlerce kişinin canını aldığı tehlikeli bir dünyada yaşıyorlardı. Sözgelimi, Egil'in Sagası'nda anlatılanlara bakılırsa, asi bir genç olan Egil, topla oynanan bir oyun sırasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında bir adamın başını baltayla yarmıştı. Hal böyle olunca, belki de kıyıdaki yaşama kıyasla deniz Norslara o kadar da riskli görünmemişti. 

Öte yandan, görünürdeki tüm vahşete rağmen onlarınki aynı zamanda yasaların ve kralların dünyasıydı. Pek çoğu bu krallar yüzünden evlerinden ayrılıp, denizlere açılmış olabilir. Örneğin çok sayıdaki saga, “Dağınık Saçlı" anlamına gelen Haraldr lüfa lakaplı Harald ile başlıyor. Harald, Hordaland kralı Erik'in kızı Gyda'ya evlenme teklif etmiş ancak Gyda, bütün Norveç'in kralı olmadan onunla evlenmeyeceğini söyleyerek bu teklifi 


hikâyesi pek çok kültür 


reddetmişti. Bunun üzerine Harald, tüm Norveç'i geri döndü. İkincisi uçup tekrar gemiye kondu. 
tarafından benimsendi 


kendi hükmü altında birleştirene kadar saçlarını Üçüncüsü kuzeybatıya doğru kanat çırpıp 


ADADA YAŞAM 


Kâşiflerle birlikte denize açılmayıp adada kalanlar için hayat nasıldı? 


önlemek amacıyla, bir başkasının lahana bostanını dokunulmaz kilan özel yasalar mevcuttu. Yiyecek tedarikini sağlamanın yanı sıra, kıyafetler için yünün kumaş haline getirilmesi gibi pek çok gündelik iş de söz konusuydu. Sayıları az olan demirciler, marangozlar ve duvar ustaları evlerin bakımını yapıyordu. Adadan ayrılacak olan çiftlik sahipleri, işçilerin başında durup kiraları toplaması için bir kâhya tayin ederdi, zira işler kesinlikle ihmale gelmiyordu. Tüm bu zahmetli çabalar ada sakinlerinin neredeyse bütün zamanını almaktaydı. 

Buna karşın, adada kalanların hayatından eğlence ve kahkaha yine de eksik olmuyordu. Kızıl Erik'in Sagası'nda, kış gündönümünün kutlandığı bir 
Yule festivalinden ve “çok sayıda masa oyununun oynandığı, hikâyelerin anlatıldığı ve ev halkının hayatına neşe getiren envaiçeşit etkinliğin düzenlendiği bir kıştan” söz ediliyor. Çocukların eğlenebilmesi için ahşaptan oyulmuş atlar ya da kutup ayıları gibi oyuncaklar da mevcuttu. Çiftliklerin ve sosyal hayatın sağladığı olanaklar sayesinde halk ziyafetler ve kutlamalar yapabiliyordu. 
Bu tabii ki açık denizlerdeki kâşiflerin ve akıncıların sahip olmadığı bir konfordu. 


Viking akıncılar veya Nors kâşifler başka topraklara yelken açtıklarında, geride onlar olmadan yaşamlarını idame ettirmesi gereken bir topluluk bırakıyorlardı. Ayrılanların yokluğu nispeten yoğun bir nüfusa sahip olan Norveç'te pek hissedilmemiş olabilir. 
Lakin İzlanda'da toplumun temel unsuru çiftliklerdi ve çalışan sayısındaki en ufak bir azalma dahi ciddi derecede hissediliyordu. 

Bu çiftliklerde hayat çok zor olabiliyordu. Çiftlik hayvanlarına titizlikle bakılması ve sürekli korunması elzemdi. Çocuklar hem hayvanlara zarar gelmesini önlemek hem de onların ekinleri yemesini engellemek için koyunlara ve keçilere göz kulak olmakla görevlendirilirdi. Yulaf, çavdar ve arpa tarlalarından başlıca tahıllar sağlanıyordu ve toprağın durumu kritik öneme sahipti. Grönland'daki çiftliklerde ise İzlanda'dakilerle aynı miktarda ürün elde etmek için iki kat büyüklükte toprağa ihtiyaç duyuluyordu. 
İneklerin, koyunların ve keçilerin sütünün sağılması da zahmetli bir işti. 
Kâlgardr (Lahana Bostanı) adı verilen, çitle çevrilmiş alanlarda sebzeler yetiştiriliyordu. Sebzelerin çalınmasını 


Kanada'nın Newfoundland adasının kuzeyinde yer alan Lanse aux Meadows bölgesindeki arkeolojik bulguların orijinaline uygun olarak yeniden inşa edilmesiyle, Vinland'deki Norsların Yeni Dünya'da nasıl yaşadığı gözler önüne serildi 


Ağaç kes 

Nors gemilerinin yapımında, ahşabın bükülerek şekil almasına imkân veren yaş kereste | kullanılıyordu. Genelde bölgede yetişen her türden ağaç kullanılmakla birlikte, çam ve meşe özellikle tercih edilmekteydi. 
Borda kaplaması için uzun ve düz ağaçlara, kaburga içinse daha kavisli olanlara ihtiyaç duyuluyordu. 


Erzaklarını toparla 

Viking yelkenlilerindeki yemek menüsü fazlasıyla basitti. En yaygın besin “nest” veya "farnest” adı verilen bir tür yulaf lapasıydı. Özellikle erkekler günde yaklaşık bir kilogram besin tükettiklerinden, gemilere bu lapadan bol miktarda yüklenirdi. Biraz çeşitlilik katması için gemiye salamura balık da alınırdı. 


Tanrılara dua et 

Sagalarda anlatılanlara göre pagan Norslar yelken açmadan önce tanrılara kurban sunuyorlardı. Hristiyanlığa geçtikten 


etmeye başladılar. Fakat Helgi adındaki bir Viking, işini şansa bırakmıyor ve “karada Hz. 
İsa'ya, denizde ise Tanrı Thor'a” inanıyordu. 


1 sonraysa zaman zaman gemileri için dua 
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Bir keşif macerasına atılmadan önce yapmanız gerekenler 
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Gemi başları denizdeki 

düşmanları ve kötü 
| ruhları korkutmak 
| amaciyla tasarlaniyordu 
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Keşfetmek Için Doğanlar 


gözden kaybolduğunda Floki, İzlanda'nın yakınlarda olduğunu anladı. 

İzlanda artık Norsların zihninde yer ettiğinden, başkaları da buraya yerleşmeye başladı. Geleneksel anlatıya göre adadaki ilk yerleşimci, bir kan davasından kaçmak için ailesini de yanına alıp göç eden Ingolfr Amarson'du. Gemisi adaya yaklaştığında, hanenin reisi olarak oturduğu koltuğun ahşap sütunlarını denize attı ve tanrılar sütunları kıyının neresine sürüklerse oraya yerleşeceğini söyledi. Bu yöntem bizlere yerleşeceğimiz yeri seçmenin alışılmadık bir yolu gibi görünse de Norslar için öyle değildi. Nors sagalarında, tapınaklardan aldıkları kutsal oymaları veya içerisinde ölülerin yer aldığı tabutları denize atıp bunları takip eden başka yerleşimcilerden de bahsediliyor. 

Yeni sakinlerine İzlanda'nın sunduğu en büyük avantaj, hiçbir yerleşimin olmadığı geniş topraklardı. Britanya veya İrlanda'da hâlihazırda insanların yaşadığı bölgelere yerleşmek ve iyi bir lokasyon için mücadele etmek gerekiyordu. 
Fakat İzlanda'da yapılması gereken tek şey iyi bir yerleşim yeri seçmekti. Yine de bazıları bu ıssız adada bile kavga edecek sebepler bulacaktı. 


UFKUN ÖTESİ 

950 ila 1003 yılları arasında yaşamış olan ünlü 
Viking kâşif Kızıl Erik, yaptığı keşifler kadar karıştığı kavgalarla da ünlüydü. Onun hikâyesine yer veren Grönlandlıların Sagası ve Kızıl Erik'in Sagası isimli sagaların her ikisinde de kavgacı biri olarak betimleniyor. Erik'in babası bazı cinayetler sebebiyle Norveç'ten sürülünce tüm aile İzlanda'ya yerleşti. Fakat mekân değişikliği Erik'e pek iyi gelmemişti; zira babasının izinden giderek bir süre sonra “Saur” (Pis) lakaplı Eyiulf'u ve Hrafn adındaki ünlü bir düellocuyu öldürdü. Bunun sonucunda, adadaki diğer aileleri de içine çekip, tüm huzuru kaçıracak 

bir kan davası tehdidi ortaya çıkmıştı. Erik'in İzlanda'yı da terk etmesi gerekiyordu. Peki 

ama nereye gidecekti? 

10. yüzyılın sonlarında bir başka şanslı tesadüf Norsların kapısını çaldı. Kaptan Gunnbjörn Ulfsson'un gemisi Norveç'ten İzlanda'ya doğru yol alırken rotasından saparak batıya sürüklendi. Ulfsson birkaç küçük adayı fark etmiş fakat esas rotasına dönmeyi tercih ederek karaya çıkmamıştı. 

Yazılı olmayan ve dilden dile aktarılan bir sagada anlatıldığına göre, Snæbjörn Galti tarafından yapılan daha sonraki bir yolculukta Norslar Grönland'da karaya çıktı ve böylece ilk 

defa Amerika kıtasının bir parçasına ayak basmış oldular. 
Bu keşfe dair söylentiler tam da İzlanda'dan ayrılması gereken günlerde Erik'e ulaşmıştı. 

Erik, Grönland'a doğru yapacağı riskli yolculuk için 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zanaatçılar, gemileri inşa ederken ahşaba şekil vermek için balta veya keser gibi basit aletler kullanırlardı ve tüm parçalar metal perçinlerle birleştirilirdi. Yalnızca 

bir kışta koca bir savaş gemisi inşa edilebiliyordu. 
Kalaslar yerleştirilirken oluşan boşluklar katranla karıştırılmış yosun 

veya hayvan yünüyle doldurulurdu. 
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Mürettebatını topla 
Bir akına mı yoksa bir koloni kurma seferine mi çıkıldığına bağlı olarak mürettebat farklılık gösteriyordu. Akıncı gruplarındaki savaşçılar - genellikle küçük toprak sahiplerinin mensup olduğu zümreden geliyordu. 
Esasen kolonileri kuranlar da genellikle bu zümredendi ancak bu ikinci grupta, savaşçı olmayan kadınlar ve hatta köleler de yer alıyordu. Büyük bir Viking yelkenlisi 100 kişi taşıyabiliyordu, fakat Atlantik'i geçen bir gemide genellikle 20 ila 30 kişi bulunurdu. 
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Hayvanlarını gemiye yükle 

Yeni topraklarda bir koloni kurmak isteyen Norslar çiftlik hayvanlarını da beraberlerinde götürmek zorundaydı. 
Sepetlerdeki tavuklarla baş etmek kolaydı ancak her ne kadar bölgedeki diğer çiftlik hayvanları günümüzdeki türlerine göre nispeten küçük olsa da koyun, sığır ve domuzları kontrol etmek o kadar kolay değildi. 
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sıkıca kapat 


Tatlı su varillerde veya yalaklarda taşınırdı 

ve gemideki herkes buradan su içerdi. 
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> suyu kolaylikla heba olabiliyordu. Bunun ç sonucunda, okyanusun 
ANI ortasında susuzluktan 

ölmek işten bile değildi.‏ مو 


AAA 


| 
| 


ж 
= 
لست‎ 
- 
== 
© 


| 
| 


Yön bulma hünerlerini 76 
Vikingler dümen tutarken yön bulmak için Güneş ve yıldızlardan faydalanıyordu. Kuşların ve balinaların hareketlerinde olduğu gibi, vahşi yaşamı gözlemlemek de karanın ne tarafta olduğuna dair ipucu verebiliyordu. Bulutlu günlerde Güneş'in yerini tespit edebilmek için muhtemelen kristallerden istifade ettiler. 
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Yelkenleri aç 
Viking gemilerinde kürekler de mevcuttu ama yelkenleriyle rüzgârı yakalayarak okyanusta uzun yolculuklar yapabiliyorlardı. 
Kare biçimindeki tek yelken üstün bir manevra kabiliyeti 
1 sağlıyordu. Gerektiğinde 
| gemide onarim yapmak için 
ihtiyaç duyulan malzemeleri 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Keşfetmek İçin Doğanlar 


birlikte denizaygırı derisi yiyerek hayatta kalmıştı. Tüm bu ticari faaliyetlerle beslenen 


Kızıl Erik'in oğlu Şanslı Leif, Grönland'ın ötesine ve Kuzey Amerika'ya seyahat ederek babasının keşiflerini sürdürdü 


tüccardı. Anlaşılan o ki Grönland'a gitmeye çalışırken yanlış bir yöne sapmıştı. Bjarni, sanki olacakları biliyormuş gibi, yola çıkmadan önce mürettebatını şu sözlerle uyarmıştı: “Daha önce hiçbirimiz Grönland Denizi'nde bulunmadığımızdan, bu yolculuğun tam bir çılgınlık olduğunu söyleyebiliriz.” Yolculuk sırasında iyice şiddetlenen rüzgâra bir de yoğun sis eklenmişti. Nihayetinde kara göründü. 
Mürettebat tam üç kez Bjami'ye yakınından geçtikleri farklı toprak parçalarının Grönland olup olmadığını sordu ve Bjarni her defasında bunların ona tarif edilen Grönland'a hiç 

bela ilerleyerek sonunda Grönland'ı bulmayı başardılar ve Bjami bu korkutucu tecrübeden sonra deniz yolculuklarına son verdi. 

Kızıl Erik'in oğullarıyla birlikte yeni bir yuva kurduğu Grönland'da Bjarni'nin sıra dışı yolculuğu hakkındaki söylentiler yayıldı ve pek çok kişi talihsiz kaptanı düpedüz korkak olmakla verici yeni toprakları keşfetme zahmetine bile girmemişti. Bir süre sonra Erik'in oğlu Leif Bjarni'yi ziyaret etti. Söz konusu yeni topraklara doğru yelken açmaya karar veren Leif, babasını son bir macerada kendisine katılması için ikna etmeye çalıştıysa da Erik bu işler için artık çok yaşlı olduğunu düşünüyordu. Ömrüne yeterince tuzlu su ve dondurucu fırtına sığdırmıştı zaten. 
Güvertede, “hudfat” denilen deri hamaklarda tir tir titreyerek uyumak istemiyordu artık. 

Leif ve mürettebatının yolculuğu başladıktan kısa bir süre sonra, Bjami'nin keşfettiği ilk adanın, buzdağlarının hâkim olduğu bir kayalıktan başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. 
Buldukları sonraki kara parçasıysa geniş ve güvenli kumsalları olan düz ve ormanlık bir yerdi. Bu vaatkâr topraklar bile Leif'i memnun etmemiş olacak ki yolculuğa devam ettiler. 
Keşfettikleri son bölgede geniş çayırlar, nehirler ve iri balıkların cirit attığı göller onları karşıladı. 
Ağız sulandıran meyvelerle dolu üzüm bağları da bulmuşlardı ve bu yüzden Leif buraya Vinland (Üzüm Diyarı) adını verdi. Viking kâşif devam etmeye gerek olmadığına kanaat getirmişti; burası harika bir yerdi... 


VINLAND SAGALARI 
Leifin keşfini duyan pek çok kişi vakit 


İzlanda'yı ilk olarak keşfeden Naddodd, Kızıl Erik ve oğlu Şanslı Leif'in uzaktan akrabasıydı 


avlanacak hayvanlarla dolu adalarını mürettebatıyla birlikte keşfe çıktı. Yaklaşık bir yıl süren arayışların ardından, çiftlik evleri kurarak 


bir gemi hazırladı ve mürettebatını topladı. 
Görünen o ki daha sonraki yıllarda Konungs Skuggsjâ (Kralın Aynası) adındaki didaktik Nors metninde yer bulacak olan şu tavsiyelere göre hareket etmişti: “Bir gezgin ya iyi bir gemiye sahip olmalı ya da hiç yola çıkmamalıdır. Gemini cazip lal; ancak o zaman işinin ehli adamlar sana katılacak ve gemin emin ellerde olacaktır.” Erik, bölgedeki insanları harekete geçiren güdüleri ve halkla ilişkilerin önemini de kavramış ve bu konuda epey başarılı olmuştu. Söz konusu metin bu hususu da ele alıyor ve insanların neden böyle tehlikeli yolculuklara çıktığını sorgulayıp, şu yanıtları veriyor: “Sebeplerden biri şöhret ve rekabettir... Bir diğeri meraktır; çünkü hakkında bir şeyler duyduğu yerleri görmeyi istemek insanların doğasında vardır. Üçüncü sebepse kazanç arzusudur; çünkü insanlar kazanç elde edilebileceğini duydukları her yerde zenginlik ararlar. Lakin bu yolculuklar büyük tehlikelerle karşılaşmalarına da yol açabilir." Tabii ki tüm bunlar Erik için de geçerliydi. Ayrıca onun acilen uzaklaşmak gibi bir zorunluluğu da vardı. Eğer ufkun ötesindeki bu toprakları keşfetmeyi söz verdi. 

İzlanda'dan yelken açan Erik çok geçmeden 


ıssızlık ve vahşi bir doğa hâkimdi. Deniz, buzdağlarından kopan buzullarla beslendikçe, bulunduğu yer daha da tehlikeli bir hal alıyordu. 
Bunun üzerine Erik, nispeten daha misafirperver topraklar bulmak için gemisiyle keşfe devam etti. Yaz aylarında adada keşif yapıp, kışın dondurucu soğukta hayatta kalmaya çalıştılar. 
Üç yılın sonunda, İzlanda'ya dönüp gözlemlerini anlatmaya başladı. Buzlarla kaplı bu toprakları yeni yerleşimciler için daha çekici kılacağını söyleyerek buraya “Yeşil Ülke” anlamına 

gelen Greenland (Grönland) adını verdi. Haklı çıkmıştı... Ertesi yıl, 25 gemiden oluşan bir filo Grönland'a doğru yelken açtı, fakat sadece 14'ü adaya ulaşabildi. 


BÜYÜLEYİCİ VINLAND 

Erik'in Grönland'ında işler hiç de fena gitmiyordu. Gerçi tarım imkânları çok kısıtlıydı ve belli ki nüfusu hiçbir zaman İzlanda'nınki kadar kalabalık olmayacaktı ancak ada, riskleri göze alabilenlere çeşitli imkânlar sunuyordu. 
Hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan pek 

çok şeyin ithal edilmesi gerekmekteydi. 
Demir ve kereste, eksikliği en fazla hissedilen mallardı fakat bunlar tüccarlar vasıtasıyla getirtilebiliyordu. Pek çok sagada, adaya yanaşan bir geminin nasıl da çabucak hareketli bir pazara dönüştüğünü ifade eden anlatılara rastlıyoruz. Tüccarlar, ihtiyaç duyulan demir ve kereste karşılığında, Avrupa'da bir hayli talep gören mallarla adadan ayrılıyorlardı. Grönland, denizaygırı dişi, balina ve hayvan derileri konusunda avcılar için bir cennet sayılırdı. 

En iyi gemi halatları denizaygırı derisinden yapılıyordu. Ayrıca bu deriler acil durumlarda kumanya olarak da işe yarıyordu. Bir defasında, 


80 


Kızıl Erik & Viking 777 


| 


MUHTESEM 
VİKİNGLER 


Tarihçi ve yazar Eduardo Albert, Vikinglerin dünyasının, çoğu insanın bugün hayal ettiğinden daha zengin, daha olağanüstü ve daha kapsamlı olduğunu söylüyor 


akıncılar, daha önce kimsenin gidemediği kadar uzaklara yolculuk etmeyi başardılar. Bu beceriler, daha zorlu hedefler için yola çıkıldığında da büyük fayda sağladı. 


Uzun süreli bir yolculuğa çıkan bir Nors gemisindeki yaşam nasıldı? 

Epey zordu diyebilirim... Gemiler dış etkenlere fazlasıyla açıktı ve Vikinglerin faaliyet gösterdiği enlemlerin çoğunda hava değişkendi ve su çok soğuktu. 
Modern zamanlarda inşa edilen benzer gemilerle uzun mesafelere yelken açanlar, bu gemilerin orijinallerini kullananların metanetine duydukları hayranlığı dile getirmişlerdir. 


Norsların uzak topraklara yayılması ne ölçüde planlı bir eylemdi sizce? 

Başlangıçta kesinlikle planlı değildi; insanlar sadece mal mülk ve zenginlik için yola çıkmıştı. 
Fakat Viking Çağı ilerledikçe ve filolar büyüdükçe, kralların ve diğer nüfuzlu kişilerin, saldırılarla sonuçlanan teşebbüslerin planlanmasında önemli bir rol oynadığına işaret eden emareler var. Sözgelimi, Çatalsakal Sweyn'in İngiltere'yi fethi ve Harald Hardrada'nın (Harald Sigurdsson) daha sonra İngiliz tacını ele geçirme girişimi bunlardan bazıları. 


Sizce Viking Çağı neden sona erdi? 
Viking Çağı'nı sona erdiren şey diğer Avrupa krallıklarının gücünün giderek artması ve organize biçimde hareket etmeye başlamalarıydı. 
Bilindiği üzere Viking Çağı, Karolenj İmparatorluğu'nun çöküş sürecine girmesiyle birlikte başladı ve kralların merkezi gücünün zayıf olması sayesinde gelişti. Fakat krallar ülkeleri üzerindeki hâkimiyetlerini arttırdıkça, 
Viking akınlarının beraberinde getirdiği riskler elde edilecek muhtemel kazançlar karşısında giderek daha ağir basmaya başladı. 


Günümüzde popüler kültürün 
Vikinglere dair sunduğu imaj ne denli isabetli? 
Hiç ama hiç isabetli değil! 
Vikinglerin şu ya da bu şekilde yer aldığı çeşitli dizi ve filmler, 21. yüzyıl izleyicisine hitap etmek üzere, 21. yüzyıl duyarlılıklarına ve anlayışına sahip yazarlar tarafından kurgulandı ve kurgulanmaya da devam ediyor. Bunlar, Hollywood'un 1920'lerin sonunda başlayan Altın Çağında çekilmiş ve Technicolor tekniğiyle renklendirilmiş Orta 
Çağ fantezilerinden daha gerçekçi değiller. Aslına bakılırsa, aşırı parlak renklerin kullanıldığı bu eski filmler, yakın tarihli film ve dizilere nazaran en azından bir şeyi daha doğru yansıtmıştı: Orta Çağ insanları parlak renkleri severdi ve mümkün olan her şeyi cafcaflı renklere boyarlardı. 


Viking akıncılarla Nors 

Keşif Çağı arasında derin bir bağlantı var mı? 

Evet var... Viking akınlarını kârlı ve mümkün kılan en önemli teknolojik gelişme, kullanılan yelkenli gemilerin tasarımının kusursuzlaşmasıydı. Bu göz alıcı, hızlı ve sert deniz koşullarında dahi dayanıklı gemiler ayni zamanda şaşırtıcı derecede hafifti. 
Rusya'nın büyük nehirleri boyunca akıntıya karşı yol alan ve ardından Karadeniz'e ve Konstantinopolis'e (günümüzde İstanbul) inen 

İsveçli Vikingler, hafif olmaları sayesinde gerektiğinde gemileri karayolu üzerinden taşıyarak nakledebilmişlerdi. Kuzey Atlantik kâşifleri, kullandıkları güneş taşı adı verilen kristaller, gelgit ve akıntılara dair sahip oldukları kapsamlı bilgiler ve hem 

denizi hem de deniz 

kuşlarını dikkatlice gözlemlemeleri 

sayesinde bir dizi yön 

bulma tekniği edindiler. 

Böylece Viking 


Vikinglere dair popüler tasvirler 97 
genellikle gerçeği yansıtmamakta 


` “BUZLARLA KAPLI BU TOR 


KILACAĞINI SÖYLEYEREK BURA 
ÜLKE' ANLAMINA GELEN G 


Kâşifler yaşanabilir yeni topraklar 


buldukça, yerleşimciler de onları takip etti 


Leif'in kardeşi Thorvald'ın, B Vinland seferinde öldüğüne inanılıyor 


herkesin eşit pay alacağına dair söz verildi. 

Karlsefni ve beraberindekiler Leifin daha önce kurduğu kampı buldular ve burayı elden geçirip onardılar. Yiyecek sıkıntısı çekiyorlardı. 
Sagalardan birinde anlatılanlara bakılırsa, eti ve yağı için bir balinayı kıyıya sürükleyip kestiler fakat et herkesi hasta etti. Ne var ki yanlarında getirdikleri besi hayvanları ılıman iklimde gayet iyi besleniyordu ve bu sayede hayvanlardan epey verim alan koloni hayatta kalmayı başardı. 
O yaz Nors kampını ziyaret eden Skraelingler, 


SAGALAR GERÇEK Mİ 
KURGU MU? 


Sagalar tarihi gerçekleri ortaya koyan antik metinler mi yoksa sadece uydurulmuş birer fantastik masal mı? 


bu varlıklara yönelik güçlü bir inanca sahip olduğunu varsayarsak, bunların Nors yaşamının şekillenmesinde önemli bir rol oynamış olması mümkün. 

Sagalar kuşkusuz geçmişin sözlü anlatılarını günümüze taşımış olsa da bu metinlere pek çok bakımdan şüpheyle yaklaşılıyor. Örneğin, bir süre öncesine kadar pek çok kişi Norsların o dönemde Kuzey Amerika'ya ayak bastığına inanmıyordu. 
Lakin 1960'larda Norveçli arkeologlar Helge ve Anne Stine Ingstad, Kanada'nın Newfoundland eyaletindeki L'Anse aux Meadows bölgesinde Nors yerleşiminin kalıntılarını keşfettiler. Bölgede, İzlanda үе Grönland'dakilerle aynı tarzda inşa edilmiş üç ev, dört atölye ve bir demirhanenin kalıntıları yer alıyor. Keşfedilen yerleşimin tarihlendirilmesi, sagalarda anlatılanlara göre 
Leif'in Vinland'i ziyaret ettiği tarih olan MS 1000 
civarına işaret ediyor. Norsların Yeni Dünya'daki keşiflerinin kapsamını belki de hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz ancak şu bir gerçek ki elde edilen arkeolojik bulgular sagaların aslında göz ardı edilemeyecek tarihi kaynaklar olduğunu açıkça ortaya koymakta. 


burada geçirmek zorunda kaldılar. Grönland'da hayat tehlikelerle doluydu ve o kış bir salgın hastalık yüzünden Thorstein da dâhil pek çok kişi öldü. Dul kalan Gudrid, baharda evine döndü ve bir süre sonra Thorfin Karlsefni adındaki varlıklı bir kaptanla evlendi. O sırada pek çok kişi hâlâ Vinland'e yerleşmenin hayalini kuruyordu. Hal böyle olunca, Karlsefni'nin liderliğinde yeni bir sefer planlandı. 60 erkek ve 


beş kadından oluşan grup yeni topraklara doğru yelken açtı ve yolculuktan elde edilecek kârdan 


Leif'in bu heykeli, bölgeye hâkim bir tepeden babasının kurduğu küçük yerleşime bakıyor 


Sagalar tek bir koleksiyonun içerisinde yer alan 

bir eserler bütünü değil. Bunlar, çeşitli yer ve zamanlarda kaleme alınmış düzyazı şeklindeki bir dizi anlatıdan oluşuyor. Çoğu 13, ve 14, yüzyıllarda yazılmış olsa da esasen 9. 10. ve 11. yüzyıllarda yaşanmış olayları aktarıyorlar. Bazıları tamamen kurgusal hikâyeleri ve şahsiyetleri ele almakla birlikte, bir kısmı ciddi tarihi kayıtlar da içeriyor. 
Peki, sagalardaki gerçekleri kurgudan nasıl ayıracağız? 

Aslına bakılırsa metinler yüzeysel olarak incelendiğinde dahi hayal ürünü olduğu rahatlıkla söylenebilecek pek çok olay söz konusu. Sözgelimi Grönlandliların Sagası'nda anlatılanlara göre Leif Erikson'un kardeşi Thorvald bir Skraeling'in (Amerikan yerlisi) okuyla ölüyor, fakat Kızıl Erik'in Sagası'na bakılırsa onu öldüren ok, tek bacaklı ve devasa ayaklı bir insan (Uniped) tarafından atılıyor. Gerçi her iki metin de Thorvald'ın öldüğü konusunda hemfikir ancak Grönlandıların Sagası'ndaki hikâye bariz şekilde daha makul görünüyor. Diğer bazı hikâyelerde ise doğal olarak çoğunlukla itibar etmediğimiz hayalet ve zombi gibi varlıklara değinilmiş. Ne var ki Norsların 


yerleşmeye çok uygun olduğunu düşündüğü bir yer tespit etti. Beraberindekilerle birlikte gemisine dönerken kıyıda hayvan derisinden yapılmış üç kano gördü. Ters çevrilmiş haldeki Капоїапп her birinin altında onları sırtlamış taşıyan üç kişi vardı. Bu, Norsların Amerikan yerlileriyle ilk karşılaşmasıydı ve sonuç epey kanlı oldu. Sekiz yerli, Norsların deyimiyle Skraeling, oracıkta öldürüldü. Dokuzuncusu ise ormanlık alana kaçtı. Hemen ardından Thorvald uzaktaki köyleri fark etti. 

Norslar gemilerine döndüler ancak yanaşmış oldukları koy hızla çok sayıda kanoyla doldu. 
Dört bir yandan üzerlerine oklar yağarken Thorvald adamlarına kalkanlarını kaldırmalarını emretti. Okların çoğu kimseye isabet etmeden kalkanlardan sekerek denize düştüyse de içlerinden bir tanesi geminin küpeştesiyle Thorvald'ın kalkanının arasındaki küçük bir boşluktan girerek onu koltuk altından yaraladı. Ölümcül bir yara almış olan kaptan kıyıya çıkarıldı ve ölürken vasiyet ettiği gibi, hayalindeki çiftliği kurmak için seçtiği yere gömüldü. Ardından mürettebat, Grönland'da çok değerli olan odun ve meyvelerden bolca toplayıp yurtlarına geri döndü. 

Grönland'da, Kızıl Erik'in oğullarından bir diğeri olan Thorstein, ölen kardeşinin cesedini bulmaya kararlıydı. Güvenilir adamlardan oluşan mürettebatının yanı sıra eşi Gudrid'i de yanına alarak yola çıktı. Fakat şiddetli rüzgârlar ve fırtınalar nedeniyle mecburen Grönland'a geri döndüler ve adanın uzak bir köşesinde karaya çıktıklarında karşılaştıkları iç karartıcı, huysuz bir adamın pek de güven vermeyen misafirperverliğine muhtaç bir şekilde kışı 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Joe Cummings 


که انتاعاکله 6م دع 


Norveç'te 1983 yılında Hafrsfjord Deniz Muharebesi anısına dikilen Sverd і fjell (Kayadaki Kılıçlar) anıtı... Muharebenin ardından “Güzel Saçlı" Harald kendisini Norveçlilerin ilk kralı ilan etti 


servet kazanmak için gidilebilecek çok daha kolay destinasyonlar vardı. Yüzyıllar geçtikçe bu gerçek daha da belirgin bir hal aldı. Öte yandan, 
15. yüzyılda İzlanda'ya da ulaşan veba salgınında nüfusun üçte ikisi hayatını kaybetti. 

Bir süre sonra, Grönland'daki nispeten uzun ömürlü yerleşimler bile nihayetinde yok oldu. 
Şu bir gerçek ki iklim değişiklikleri özellikle nüfusu az olan yerlerde ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Kızıl Erik Grönland'ı keşfettiğinde, günümüze oranla nispeten ılıman olan iklimi sebebiyle bölge muhtemelen bugünkünden çok daha yeşildi. Yaz aylarında çiftçiler, uzun süren kış mevsiminde hayvanlarını beslemeye yetecek kadar yem üretebiliyordu. Fakat 14. 
yüzyılın ilk yıllarında etkisini hissettirmeye başlayan Küçük Buzul Çağı sırasında bölgenin ikliminde meydana gelen soğuma neticesinde mevsimler ve özellikle de kış ayları daha çetin bir hal aldı. Kemik analizleri, bu dönemde bölgedekilerin geçmişe kıyasla daha az, hatta yetersiz beslendiğini ve belirli ürünlere dayalı, monoton bir beslenme düzenine geçtiğini gösteriyor. Bununla birlikte, fiyortların yaz aylarında bile buzlar nedeniyle bloke olması bölgeye gelen ticaret gemilerinin sayısının azalmasına yol açıyordu. Gerçi gemiler ulaşmayı başarsalar dahi, Grönland ekonomisini ayakta tutan denizaygırı dişine yönelik talep de gittikçe azalmıştı. 

1341 yılında Norveçli din adamı Ivar Bardarson 
Grönland'ın kuzeyini ziyaret ettiğinde, terk edilmiş evlerle ve başıboş şekilde otlayan çiftlik hayvanlarıyla karşılaştı. Norsların büyük keşif çağı sona ermişti belki ama cesur keşif hikâyeleri hâlâ bizleri heyecanlandırmaya devam ediyor. O 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iki kişiyi öldüren Kızıl Erik, tıpkı babasının Norveç'ten sürülmesi 


öldürdüler ancak savaşçı olmayan kadınlara zarar vermekten kaçındılar. Bunun üzerine Freydis eline bir balta alıp beş kadını da gözünü kırpmadan, acımasızca öldürdü. Ekibindekilere yaşananlara dair tek kelime etmemeleri için yemin ettirdiyse de Grönland'a döndüklerinde kaçınılmaz olarak söylentiler dört bir yanı sardı. 
Bunun sonucunda, kötü ve uğursuz olduğuna kanaat getirilen Freydis ve ailesi toplum tarafından dışlandı. Vinland'deki maceralar da bu şekilde son bulmuş oldu. 


GERİLEME VE ÇÖKÜŞ 

Kaleme alınmış olan sagalar İzlanda'daki Norsların Kuzey Amerika'yı belirli bir süre boyunca düzenli olarak ziyaret ettiklerini ortaya koymakta. Söz konusu metinlerde, Kuzey Amerika'da neler yaptıklarına dair ayrıntılar farklılık gösterse de burada kalıcı bir yerleşim kuramadıklarını kesin olarak biliyoruz. Peki, 
buzlarla kaplı ve yaşam koşullarının epey 7 
olduğu İzlanda ve Grönland'daki koloniler hayatta kalırken, nispeten ılıman iklimi ve bereketli topraklarıyla umut vadeden Vinland'de tutunmayı neden başaramadılar? 

Her şeyden önce, Vinland doğal kaynaklar açısından bir hayli zengin olsa da aşırı derecede uzak bir konumdaydı. O dönemde Avrupa'daki Norsların büyük bir kısmı İzlanda'yı dahi dünyanın sonu olarak kabul etmekteydi. 
Haritalarda İzlanda'yı, kuzeyde yer aldığına inanılan Thule adındaki efsanevi toprakların hemen güneyinde gösteriyorlardı. Avrupa'dan yola çıkan ticaret gemileri İzlanda ve Grönland'a ulaşabiliyordu ancak Kuzey Amerika çok uzaktı ve yolculuk fazlasıyla tehlikeliydi. Açıkçası 


yani yerliler, Nors peyniri, süt ve kırmızı renkli kumaş karşılığında kürk ve diğer bazı malları takas ettiler. Bu barışçıl ticaret faaliyetleri iki tarafın da yararına olmuştu ancak yine de Karlsefni, kampını korumak için ahşap bir barikat inşa ettirdi. Bu barikatın ardında Gudrid, Amerika'da doğan ilk Avrupalıyı, Snorri adındaki oğlunu dünyaya getirdi. 

Bir takas sırasında Skraelingler bir Nors silahına el koymaya kalkışınca ortalık karıştı. 
Silahı almaya kalkan Skraeling öldürüldü, diğerleriyse kaçtı. Skraelinglerin bunun intikamını almak isteyeceğini öngören Karlsefni bir plan yaptı ve bir tarafı göl, diğer tarafıysa orman olan bir alanda Skraelinglerle karşı karşıya geldiler. İki taraf arasında gerçekleşen muharebede Skraelinglerin büyük çoğunluğu öldürüldüyse de ada yerleşmek için pek de güvenli bir yer değildi artık. Gemilerine kereste, kürk ve bolca yiyecek yükleyen Karlsefni ve beraberindekiler Grönland'a doğru yelken açtı. 

Vinland'e yapılan son yolculuğu anlatan sagalarda Kızıl Erik'in kızı Freydis'in adı geçiyor. Ne var ki bu metinlerde ihanet dolu ve kibirli biri olarak tasvir edilmiş. Freydis'in cesur bir kadın olduğuna şüphe yok. Bunu, okyanusu aşan bir keşif yolculuğuna liderlik etmesinden ve Skraelinglerin saldırısına uğradığında göğsünü açıp kılıçla vurarak onları korkutup kaçırmasından anlıyoruz. Gelgelelim, sagalarda anlatılanlara bakılırsa, en iyi toprakları ve yolculuğun tüm kazancını talep ederek yoldaşlarına ihanet ettiği anlaşılıyor. Nihayetinde Norslar ikiye bölündü ve Freydis düşman olarak gördüğü karşı gruba bir saldırı başlattı. Kocası ve savaşçıları saldırı sırasında diğer kamptakileri 


2 Kızıl Erik lakaplı Erik Thorvaldsson 
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edilmiş ancak bu süre zarfında 
` Bu büyük kâşiflerin izledikleri rotalara ve yolculuklarını devam [> Grönland'ı keşfedip burada kalıcı ettirmelerini sağlayan etkenlere yakından bakalım 2 bir yerleşim kurmanın yollarını arayarak sürgünde geçen zamanını iyi değerlendirmişti. İzlanda'ya geri döndüğünde, 25 gemiyi dolduracak i kadar yerleşimciyi Grönland'a gitmeye ikna etti. Gemilerden sadece 14'ü Grönland'a ulaşabildiyse de 
| sonuçta bu zorlu yolculuk başarıyla 
| tamamlanabilmişti. 


Amerika Kıtası! nın keşfi 
Leif Erikson, Вјагпі adlı denizcinin verdiği bilgiler doğrultusunda yola çıktı ve Grönland'ın batısındaki bir dizi gizemli bölgeyi geçtikten sonra, 

= günümüzde Newfoundland 

ği olarak bildiğimiz yeri keşfetti. 
Kıyı boyunca yol alan mürettebat 
MS 1000 civarında, kışı geçirmek için bir yerleşim yeri kurdu. Bu sırada bir grup da bölgenin iç kesimlerinde keşfe devam etti. 
Bölgede bol miktarda üzüm bağı 

25 bulunması sebebiyle Leif buraya 
Vinland (Üzüm Diyarı) adını verdi. 
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Viking kâşif Naddodd, 861 
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“ Din meselesi 
| Viking akınlarının, Kutsal 
| Roma İmparatoru Şarlman'ın 
Hristiyanlığı Avrupa geneline yayma girişimlerine bir yanıt niteliği taşıdığını iddia edenler, i İngiliz manastırlarına düzenli 
1 olarak yapılmış saldırıları bunun : 
kanıtı olarak gösteriyorlar. Öte Fë b پر‎ - ` yandan bu yapılar yağmacılar Ë 1 эрЁ > €=] 


için kiymetli ganimetler de چم‎ : гээ barındırıyordu. Karaya çıkılan ilk yer ler к Kuzeyden gelenlerin İngiltere'de karaya çıktığına dair en eski kayıt, Vikinglerin Lindisfarne Adası'na baskın yaptığı 793 yılına 
_ ait. Ardından düzenli akınlar 
224 865 ушпа dek devam etti. Bu 
“ tarihten sonra, önceden düzensiz halde olan gruplar bir araya gelip i derli toplu ordular kurdular ve İngiltere topraklarını fethetmeye 


Griffin Savaşçısı 


Griffin 


Savaseisrnin Mezarı 


3.500 yıl önce Yunanistan'da gömülmüş bir savaşçının hazinelerle dolu mezarı arkeologları şaşırtmaya devam ediyor 


Yazan: Rebecca Ford 


015 yılında gerçekleştirilen 
bir kazı arkeologları fazlasıyla Griffin Savaşçısı'nın heyecanlandıran, muhteşem yüzünün, Witwatersrand bir keşfe sahne oldu: MÖ 1500 Üniversitesi'nden uzmanlar yılında gömülmüş bir Miken tarafından gerçekleştirilmiş savaşçısının, aralarında gümüş fincanlar, rekonstrüksiyonu bir kılıç, altın yüzükler, pek çok değerli taş, fildişi taraklar ve hatta bir aynanın da yer aldığı olağanüstü objelerle dolu mezarı, bozulmamış halde bulundu. Tüm bu bulgular bir yana, mezarın, antik dünyaya ilişkin tüm anlayışımızı derinleştirme ve şekillendirme potansiyeliyle o kadar büyük bir tarihi öneme sahip olduğu düşünülüyor ki Yunanistan Kültür Bakanlığı bu keşfi, “son 65 yılda Kıta Yunanistanı'nda gün yüzüne çıkarılmış en önemli mezar” olarak duyurdu. Mezar, günümüzde Mesinya şehrine bağlı Chora kasabası yakınlarındaki Pylos antik kentinde yer alan ünlü Nestor Sarayı'nın civarındaki bir zeytinlikte keşfedildi. Bununla birlikte, MÖ 1300 civarında inşa edildiği düşünülen Nestor Sarayı'ndan yaklaşık 200 yıl öncesine ait. 

Avrupa'daki en eski gelişmiş uygarlığın, Ege Denizi'nin güneyindeki Girit adasında ortaya çıkmış olan ve tarihi MÖ 2600'lere uzanan Minoslular olduğu düşünülüyor. 
Adını ülkenin mitolojik kralı Minos'tan alan uygarlık, о dönemde Akdeniz ve Ege'de yaygın şekilde kullanılan Linear A adlı çizgi yazısını geliştirmişti ve yetenekli zanaatçılara, dökümcülere ve seramikçilere sahipti. Minoslular genellikle, taş yollara, kanalizasyon sistemlerine ve büyük saraylara sahip gelişmiş şehirler inşa etmiş olan ve tanrıçalara tapan hoşgörülü tüccar ve çiftçiler olarak tasvir ediliyor. 
Bilinen en büyük Minos yerleşim yeri ise Girit'te bulunan Knossos antik kenti. 
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“Киа 


Yunanistanı'nda 


gün yüzüne 


çıkarılmış en önemli mezar” 


Lakin MÖ 1450'lere gelindiğinde, Minos kültürünün etkisini kaybettiği ve yerini anakaradaki Miken uygarlığına bıraktığı anlaşılıyor. Muhtemelen bu durum, pek çok akademisyenin hemfikir olduğu üzere, Girit'in Mikenler tarafından fethedilmesinin ve ünlü Knossos Sarayı'nın yakılmasının ardından gerçekleşmişti. 

Miken ismi, Mora Yarımadası'ndaki (Peloponez) müstahkem bir saray kompleksi olan Miken arkeolojik sit alanından geliyor. Bu alan, Troya şehrinin de ortaya çıkarılmasına öncülük eden Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 1870'lerde gün yüzüne çıkarıldı. Kazı esnasında, aralarında silahlar ve çömleklerin yanı sıra, gümüş 

, уе аййпаап yapılmış değerli objelerin de 


yer aldığı çok sayıda tarihi eser keşfeden 


| Schliemann, bu yerin, Homeros tarafından 
Troya Savaşı'nda Yunan güçlerine liderlik etmiş hükümdar olarak yüceltilen Kral Agamemnon'un sarayı olduğunu tespit etti. 
Elde edilen bulgular Miken uygarlığının varlıklı ve refah içerisinde olduğunu 


Çoğu Miken mezarının aksine, Griffin Savaşçısı'nın mezarında sadece seramikler değil, göz alıcı mücevherler, oyma taşlar ve silahlar vardı 


Ayna 

Bronz ayna gibi geleneksel olarak kadınlara özgü görülen bir eşyanın bir erkek mezarında bulunması, en azından o güne dek yapılan kazılar dikkate alındığında epey sıra dışı bir durumdu 

Fildişinden yapılmış bir sapı olan bu ayna Griffin Savaşçısı'nın bacaklarının üzerine yerleştirilmişti Bu konumu, aynanın özel bir anlam taşıdığını gösteriyor olabilir. Elinde ayna tutan bir tanrıçanın tasvir edildiği ikinci yüzüğe bir gönderme söz konusuydu belki de 


Kılıç ve hançer 
Mezarda, kabzası fildişi ve altından yapılmış 91 santimetre uzunluğunda oldukça etkileyici bir kılıç da 

dâhil olmak üzere bir dizi farklı 

silah bulundu. Kılıç, mezarın sol tarafında, savaşçının göğsünün yanında duruyordu. Kılıcın hemen yanındaysa, kabzası altınla detaylı bir şekilde süslenmiş bir hançer vardı 

Bu iki nesnenin mezar içerisine yerleştirilme şeklinin bir 

tür sembolik anlam taşıdığı düşünülüyor. Belki de bu kişinin yetenekli bir savaşçı ya da siyasal veya sosyal açıdan güçlü bir şahsiyet olduğunu gösteriyordu 


٠. مه يو‎ 
Mühür taşları 
Arkeologlar savaşçının iskeletinin etrafında 50'yi aşkın mühür taşı (bir tür tılsım) keşfetti, Bu mühür taşları tanrıçalar, aslanlar, boğalar, sazlıklar ve sunaklar gibi çeşitli şeyleri 

tasvir eden Minos tarzı oymalarla süslenmiş. Bunların esasen Girit'te yapıldığı düşünülüyor 

Sadece söz konusu mühür taşlarının sayısı bile bu tür bir mezar için 

epey sıra dışı bir durum ve Griffin Savaşçısı'nın toplumun üst tabakasından olduğunu kanıtlıyor 


Alandaki kazılarda ilk keşiften itibaren büyüleyici objeler ortaya çıkmaya devametti 
„Же =? 


ÖNEMLİ BULGULAR 


Yüzükler 

Mezarda, altın tabakalardan yapılmış ve üzerlerine tipik Minos motifleri işlenmiş dört adet yüzük bulundu. Yüzüklerden birinde sıçrayan bir boğa, bir diğerinde ise elinde aynasıyla tahtta oturan bir tanrıçaya boğa boynuzları sunan bir kadın figürü bulunuyor. Üçüncü yüzükte, deniz kenarındaki bir tapınakta oldukça iyi giyimli beş kadın görülüyor. Dördüncüsünde ise her iki yanında birer kuş bulunan ve bir asa taşıyan bir kadın resmedilmiş. Girit sanatına âit bu motifler, iki uygarlık arasındaki kültürel alışverişin mükemmel birer kanıtı 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göstermekteydi. Nitekim Homeros da buradan “altın bakımından zengin" şeklinde bahsetmişti. Schliemann bir dizi kuyu mezarı da ortaya çıkardı. 
Miken uygarlığının erken dönemlerdeki geleneklerinin tipik örnekleri olarak görülen bu derin ve dikdörtgen mezarların yerini sonradan arı kovanı biçimindeki "tholos" mezarlar aldı. 

Mikenler, Pylos'un yanı sıra Yunan anakarasının Tiryns, 


Thebes ve Atina gibi i ekin alar 

başka yerlerine de İNİ bulunan bir müstahkem mevkiler AN kolye görülüyor. 
inşa etmişti. Genel 28 Üzerinde, altından ٢ 
anlamda Minoslulara iğ iKikolyeucuve 8 


değerli taşlar yer 


nazaran daha savaşçı, 5 alıyor 


erkek egemen, sanatsal ve estetik açıdan daha 

az gelişmiş (hatta bir akademisyen Mikenlerin, 
Giritlilere kıyasla "barbar" olduğunu iddia etmişti) 
olarak tasvir edilen 
Miken kültürü Mora 
Yarımadası'ndan Doğu 
Akdeniz'e yayıldı. 

Geniş bir alanda ticari faaliyetler yürütüyor, zeytinyağı ve şarap gibi ürünlerin yanı sıra, seramik ticareti de yapıyorlardı. 
Ayrıca köprüler, kaleler ve hem drenaj hem de sulama 


sistemleri inşa etmiş yetenekli * Miken arkeolojik sit alanının ana kapısı olan Aslanlı 


mühendisler oldukları anlaşılıyor. Ne var Kapı'da poz veren arkeolog Heinrich Schliemann (sağ اه‎ 9 

ki MÖ 1100 yılına dek gelişmeye devam üstte) ve yine kazılara katılan meslektaşı Wilhelm Уу: ” eden Miken uygarlığı, bu tarihten sonra Dorete (sol üstte, duvar boşluğunda oturan) رل د‎ , * * . 
hızlı bir düşüş yaşadı. Belki de bunun « Эрэ мл АХ Ka 


sebebi, çoğu akademisyenin dile getirdiği { : 8 MY с gibi, Miken şehirlerinin tahrip edilip МИ yağmalandığı bir dizi istilaydı. Ancak buna karşın, Homeros'un İlyada ve Odesa adlı eserlerinde ölümsüzleştirdiği Klasik Yunanistan'ın kökenleri bu uygarlığa dayanıyordu. 

Her ne kadar Mikenler, Minoslulardan oldukça farklı bir halkmış gibi görünse de aralarında belirli bir ölçüde kültürel etkileşim söz konusuydu ancak bunun ne düzeyde olduğu tam olarak bilinmiyor. Bu konu akademisyenler arasında yıllardır tartışılan bir mesele. İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nde Ege arkeolojisi profesörü olan John Bennet, “Anakarada yaşayan insanların Girit'teki Minos uygarlığından bazı malları ithal ettiğini uzunca bir süredir biliyoruz,” diyor. 

ABD'deki Cincinnati Üniversitesi'nden Carl Blegen'in 1939'da Pylos antik kentinde Kral Nestor'un sarayını keşfetmesiyle, Minos uygarlığının Miken kültürü üzerindeki etkisine dair kesin bir 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Griffin Savaşçısı nin 
А mezarında bulunan, 
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DİJİTAL REKONSTRÜKSİYON O ESEN 


Mezarın keşfedildiği zamanki halinin bu dijital ln f rekonstrüksiyonunda, savaşçının iskeletinin kolye bulundu: 

de aralarında yer aldığı en etkileyici arkeolojik 

bulgular görülüyor. 


б ее @ په‎ 


BRONZ AYNA | ки ü то. í : 


Bu ayna ve bulunan mücevherler, bu tarz objelerin sadece zengin kadınlara ait olduğu yönündeki geçmiş varsayımlara meydan okuyor. 


SİLAHLAR 
Mezarda aralarında bir biçak, bronz bir kısa kılıç ve bir Minos kılıcı kabzasının da yer aldığı çeşitli silahlar ve alet edevat bulundu. 


Ekibi en çok heyecanlandıran bulgu 
( elbette savaşçının 


ў ALTIN FİNCAN MW iskeletiydi. İskeletin Nüfuz sahibi olduğu anlaşılan bu adamla ۱ tek başına gömülmüş N birlikte gömülmüş kıymetli nesnelerin ©. olması özellikle dikkat 


arasında altın bir fincan da vardı. çekiciydi. 


kanıt elde edilmiş oldu. Blegen bölgede üzerlerinde Linear B çizgi yazısı (Linear A çizgi yazısının Mikenler tarafından kullanılan gelişmiş hali) yer alan kil tabletler buldu. Linear B yazısında semboller birer Ekip, yeni bulgulara heceye karşılık geliyor ve bu yazı sistemi ulaşabilmek için her bir sembolün bir sesli veya sessiz harfi bölgede daha derin temsil ettiği Yunan alfabesinin temelini kazılar yapıyor oluşturuyor. İlginç olan şeyse, bu tabletlerin Girit'teki Knossos'ta keşfedilen tabletlerle benzerlikler göstermesi. Bu durum şüphesiz iki uygarlık arasında güçlü bir kültürel bağ olduğunu kanıtlıyor. İşte bu noktada, Griffin Savaşçısı'nın mezarının keşfi antik dünya tarihinin bu yönüne yeni bir ışık tutacak gibi görünüyor. 

Mezar, Cincinnati Üniversitesi'nde Yunan 


“Griffin Savaşçısı'nın 


dünya tar ihinin bu yönüne yeni bir ışık tutacak gibi görünüyor” 


mezarının keşfi antik 


ээ : k] . е 

arkeolojisi profesörü | 5 [ет пе | erin görünen kısmıydı. 1,5 olan Jack L. Davis 1 : metre derinliğinde, 1,2 ve Nestor Sarayı N 1 INOS metre genişliğinde ve 2,4 kazılarında yine aynı i koi oera fi 81 n : metre uzunluğundaki üniversiteyi temsil © kuyu mezarın içerisinde, eden eşi ve meslektaşı vansi ta п 30'lu yaşlarının başındaki arkeolog Sharon Stocker 33 l 5 | саг | 1 ы bir adama ait, oldukça tarafından 2015 yılında sanneler oic пеп iyi korunmuş bir iskelet keşfedildi. 4 Gü š ра vardı. Savaşçı sırtüstü 

İkili, sarayın çevresini о кадат ba riz EE ЭЕ uzun angan шее ki bozulmamıs وو وم موس‎ uzmanlardan olu ө = ir tabu uluslararasi bir ekip bi r 56576 lar 1 gömüldüğü anlaşılıyordu. 
kurmuştu ve ilk etapta a 5 Mezar bunun dışında 

iyetleri bi i çıkarılımış ciddi bir hasar 
niyetleri bir yerleşime 7 
veya tek tük hanelere ol masa la га! görmemişti. Şaşkına dair kanıtlar bulmaktı. dönen arkeologlar çok Ekip, zeminden dışarı but 1 la 1111 geçmeden içinde göz doğru çıkmış ve bir „5% se ө kamaştırıcı bir hazine eve ait olduğunu oriji nal | 191111 bulunduğunu fark ettiler. 


İskeletin etrafı bir dizi 


düşündükleri bazı 


=} "Уу é 74 | - о » F k” 
taşların bulunduğu SOI = 0 ay авга olağanüstü antik eserle 


çevrilmişti. Sol tarafında 

ve ayaklarının dibinde silahlar, sağındaysa mücevherler vardı. Muhtemelen başlangıçta tabutun üzerinde duran testiler ve diğer nesneler, tabutun çürümesiyle birlikte göğsünün üzerine düşmüştü. 

Araştırmacılar mezarı MÖ 1500 civarına, yani Kral Nestor'un sarayının inşa edilmesinden birkaç yüz yıl öncesine ve 


Wig 
{= 


T 


Г » 


bir alanda kazıya başladı. Lakin çok geçmeden bir ev değil, bir mezar keşfetmiş olduklarını anladılar. 
Bu hiç beklemedikleri bir durumdu. Hemen ardından çalışma çok daha ciddi bir hal aldı ve kısa süre sonra Davis ve Stocker'a şu mesaj gönderildi: “Gelseniz iyi olur. Bronz objeler bulduk.” 

Keşfedilen bronz eserler sadece buzdağının 


? 
i 


“Kazırlınilk evrelerinden bir fotoğraf $ 
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NESTOR 
SARAYI 


Yunanistan'daki en iyi korunmuş Miken sarayı olan bu yapı, restorasyonun ardından yeniden kapılarını açtı 


Mora Yarımadası'nda yer alan bu etkileyici kompleks, Homeros'un hem /lyada hem de Odesa adlı eserlerinde adını andığı ve Troya 5 (па да katıldığı düşünülen Pylos hükümdarı Kral Nesto tarafından MO 1300 yılında inşa edildi Navarino Körfezi'nin muhteşem manzarasına sahip bir tepenin üzerinde yer alan saray; idari, siyasi ve mali bir merkezdi. Kompleks dâhilinde ana saraya ek olarak, kralın konutu (daha küçük ve daha eski bir saray) ме bir atölye \ muhafız karakolu olduğu düşünülen büyükçe bir bina daha yer alıyordu 
Konut binaları iki katlıydı ve sırf zemin katında 105 
oda bulunuyordu 
Bölge ilk olarak 1939 yılında ABD'deki Cincinnati Universitesi'nden Carl Blegen tarafından kazıldı, Bu kazılarda, Girit'teki Mirosluların kullandığı Linear A çizgi yazısının bir uyarlaması ve modern Yunancanın öncülü olan Miken Linear B yazısıyla yazılmış çok sayıda kil tablet bulan Blegen, böylece iki kültür arasında bir bağlantı olduğunu net bir ide 
kanıtladı. Kazılar, Yunan İç Savaşı'nın ardından 1952 
yılında kaldığı yerden devam etti ve 19 ara kadar sürdü. Bu tarihte, yuvarlak bir şöminesi, parlak renklere ve geometrik desenlere sahip zemini ve oldukça zarif fresklerle süslenmiş duvarları olan geniş bir taht odası gün yüzün karıldı. Sarayın şarap kadehi bulunuyordu temelen saraydaki en ünlü oda ise krallara ak lüks bir deneyim için ideal olan, derin ve süslü bir küvetin yer aldığı banyodur. Efsaneye göre, Nestor'un kızı Polykaste, Odysseus'un oğlu Telemakhos'u bu küvette yıkamıştı. Saray kompleksi МО 1200 yılında yandı ve tekrar inşa edilmedi Nestor ayı, üç yıls milyon avroya mâl 


olan restorasyonun аг 2016'da kapılarını 


Nestor Sarayı'nda ortaya çıkarılan tabletlerin üzerinde Mikenlerin Linear B adlı çizgi 

yazısı görülüyor 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sayesinde, hakkında çok az şey bildiğimiz 3.500 yaşındaki Griffin Savaşçısı'nın nasıl göründüğüne dair bazı fikirlere sahibiz. 
Görünen o ki keskin yüz hatlarına ve kalın bir boyna sahip, esmer ve yakışıklı bir adamdı. Bu gizemli adamın iskeletinden alınan DNA örneklerinin analizi sonucunda onun yerel bir aristokrat olduğu anlaşıldı. Sharon Stocker'ın aktardığına göre Griffin Savaşçısı, “dini bir önder, savaşçı ve halkının lideri olarak farklı görevler üstlenmiş bir figürdü. Miken hâkimiyetindeki Pylos'un ilk krallarından biriydi. Muhtemelen öncesinde birbiriyle yarışan aristokrat aileler vardı ve bu da neden bölgede birden fazla ‘tholos’ mezarı olduğunu açıklıyor. Ancak Griffin Savaşçısı, tüm bu görevleri üzerinde toplamıştı 

ve bunu yapan ilk liderlerden biriydi." 

O dönemde Pylos'ta yaşamış olanların beslenme düzenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla mezarlardan alınan örnekleri izotopik analize tabi 

tutan uzmanlar, erkeklerin yüksek oranda protein tükettiğini tespit etti. Yapılan tüm bu araştırmalar ve DNA analizleri Griffin Savaşçısı'nın verileriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuç, uzmanların başından beri inandıkları şeyi destekliyor: O bir Pylos'luydu... Jack L. Davis, yeni kanıtların, onun bir istilacı ya da yabancı olduğu iddiasını çürüttüğünü söylüyor. Öte yandan, iyi korunmuş durumda olan dişlerinin 

ve pelvik kemiklerinin analizi genetik geçmişine ve beslenme düzenine dair daha da ayrıntılı bilgiler verebilir ve ölüm nedenini anlamamızı sağlayabilir. 

Profesör Bennet, Griffin Savaşçısı'nın mezarının yalnızca içerdikleri açısından değil, mezarın fiziki yapısı bakımından da önem arz ettiğini aktarıyor. Mezar keşfedilmeden önce, Miken uygarlığının erken dönemlerinde ölülerin kuyu mezarlara gömüldüğü ve sonradan bunların yerini “tholos” tipi mezarların aldığı akademik çevrelerde geleneksel olarak kabul gören bir düşünceydi. Griffin Savaşçısı da 1950'lerde arkeolog Carl Blegen tarafından gün yüzüne çıkarılmış bir “tholos” mezarına çok da uzak olmayan bir kuyu mezarına gömülmüştü. Gelgelelim, Blegen'in keşfettiği “tholos" mezarı, Griffin Savaşçısı'nın mezarından daha eski bir tarihte inşa edilmişti. Öyle görünüyor ki mevcut görüşlerle çelişen bu keşif, akademisyenlerin Yunan tarihinin bu dönemine dair bildiklerini sorgulamasına yol açacak. Ayrıca, çağlar öncesinden gelen bu yabancının kim olduğu da kamuoyunun ilgisini çekmeye devam edecek, zira beraberinde adeta bir hazineyle birlikte, özel bir törenle gömüldüğü anlaşılan Griffin Savaşçısı şüphesiz çok sıra dışı bir şahsiyetti. O 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bozulmamış bir mezar bulmak son derece alışılmadık bir durum,” diyor ve ekliyor: “Mezarda bulduğumuz objelerin sayısı da doğrusu hepimizi şaşkına çevirdi.” Söz konusu bulguları bilhassa önemli kılan şey, anakarada gömülmüş olmalarına rağmen, büyük çoğunluğunun Minos uygarlığının hâkimiyeti altındaki Girit'ten gelmiş ya da en azından Minos tarzında yapılmış gibi görünmesi. Dolayısıyla, iki uygarlık arasında kapsamlı bir kültürel etkileşim olduğunun ve Minos kültürünün erken dönem Miken toplumu üzerindeki güçlü etkisinin kanıtı niteliğindeler. 

Peki, Griffin Savaşçısı da Girit'ten mi gelmişti? Veya belki de bu değerli objeleri adadan yağmalamış bir Miken olabilir miydi? Bunları yaşadığı yerdeki zanaatçılara Minos tarzında mı yaptırmıştı? Yoksa bu objeler, rağbet gören Minos mallarını anakaradaki pazarlara tedarik eden tüccarlar tarafından mı ithal edilmişti? 

Şimdiye dek bu sorulara kesin bir cevap bulunamadı. Kılıç gibi silahların varlığı mezardakinin bir savaşçı olduğunu akla getirse de antik dönemde bu tür ziynet eşyalarının yalnızca zengin kadınların mezarlarına konulduğu genel anlamda kabul gören bir düşünce olduğundan, mücevherlerin çokluğu ortaya karmaşık bir tablo çıkarıyor. Bu durum, mücevherlerin aslında bir tanrıya sunulan adaklar olduğu görüşüyle açıklanabilir. Diğer taraftan, mezarda bulunan çok sayıdaki mühür taşının yanı sıra, tılsım olarak kullanıldığı bilinen diğer değerli taşlar bu kişinin ruhani bir lider olabileceğini de düşündürüyor. Bunların hiçbirinden emin olamasak da onun zengin ve önemli biri olduğuna şüphe yok. 

Mezarda bulunan antik eserler Minos betimlemelerini ve sanatını oldukça kapsamlı ve etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Profesör Bennet, "Bulunan dört adet yüzüğün üzerinde yer alan işlemelerin Minos ikonografisini yansıtan sahneler olduğu o kadar bariz ki bozulmamış bir mezardan çıkarılmış olmasalardı bunların orijinalliğini sorgulayabilirdik,” diyor. Sözgelimi yüzüklerden birinde, yaygın olarak Minos kültürüyle ilişkilendirilen ve Antik Yunan mitolojisinin ünlü efsanesi Minotor'un doğuşuna vesile olmuş, sıçrayan boğa figürü yer alıyor. Öte yandan, mezarda bulunan mühür taşları da şüpheye yer bırakmayacak şekilde Minos kültürünü yansıtıyor. Minos tarzında tanrıça, aslan ve boğa motiflerinin yanı sıra, erkeklerin bir boğanın boynuzlarının üzerinden atladığı sevilen bir Minos sporundan sahneler de bu taşların üzerine işlenmiş. 

Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden uzmanların gerçekleştirdiği yüz rekonstrüksiyonu 


of the Witwatersrand 


ФТ Houlton and L Schepartz, HVIRU, University 


Miken uygarlığının ilk yıllarına tarihlediler. 
Keşfedilen silahlar arasında, altın ve fildişinden kabzası olan büyük bronz bir kılıç ve altın kabzalı bir hançer vardı. 

Mezarda, alışılmadık şekilde hepsi de altın, gümüş ve bronzdan yapılmış fincan ve testilerin yanı sıra, altın bir zincir ve kolye ucu, boğa resimleri işlenmiş mühür taşları (bir tür tılsım) ve dört adet altın mühür yüzüğü dikkat çekiyordu. Savaşçının çevresine yayılmış olan kehribar, yeşim taşı, ametist, akik ve altından binlerce boncuğun, onunla birlikte tabuta konduğu anlaşılıyordu. Boncukların çoğunun üzerinde, bir zamanlar kolye şeklinde yan yana dizili olduklarını gösteren delikler vardı. Muhtemelen, ölümden sonraki hayata geçerken savaşçının en iyi şekilde görünmesini sağlamak için, fildişi saplı bir ayna ve yine fildişinden altı tarak da mezarın içerisine yerleştirilmişti. 

Son olarak, savaşçının bacaklarının arasında griffin motifiyle süslenmiş fildişi bir plaka duruyordu. Savaşçıya adını veren griffin, bir aslanın bedenine ve bir kartalın kanatları ile başına sahip mitolojik bir yaratıktı ve güçle özdeşleştirilirdi. 
Genel olarak Miken mezarlarının çoğunun birden fazla ceset içermesi bu mezarı daha da mühim bir hale getiriyordu. Profesör Bennet, “Tek bir kişinin gömüldüğü 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Fl Dorado: 


“Altınla kaplı” bu kayıp yer o kadar ünlü ki neredeyse tarihsel gerçekler önemini kaybetmiş gibi görünüyor. Peki, bu efsane nerede ve nasıl başladı? s 


Yazan: Mathew Lyons 
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835 yılının son günleriydi... Güney Amerika'da bildiği için buradaydı. Şayet hayal ürünü değil de gerçek bir 5 
bulunan kâşif Robert Schomburgk, orta-batı şehir olsaydı, El Dorado'nun kurulmuş olabileceği yere ayak Guyana'daki Amucu Gölü'nün kıyısında durmuş, basan ilk kişi olmak istemişti. # 
çevreye bakıyordu. Gölü çevreleyen savana, yakındaki Bu öylesine güçlü bir efsaneydi ki gerçek olmadığını 7 
iki nehir sisteminin gelgit sebebiyle yükselmesi bizzat kendi gözleriyle görebilmek uğruna bir insanı \ 

sonucunda her nisan ayında sular altında kalır ve büyük dünyanın ta öteki ucuna sürükleyebilmişti. Çünkü söz 

bir su kütlesi olduğu yanılsamasını yaratırdı. Ama şimdi konusu olan El Dorado'ydu; o bambaşkaydı... Ne zaman 

aralık ayıydı ve sular alçalmıştı. Schomburgk'un görebildiği (o ortaya çıktığı belirsiz olan bu efsane, 1835'e gelindiğinde 

tek şey, göz alabildiğince uzanan çalıların arasından çoktan üç asrı geride bırakmıştı. Bu belirsizlik onu saran 

nadiren yansıyan sulardı. Yaklaşık üç metre genişliğindeki sır perdesinden ziyade sahte anıların ve Yeni Dünya'nın SS 

bir dere gölü besliyordu. Bu kuş uçmaz kervan geçmez tuhaflığı ve bunaltıcı sıcaklığı karşısında şaşkına dönen m as 

yerde durgunluk ve monotonluk duygusu öyle baskındı Rönesans hayal gücünün yarattığı kulaktan dolma 

ki Schomburgk burayı tasvir ederken “hiç” kelimesini bilgilerden ve söylentilerden kaynaklanıyordu. Efsaneyi, 

fazlasıyla kullanmak durumunda kalmıştı. İspanyolların Orta ve Güney Amerika'da yaptığı fetihlerden 

Fakat yine de halinden memnundu... Kimilerine göre bağımsız olarak ele almak mümkün değil. Hatta bazı 
aslında burası, ışıl ışıl parlayan El Dorado şehrinin bir açılardan, İspanyol fatihlerin (konkistador) kurduğu 2 


zamanlar kıyılarında yükseldiği efsanevi Parima Gölü'ydü. keşif hayallerinin mükemmel bir özeti niteliğinde olduğu Fakat Schomburgk'un burada bulunmasının sebebi onlarla söylenebilir: Yeterince açgözlü, yeterince zalim ve yeterince aynı düşünceyi paylaşması değildi; bilakis, öyle olmadığını hırslı biri tarafından ele geçirilmeyi bekleyen, hayal » 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fethetmesinin üzerinden yaklaşık 20 yıl, İnka İmparatoru Atahualpa'nın yine bir İspanyol fatih olan Francisco Pizarro tarafından öldürülmesinin ve ilk İnka altınının İspanya'ya ulaşmasının üzerindense yalnızca sekiz yıl geçmişti. Bu da demek oluyor ki söz konusu hikâye, İspanyolların kıyılarda ayak bastıkları küçük tutunma noktalarının ötesinde kıtayı çok az tanıdığı, her şeyin bulanık ve belirsiz olduğu ve olasılıkların sınırsız göründüğü bir döneme ait. İspanyollar açısından bakıldığında, hakkında hiçbir şey bilmedikleri bu uçsuz bucaksız topraklarda sadece iki imparatorluktan daha fazlasının olması gerekmez miydi? Üstelik, İspanyolların İnka hazinelerinin en kıymetli bölümünü henüz bulamadığına ve bu hazinenin fetih sırasındaki kargaşa ortamında gizlice bilinmeyen bir sığınağa kaçırıldığına 

dair, açgözlülük ve umudun mide bulandırıcı karışımıyla beslenen, sonu gelmez söylentiler yok muydu? 

Aslına bakılırsa, doğal olarak hikâyenin 1541 tarihli versiyonu muhtemelen ilk olandı. Lakin El Dorado hakkındaki hemen hemen her şeyin çelişkili olması gibi, bu versiyon da garip bir biçimde, Juan de Castellanos'un 
30 yıl sonrasında anlattığı hikâyenin bir detayı ve uzantısı 
gibi görünüyor. Fernândez de Oviedo adındaki bir İspanyol fatihin notlarında rastladığımız bu hikâye, İspanyolların İnkaları yok ettiği fetihler kapsamında Ekvador'un kuzeyinde ele geçirmiş oldukları bir bölge olan Kito'da 


, geçiyor. Oviedo'nun kulağına gelenlere bakılırsa El Dorado, 


“öğütülmüş tuz kadar ince bir altın katmanla kaplı halde dolaşan bir soylu veya bir kraldı. Ona göre, bundan farklı bir süs taşımak insanı daha az güzel kılıyordu. Şüphesiz insanın kendini altın tozuyla kaplaması olağanüstü ve alışılmadık olmanın yanında, çok da maliyetli bir işti." 
Görünen o ki 1541 kadar erken bir tarihte bile 1 
Dorado'nun gerçekte ne olduğu hakkında net bir fikir yoktu. Hikâyenin duyulmasının ardından, bir İspanyol fatih beraberindekilerle birlikte o yılın şubat ayında söz konusu “altın kaplı kralın" topraklarını aramak üzere Kito'dan ayrıldı. Bu fatih, Francisco Pizarro'nun kardeşi Gonzales Pizarro'ydu. Gelgelelim yaptığı keşif gezisi, yani İspanyolların tabiriyle “entrada” hakkında yazdıkları, El Dorado'yu bir insan olarak değil, bir göl olarak betimliyordu. 
Acaba Oviedo'nun aktardığı hikâyenin farklı bir versiyonunu mu duymuştu? İlginç olan diğer bir noktaysa, aynı keşif gezisini kaleme alan vakanüvis Pedro de Cieza de 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gücünün ötesinde, muazzam bir zenginlik... 

Bu noktadan itibaren sizlere El Dorado efsanesinin ortaya çıkış hikâyesini anlatacağız. Elbette ki bu türden tüm efsanelerde olduğu gibi, El Dorado'nun kökenlerine dair de birden fazla hikâye mevcut. 

Bu hikâyelerden en ünlüsü, sonradan bir rahip olmayı seçen İspanyol fatih Juan de Castellanos'un muhtemelen 1570'lerde kaleme aldığı ve İspanyolların Amerika Kıtası'ndaki “kahramanlıklarını" anlattığı, E/egias de varones ilustres de Indias adlı epik şiirinin bir parçası olarak kayda geçti. Hikâye, And Dağları'nın günümüzde Kolombiya sınırları içerisinde kalan doğu sırasının yüksek 


kesimlerindeki geniş bir platoda (İspanyol fatihler burayı ALT Muisca Cundinamarca olarak biliyordu) yaşayan Muisca kabilesinin E altına кед Ox a aa Š oğrudan reisinden bahsediyor: Reis, özel bir ritüel için yılda bir kez erişimi yoktu kendini tepeden tırnağa doğal terebentin ve altın tozuyla fakat benzerine kaplıyordu (“altın kaplı” anlamına gelen El Dorado ismi az rastlanır 


kalitede eserler üreten yetenekli zanaatçılardı 


buradan geliyor). Ardından, dağların arasında yer alan, küçük ve neredeyse tam daire şeklinde bir krater gölü olan Guatavita Gölü'nün kıyısından bir sandala biniyor ve gölün ortasına kadar ilerliyordu. Kabile halkı yüksek sesle şarkılar söyleyip onu izlerken, reis adak niyetine göle altın, zümrüt ve başka değerli taşlar atar, ardından kendisi de 


göle dalardı. Bu ritüel, geleneksel şenliğin başladığının e —— 

işaretiydi. مه‎ 7 
Gelgelelim bu hikâyede bir sorun var, zira bu ritüeli < 1 "эч үр, 

gerçekten görmüş herhangi birine dair hiçbir kayıt ٢ ټ‎ 17: 275) 


mevcut değil. Muisca kabilesinin kuzey ve güney bölümleri farklı liderler tarafından yönetiliyordu. 
Güneydeki Bacatâ'nın (günümüzde Kolombiya'nın başkenti УУ 275 
Bogota) liderine “Zipa", söz konusu ritüeli gerçekleştiren х kuzeydeki Hunza'nın (günümüzde Tunja) liderine ise “Zague" deniyordu. Rivayete göre Zipa Nemeguene, İspanyollar bölgeye gelmeden 40 ila 50 yıl önce kuzeyin kontrolünü ele geçirmiş ve böylece bu ritüel sona ermişti. Yani hikâyede anlatıldığı şekliyle bu gelenek İspanyollar geldiğinde çoktan geçmişte kalmış bir uygulamaydı. İnsanların hafızasından yavaş yavaş silinmiş, dilden dile dolaşan, heyecan verici ve kadim bir öyküye dönüşmüştü. 

El Dorado efsanesinin kökeni hakkındaki bu hikâyenin, tarihi 1541'e uzanan bir versiyonu daha var. Bu tarihte, NN İspanyol fatih Hernán Cort&s'in Aztek topraklarını 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Tüm Gizemleriyle El Dorado 


karşılık Güney Amerika'daki Venezüella eyaletinin “işletme hakkını" bu Alman aileye vermişti. Bölgeden elde edilen hazinelerin ve köle gelirinin yüzde 20'sini alışılageldiği üzere kendisi alacaktı. Bu durum 1546'ya kadar sürdü. 

Federmann'ın keşif yolculuğu, o dönemde 
Almanların bölgeyi baştanbaşa katettiği çok sayıdaki seferden yalnızca biriydi. Diğer Alman fatihler arasında, İspanyolların ismini telaffuz etmekte zorlandığı ve kayıtlara Jorge 
Espire (Speyer'li George) 
adıyla geçmiş olan George 
Hohermuth ve Philip vor 
Hutten de vardı. 

Diğer bir Alman fatih 
Ambrosius Ehinger (İspanyollar bu isimle de sorun yaşamıştı) komutasında gerçekleştirilen ilk seferlerden birinde, büyük oranda gasp ve şiddet yoluyla 
184 kilo altın ele geçirilmişti. 
Fakat bu, Ehinger de dâhil seferde yer alan neredeyse herkesin canına mâl olmuştu. 
Sağ kalanlar iki yıl aradan sonra Venezüella'nın başkenti Coro'ya döndüklerinde, yola çıkmadan önce altınları bir ağacın altına gömdüklerini söylediler. Ne var ki altınları bir daha asla bulamadılar. 


Güney Amerika'yı fethedenlerin ezici çoğunluğunu İspanyollar oluştursa da ünlü Alman maceraperest Nikolaus 
Federmann'ın Kolombiya'daki fatihlerin arasında yer alması, aslında düşünülenden çok daha karmaşık bir tablonun söz konusu olduğunu gösteriyor. 

İspanyol fatihler 
(konkistador) genellikle 
Endülüs, Kastilya ve Ekstremadura'dan gelen yoksul İspanyol erkeklerden oluşuyordu. Gruplar halinde toplandıkları Sevilla'dan yola çıkıp, Guadalguivir Nehri'nin 
Atlas Okyanusu'na döküldüğü yer olan San Lücar de 
Barrameda'ya ulaşır, ardından da Güney Amerika'ya doğru yelken açarlardı. 

Gelgelelim fatihlerin arasında Hollanda, Flaman 
Bölgesi, Almanya, İtalya, Arnavutluk, İngiltere, İskoçya ve başka yerlerden gelen azımsanmayacak sayıda yabancı da vardı. Özellikle 1530'larda Almanlar bu yabancılar arasında açık ara başı çekiyordu. Bunun sebebi, 1528'de Kutsal Roma İmparatoru Şarlken'in (V. 
Karl), Ausburg'lu tüccar ve finansör bir aile olan Welser'lere 143.000 florin borçlu olmasıydı. Parayı ödeyemeyen Şarlken, borcuna 


enetan 


SAĞ 
Nikolaus 
Federmann, 
Alman fatihlerden biriydi 
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ÜST 19. 
yüzyılın sonlarında ve 
20. yüzyılın başlarında, 
Güney 
Amerika'da yapılan keşiflere duyulan ilginin canlanması, 
Jules Verne'in 
Serüven 
Nehri ve 
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Kayıp Dünya adlı eserlerinin de aralarında bulunduğu pek çok romana esin kaynağı oldu 
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Leön'un, El Dorado'dan bahsederken vadi tanımını kullanmış olması. 

O halde El Dorado efsanesinin daha en başından itibaren tek bir anlatıdan değil, farklı anlatı, görüş ve fikirlerin bir araya gelmesinden oluştuğunu söyleyebiliriz. 
Yani El Dorado hem bir adam, hem bir göl hem de bir vadidir... Her nerede olursanız olun, oranın ötesinde bir yerdir; nehrin daha aşağısında, dağın daha yüksek kısımlarında, ormanın daha iç kesimlerindedir... Keza El Dorado'daki altın da şu ana dek keşfedilmiş tüm hazinelerden çok daha değerli, aklımızın almayacağı ölçüde büyük miktarlardadır. El Dorado'yu bir nebze š 
olsun somutlastirabilmek için ona bir isim, 25 
bir konum ve bir kimlik verilmiş olsa da şüphesiz onun asıl cazibesi, hayal gücünün dahi ötesinde oluşudur. 

Keşif gezisine dönecek olursak, yüzlerce İspanyol fatih 
(200 ila 350 kişi olduğu söylenir), 4.000 hizmetkâr (zincire vurulmuş olduklarından köle demek daha doğru), atlar, lamalar, 2.000 kadar domuz ve bir o kadar da av köpeğiyle birlikte Kito'dan doğuya doğru yola çıkan Gonzales Pizarro ve beraberindekiler ilerlemeye devam etti. Kısa sürede bu zengin uygarlığı bulacaklarını; geniş araziler, sürülmüş tarlalar, köyler ve kasabalar göreceklerini düşünen fatihler, bunun yerine yağışlı mevsimde yağmur ormanlarının karanlığında aylarca yol alıp, dağları, bataklıkları ve nehirleri aşmak zorunda kaldılar. Vakanüvis Cieza de Leön'un sözleriyle, zorluk, kıtlık ve sefaletten başka bir şey bulamadılar. Yol boyunca bazı bölge sakinleri yakalanıp sorguya çekildi. Pizarro'nun istediği cevapları veremediklerinde ise ölümüne işkenceye maruz kaldılar. 
Kimileri canlı canlı yakıldı, kimileriyse köpeklere yem edildi. Yılın sonuna doğru yaklaşırken işler daha da umutsuz bir hal aldı. Domuzların tümü telef olmuştu. Elde hiç köle kalmamış; bir kısmı kaçmış, çoğuysa ölmüştü. 
İspanyolların ise sadece yarısı hayatta kalabilmişti. 

Ekip, günümüzde Ekvador'un kuzeyinde ve Ekvator çizgisinin ise hemen güneyinde yer alan Coca Nehri'ne ulaştı. Bölgede yaşayan Delicola adındaki bir kabile reisi 


Pizarro'nun adamlarından biri olan Francisco de Orellana, yiyecek bulup geri dönmek için 50 kadar adamla birlikte tekneyle açılmaya gönüllü oldu. Pizarro'ya, “mümkün olan en kısa sürede erzak getireceğim” dedi, “bundan hiç şüpheniz olmasın..." 1541 yılının Aralık ayıydı. Orellana ve adamları o dönemde Marañón adıyla bilinen bir nehri keşfettiler ve nehir boyunca ilerlemeye başladılar. 
Yolculuk sırasında, aralarında kadınların da yer aldığı Icamiaba yerlilerinin saldırısına uğramışlardı. Orellana bu olayı notlarında “kadın savaşçıların saldırısı" olarak nitelendirdiğinden, sonradan bu nehre, “kadın savaşçı” anlamına gelen “Amazon" adı verilecekti. Ekip sonunda yeterli miktarda yiyecek bulmayı başardı başarmasına ama geri dönmediler. Aylarca nehirde yol alıp, 26 Ağustos 1542'de Atlantik'e vardılar. Daha sonra Orellana, hem isyana meyilli adamlarının hem de nehrin muazzam gücünün etkisiyle yola devam etmekten başka çaresi olmadığını iddia edecekti. 

Pizarro'ya göre, bu yapılan tek kelimeyle bir ihanetti. 
Kalan adamlarını geri döndürdü ve Kito'ya doğru ağır ağır yol almaya başladılar. Yolculuk sırasında köpeklerini ve atlarını yediler; ardından, eyerlerini ve üzengi kayışlarını kaynatıp külde kavurdular. Anlatılanlara bakılırsa, “açlık nedeniyle gözleri dönmüş bir haldelerdi." Fakat bir şekilde hayatta kalmayı başardılar ve Haziran ayında, neredeyse açlıktan ölmek üzereyken Kito'ya vardılar. 

Bu yaşananlar pek çok açıdan tipik bir El Dorado macerasını tarif ediyor. Bunun sebeplerinden biri şüphesiz girişimin başarısızlıkla sonuçlanması ve ardında hem ölümler, hem ihanet, hem de ağır ithamlar bırakmış olması. 
Ancak bir yandan efsaneye dair şu şaşırtıcı gerçeği de ortaya koyuyor: El Dorado efsanesi Avrupalıları, Güney Amerika'nın Ekvator çizgisinin kuzeyinde kalan kısmını keşfetmeye iten başlıca faktörlerden biriydi. 

Aslında Pizarro'nun yolculuğu doğrudan El Dorado'yu bulmaya yönelik ilk girişimdi. Ne var ki El Dorado'nun başlangıçtan itibaren İspanyolların Amerika Kıtası'ndaki hayallerinin kusursuz bir ifadesi haline geldiğini görüyoruz. 
Zira El Dorado hakkındaki hikâyeler ortaya çıkar çıkmaz, İspanyol fatihler geçmişte kıtanın içlerine doğru yaptıkları keşif yolculuklarında aslında El Dorado'yu aradıklarını iddia etmeye başlamışlardı. Diğer bir deyişle, efsanenin yayılmasıyla birlikte El Dorado İspanyolların Amerika Kıtası'nda aradığı şeyi temsil eder hale geldi. 

Söz konusu bu durumu en bariz şekilde Sebastian de Benalcâzar, Gonzalo Jiménez de Quesada ve Nikolaus Federmann'ın keşif gezilerinde görebiliyoruz. Birbirlerinin niyetinden tamamen habersiz olarak sırasıyla Kito, Santa Marta ve Coro'dan yola çıkan bu İspanyol fatihlerin üçü de And Dağları'nın doğu sırasının yüksek kesimlerinde yer alan Cundinamarca bölgesine vardılar. Burada önce Muisca halkıyla, ardından 1539 yılının başında birbirleriyle karşılaştılar. Keşif gezisine çıkmadan önce Ouesada ve Federmann, bu bölgede yer alan Meta adında zengin bir vilayet hakkındaki söylentileri duymuşlardı. Bu yer adını, Orinoco Nehri'nin büyük bir kolu olan Meta Irmağı'ndan alıyordu. Her ikisi de 1536'da yola çıkmıştı. Ouesada, söz konusu vilayeti Magdalena Nehri boyunca güneye doğru ilerleyerek aramış, buna karşın Federmann dağ sıralarını izleyerek bir geçit bulmaya çalışmıştı. Kito'dan yola çıkıp, Рорауап üzerinden 1538'de Cundinamarca'ya ulaşan Benalcâzar'ın hangi bilgiye dayanarak hareket ettiği ise net olarak bilinmiyor. Fakat El Dorado efsanesinin kökenlerine dair başka bir hikâye bize bu konuda fikir verebilir. 


ALT 
Fernândez de 
Oviedo'nun 
1535 tarihli, 
La Historia 
General de 

las Indias adlı eserinden altın arayışına dair bir tasvir 


Guatavita Gölü 


El Dorado rüyası sona erse de altınlar akıllardan çıkmadı 


yani bugünün parasıyla 107 
milyar sterlin olabileceğini söyledi. 

Bu yöndeki çabalar 20. 
yüzyılda da devam etti. 1910- 
11 yıllarında bir ekibin bulduğu 
62 eser Sotheby's adlı 
müzayede şirketi tarafından alelacele açık arttırmaya çıkarıldı. Gelgelelim kurutulmasının hemen ardından gölün dibindeki balçık tabakanın çabucak bir kaya gibi sertleştiği ve göl tekrar suyla dolmaya başlamadan önce mevcut teknolojiyle daha fazla eser çıkarmanın neredeyse imkânsız olduğu anlaşıldı. 
İddialara göre, gölün dibinde 
10.000 dolar değerinde altın bulunmuş ancak bunu başarmak için yaklaşık 
160.000 dolar harcanmıştı. 


Schomburgk'un "aldatıcı 

bir hayal ürünü" şeklinde tanımladığı El Dorado'nun ışıltısı insanları büyülemeyi bıraktıktan çok sonra bile, Guatavita Gölü'nde tanrılara sunulan altınlara dair hikâyelere, yani muhtemelen gölün sularının altında yatan değerli hazineye duyulan ilgi devam etti, 

Bu konudaki ilk teşebbüs, 
1540'ta Gonzalo 6 
kardeşi Hernân Perez de 
Ouesada'nın gölü kurutmaya çalışması oldu ancak başarısızlıkla sonuçlandı. 19, yüzyılın başlarında bizzat girişimlerde bulunmak üzere bölgeyi ziyaret eden İngiliz mühendis Charles Cochrane, göle atılmış olan altın ve diğer kıymetli taşların değerinin tahminen 1,12 milyar sterlin, 


İspanyolların, sorguladıkları kişilere ettikleri zulmü duymuştu. 
Bu yüzden onlara duymak istedikleri şeyleri söyledi. Nehrin aşağısında daha kalabalık toplulukların yaşadığını ve 

güçlü liderlerin hâkimiyeti altında çok zengin bölgelerin bulunduğunu bir bir anlattı. Bunun üzerine Pizarro, erzak ve malzemeleri taşıyacak bir tekne inşa edilmesini emretti. Tekne nehirde yol alırken, adamların geri kalanı da kıyı boyunca ilerlemeye devam etti. Bu şekilde 43 gün boyunca yol aldılar ancak çok az yiyecek ve 15512 topraklar dışında hiçbir şey bulamadılar. 


KO Aa 


“AÇLIKTAN GÖZLERİ DÖNMÜŞ 


ADAMLAR KÖPEKLERİNİ VE 
ATLARINI, YEDİLER, ARDINDAN EYERLERİNİ YE ÜZENGİ KAYIŞLARINI KAYNATIP KÜLDE KAVURD ШАК” ` 


bilimci Alexander von Humboldt'un 19. yüzyılın başında bölgeyi ziyareti sırasında hâlâ yerel halkın hafızasındaki yerini koruyordu. Öyle ki Guyana Savanası'nda geceleri bataklıkların üzerinde oluşan "ignis fatuus” (bataklık ışığı) “Zalim Aguirre'nin Киһи" olarak biliniyordu. 

Peki, El Dorado neredeydi? Tabii ki her zaman olduğu yerdeydi, yani başka bir yerde... Hem sanki elinle koymuş gibi bulunabilecek hem de erişilmez olan altın insanları cezbetmeye devam ediyordu. Е! Dorado ne tam manasıyla bir yanılsama ne de yeterince gerçekti. Lakin El Dorado diye bir şey gerçekte yoksa bile icat edilmesi kaçınılmazdı. 
Sonuçta koskoca Amerika Kıtası türlü gizemlerle dolu olmalıydı. Haritadaki boş alanlardan herhangi biri El Dorado olabilirdi. Hem zaten insanlar bu boşluklara 


ÜST Farklı noktalardan yola çıkan ve aynı tarihlerde 
Cundinamarca bölgesine varan 


bakınca ne görüyordu ki? Buralar bilinmezliğin cazibesine üç İspanyol sahipti ve insanların umutlarını, korkularını, dehşetlerini ye ve açgözlülüklerini yansıtıyordu. Tıpkı denizlerin bulmuş muydu? 


derinliklerinde canavarlar olduğu gibi, şüphesiz karaların bilinmeyen iç kesimlerinde de altınlar ve diğer hazineler vardı. Bu topraklarda, bilinmezliğin içinden çıkarılıp eritilecek ve yeniden şekil verilip, Avrupa'da anlaşıldığı biçimiyle değerli hale getirilecek bir şeyler olmalıydı. 

Tüm bunlar bir yana, El Dorado efsanesini tamamen başka bir şekilde de yorumlayabiliriz. El Dorado, İspanyolların sömürgecilik girişimlerinin, Jo J fethetme ve sahip olma dürtüsünün bir metaforu АД, olarak değil, Kolomb öncesi Amerika'ya J اسو‎ dair bir metafor olarak da düşünülebilir; İNE kıtanın İspanyolların ve İngilizlerin ele Г geçiremediği, уок edemediği, yakıp = yıkamadığı ve yağmalayamadığı kısmına dair bir metafor... Bu açıdan bakıldığında, her ne kadar bir efsane olsa da belki de El Dorado sömürgecilerin ele geçiremediği ve kıtadaki yerli halkın elinde kalan tek şeydi. 
Avrupalılar bölgeye geldiğinde El Dorado çoktan hafızalarda yer eden bir hikâyeye dönüşmüş ve bu sayede saflığını korumayı başarmıştı. Bu hikâye geçmiş günlerden bir yadigârdı. Eski tanrılara armağanlarını sunan bir adamın altınla kaplı | bedeni bir dağ gölünün tertemiz sularına karışırken, | güneş ışığının altında parıldayan bu bedenin suda ځا‎ bıraktığı halkalarda, kayıp ancak çok kıymetli bir hazine vardı: dirençli ve boyun eğmeyen bir yaşam biçimi... O 


РУУ 
- - 


Kâşif Robert; 
Schomburgk:| 


İspanyol fatih Benalcâzar, 1534'te İnka Generali Rumifavi'yi yenilgiye uğratıp, İspanyollar adına Kito bölgesini fethetmişti. Rivayete göre, Ruminavi'yle birlikte esir alınanlar arasında, İspanyolların “el indio dorado” adıyla hitap ettikleri bir kabile reisi de vardı. Bu adam, Kito'nun kuzeyinde yer alan, 12 günlük mesafedeki “Cundi-Rumarca" adlı zengin bir bölgeden geliyordu; başka bir deyişle Muisca'nın dağlık arazilerinden... Acaba Benalcâzar'ı harekete geçiren şey bu muydu? 

О zamanlar bu şekilde bahsetmemiş olsalar da sonradan hem kendisi hem de Ouesada, Muisca'ya ulaşmaya çalıştıkları onca zaman zarfında aslında El Dorado'yu aradıklarını iddia edeceklerdi. Belki de Cundinamarca gerçekten El Dorado'ydu. Farklı noktalardan yola çıkan üç İspanyol fatihin bu kadar uzak yerlerden gelen söylentilerin peşine düşüp tam olarak aynı yere varması, aldıkları bilgilerin en azından bir kısmının dikkate değer ölçüde doğru olduğunu gösteriyor şüphesiz. Üstelik orada altın da vardı ve Ouesada tam 621 kilo altın toplamıştı. Ne var ki Muiscalılar madencilik yapmıyordu ve bu altını madenlerden çıkarmamış, ticaret yoluyla elde etmişlerdi. 

Yine de fatihlerin çoğuna göre, And Dağları'ndaki bu yüksek plato El Dorado olamazdı, çünkü yeteri kadar zenginlik barındırmıyordu. Arayış büyük bir azimle başka yerlerde sürüyordu. Muisca'nın doğusuna ve kuzeyine sayısız keşif gezisi yapıldı. Kâşifler, Amazon Havzası'nda Omagua halkının yaşadığı yerlerde ve Orinoco Nehri'nin kaynağında da El Dorado'yu aradılar ve bu böyle devam etti. Bu hazine avı bölgede derin izler bırakmıştı. Sözgelimi, İspanyol fatih Lope de Aguirre'nin 1561'de Amazon Nehri'ne yaptığı uzun seferin çılgınlığı ve dehşeti, Prusyalı ünlü doğa 


1860 civarı 


2661/٧٨: 


PORNOKRASİ оос 


сек Yapılacaklar & ehvet düşkünleri dönemin ismine aldanıp tam da kendilerine göre bir Yapılmayacaklar 
yere geldiklerini zannedebilir ama 0 
tam aksine ayağını yere sağlam : basmanın çok akıllıca olduğu bir yerde ve zamandasın. Pornokrasi veya bir başka deyişle Fahişeler Devri türlü entrikalara sahne oluyor ve senin de ihanete uğrama ihtimalin bir hayli yüksek. 

Bu günlerde Papa Devleti'nin dizginleri başta Theodora ve kızı Marozia olmak üzere, aristokrat Theophylact Hanedanı'nın kadınlarının elinde. 

Kimin papa olacağına kendileri karar verdikleri gibi, hoşlanmadıkları kişileri de acımasızca ortadan kaldırıyorlar. 

İleride pek çok tarihçi bu dönemdeki dehşet verici olaylardan bu “fahişeleri” sorumlu tutacak olsa da bu sadece özellikle güçlü kadınlara yönelik şüphelerin, güvensizliğin ve cinsiyet ayrımaılığının bir yansıması. Kimileri ise ne erkeklerin ne kadınların ne de diğer canlıların Tanrı'nın gözünde günahsız olmadığı bu rezil dönemi, Latincede karanlık çağ anlamına gelen “saeculum obscurum” ifadesiyle anacak. 


NEREDE KALMALI? 


İhtişam, sefahat ve zenginlik peşindeysen hiçbir şehir senin için Roma'dan daha heyecan verici olamaz. Siyasetin ve kültürün kalbi olan bu şehir, toplumun hem en üst hem de en alt tabakalarına ev sahipliği yapıyor. Kariyerini şekillendirip geliştirmen için Roma'dan daha iyi bir yer yok; keza onun tüm yaşamınla birlikte gözlerinin önünde tuzla buz olması için de... 
Gecenin zevklerini ve tehlikelerini deneyimlemek istiyorsan, akşamlarını Tiber Nehri'nin ortasında bir ada olan ünlü Isola Tiberina'da geçir. Doğru insanlarla yeterince uzun süre takılırsan kim bilir belki papa bile olabilirsin. Ne de olsa papalık makamı bu dönemde sık sık el değiştiriyor ve kararı iktidar sahibi soylular veriyor. 


irlere itaat et 
Bu dönemde papaların büyük çoğunluğu göreve sadece Roma'daki iktidar sahibi soyluların tercihleriyle geldiğinden, fazlasıyla despot olabiliyorlar. Onların dediğini yapmaman tanınmaz hale gelmenle, hatta daha da kötüsü, ölümünle sonuçlanabilir. 


Okunu ve yayını yanında taşı 
Yaban domuzu avı toplumun üst 


kesimlerinin en sevdiği meşgale. Pazar ayini bittiğinde kiliseden ayrılırken atın hazır durumda seni bekliyor olsun. 
Rakibinin gözlerini kör et 

Bu dönemde bir rakibi saf dışı bırakmanın en popüler yollarından biri onu kör etmek. Böylece, söz konusu kişi artık bir tehdit oluşturmadığı gibi, hayatta olduğu sürece de acı çekiyor. 
Gerçi eminiz ki sen daha insancıl bir yol bulursun. 


Eskilere kulak ver 

Bu yozlaşmış dönemde kimse senden doğru yolda yürümeni beklemeyecek olsa da bilgelerin sözlerini 


gözden geçirmen en azından doğru şeyleri söylemeni sağlayacaktır. 


Sana yol göstermesi için papaya bel bağlama 
Bu dönemde papaların sürekli kumar oynadıklarını, seks âlemlerine katıldıklarını ve çok fazla içki içtiklerini düşünürsek, Tanrı'nın sözünü kendi başına öğrenmenin daha iyi olacağını söyleyebiliriz. 


Savaşmaktan korkma 

Hristiyanların deyimiyle Sarazenler, yani Hristiyan olmayan akıncılar saldırdığında harekete geçmen gerekecek, 


Papalık görevini kabul etme 

Kulağa cazip geliyor olabilir ancak bu dönemde papalık makamına gelenlerin çoğunun sonu hiç de iyi olmadı. 


Sant'Angelo Kalesi'ni ziyaret etme 

Papalık konutu olan bu güzel kâle aynı zamanda iktidardaki soyluların düşmanlarının tutulduğu bir hapishane. 


ИГҮ 
KİMDEN UZAK DURMALI? 


Papa XII. İoannes 

Papa ХП. іоаппеѕ bir keresinde bir piskoposlar konsili tarafından, “bunca günahını telafi edecek 

tek bir erdemi bile olmayan bir gaddar" şeklinde nitelendirilmişti. 
Bu ihanetlerinden ötürü söz konusu konsilin çoğu üyesini aforoz edip, kötürüm bırakması şaşırtıcı olmasa gerek. Mârozia'nın 
torunu olan XII. İoannes, 955 
yılında 18 yaşındayken papalığa yükseldi. Son derece ahlaksız bir hayat yaşadı; öyle ki kutsal bir yer olan Lateran Sarayı'nı adeta bir fuhuş yuvasına çevirdi. Tam da bu yaşam tarzına uygun şekilde, 
964 yılında evli bir kadınla 

Zina yaparken yakalanmasının akabinde hayatını kaybetti. Zalim ve ikiyüzlü bir liderdi ama aynı zamanda tam bir budalaydı; 

zira Kutsal Roma İmparatoru 1. 
Otto'yu kendisine düşman etmiş ve 963'te imparator tarafından azledilmesine ramak kalmıştı. 


KIMINLE ARKADAŞ OLMALI? 

| Marozia 
Papa 111. Sergius'un metresi olduğu iddia edilen bu kurnaz soylu kadının, ondan gayrimeşru bir oğlu oldu (sonradan Papa XI. 
İoannes). Marozia'nın oğlu, torunları, onların çocukları ve hatta onların çocukları da papalık koltuğuna oturdu. Kendisine ayrıca Papa X. İoannes tarafından daha önce görülmedik şekilde Senatrix (senatoress) ve Roma'nın Patricia'sı unvanları verildi. Marozia, gücünü daha da pekiştirmesine yardımcı olabilecek kişilerle ittifak kurarken, yoluna çıkanları öldürmekten de hiç çekinmiyor. Yıllar boyunca papalık makamını kontrol etmesine ve sonraki yıllarda Theophylact Hanedanı'nın Papalık Devleti'ne hâkim olmasını sağlamasına rağmen, Marozia'nın sonu hiç de iyi bitmedi. Entrikacı oğlu Dük II. Alberic tarafından beş yıl boyunca bir kuleye hapsedildi ve 
937'de burada öldü. 


Ekstra ipucu: Biraz kılıbık olan erkeklerin şansı yüksek. Zayıf ve kolay kontrol edilebilen biri olmak Marozia'nın gözüne girmenin en 


popüler yolu. 


Söyleyeceklerimiz pek hoşuna gitmeyecek ama bu beceriler Pornokrasi döneminde hayatta kalmanı sağlayabilir. Tercih senin... 


Baştan çıkarma 
Cinselliğin değerli bir araç olduğu bu dönemde baştan çıkarma sanatını öğrenmen istediklerini elde etmende sana faydalı olacaktır. 


N 


| Китаг 
| Burada kumar, sıradan 


; yurttaslardan papaya А Erdemli olmayı seçersen 

syria a sevdiği bu yerde ve bu zamanda 
| їг aktivite. Hem para bir arpa boyu bile yol 
1 kazanmak hem de alamazsın. Önde olmak 
| nüfuz sahibi arkadaşlar istiyorsan gerektiğinde 
| edinmek için iyi bir ailene, sevgililerine ve 
1 kumarbaz olmayı dene. arkadaşlarına sırt çevirmen 


gerek. 
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Atlantik Okyanusu'ndaki nispeten küçük bir ada, üzerinde güneşin hiç batmadığı dev bir imparatorluğa nasıl sahip oldu? 


Yazan: Frances White 


sonsuza dek değiştirdiği bir dünya bıraktı. 
Genç Prenses Viktorya taç giyme töreninde Westminster Manastırı'nın basamaklarını tırmanırken, onun böylesine kudretli bir imparatorluğa hükmedeceği muhtemelen çok az kişinin aklından geçmişti. O günlerde kraliyet ailesi ve monarşi İngiliz halkının gözünden iyiden iyiye düşmüştü; prensesin büyük babası, Deli Kral lakaplı Ш. George, İngiltere'nin Kuzey ve Güney Amerika'daki çıkarlarını korumakta başarısız olmuş, amcası IV. George'un ise nihayetinde ayrılıkla sonuçlanan sorunlu evliliği ve yaptığı pervasızca harcamalar kraliyetin itibarını zedelemişti. Henüz 18 yaşında ve en fazla 1,50 metre boyunda olan Viktorya da Britanya'nın 
17. yüzyılda başlayan yayılmacı hırslarıyla örtüşen bir hükümdar gibi görünmüyordu açıkçası. Fakat bu mavi gözlü ve tatlı sesli genç kız çelik gibi bir iradeye sahipti ve geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman II. Elizabeth'in dönemine değin Britanya tarihinde tahtta en uzun süre oturan hükümdar olacaktı. Onun iktidara yükselişi Britanya İmparatorluğu'nun ölümüne değil, bilakis kimsenin meydan okumaya cesaret edemeyeceği kadar büyük bir krallığın doğuşuna işaret ediyordu. 


SİN 


akvimler 22 Ocak 1901'i gösteriyordu ve insanlık tarihindeki en büyük imparatorluğun hükümdarı son gününü yaşıyordu. Kraliçe Viktorya, Wight Adası'ndaki Osborne Sarayı'nda son dakikalarını yaşarken, 63 yılı aşkın bir süre boyunca varlığını sürdürmüş saltanatı gözlerinin önünden geçiyordu. 
Ülkesinin, uçsuz bucaksız topraklar ve aşılmaz okyanuslarla birbirinden ayrılmış bir dağınık adalar topluluğundan, dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük imparatorluğa dönüştüğüne şahit olmuştu. Bu süreçte imparatorluğunun sınırları Hindistan'a kadar ulaşmış ve bu ülkenin sahip olduğu pek çok zenginliğe el konulmuştu. Günümüzde dahi hâlâ iki ülke arasında tartışma konusu olan, dünyanın en büyük elmaslarından Kuh-i-Nur (Işık Dağı) elması Viktorya'nın tacını süslemekteydi. Binlerce İngiliz askerinin ve nafile bir çabayla direnmeye çalışan sayısız yerlinin hayatı pahasına acımasız katliamlar yapılarak Afrika'da sömürgeler kurulmuştu. 
İmparatorluk hem Hristiyan değerlerinden hem de sömürgeci açgözlülükten kuvvet alarak çok güçlenmişti. Öyle ki Viktorya son nefesini verdiğinde ardında, kurduğu imparatorluğun 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KRALİÇE VİKTORYA 
İngiliz, 1819-1901 
—— 
Viktorya, 2O Haziran 
1837'den 22 Ocak 


dek Birlesik Krallik 
tahtında oturdu. 63 

yıllık hükümdarlığına Endüstri 
© Devrimi, ekonomik kalkınma ve en önemlisi de Britanya Imparatorluğu'nun tarihindeki en geniş sınırlar damgasını vurdu. 


1 


Burnu'nun kontrolünü ele geçirdi ve burada bir sömürge kurdu. Güney 


topraklarının risk altında olduğunu hissedince iki sömürgeci güç 
Boer Savaşları olarak bilinen bir هاا‎ 


nihayetinde Boerler Britanya 


makinelerin vızıltısı duyuluyordu. İskoç mucit ve mühendis James Watt'ın buhar makinesini icat etmesiyle başlayan buhar çağı tüm hızıyla etkisini sürdürüyordu. Endüstri Devrimi, denizci bir ulus olan Britanya'yı güçlü bir sanayi ülkesine dönüştürmüştü. Demiryolları ve buharlı gemiler Britanya'nın denizaşırı topraklarına yolculuk etmeyi kolaylaştırmış ve geçmişte kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen yeni ticari fırsatların önünü açmıştı. 
Viktorya'nın ve aslına bakılırsa tüm Britanya'nın, imparatorluğu şekillendirecek imkânları fark etmesini sağlayan kişi Kraliçenin sevgili eşi Albert'ti. Mekanik düzeneklere ve icatlara son derece meraklı 


O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresi altında bulunan ancak içişlerinde bağımsız olan Mısır mali bir çıkmaza girdi ve Süveyş Kanalı'ndaki hisselerini Britanya'ya sattı. Ardından gelişen olaylar İskenderiye'de Maltız Ayaklanması'yla sonuçlandı ve nihayetinde 1882 Mısır-İngiliz Savaşı başladı. Savaşı kazanan Britanya ülkeyi işgal 

etti. Mısır, Afrika kıtasının çevresinden dolaşılan uzun rotanın yerini alarak, Britanya ile Hindistan arasında çok önemli bir ticaret yolu sağlamaktaydı. 


Güney Afrika 


Britanya 19. yüzyılın başlarında Ümit 


І) Afrika'daki Hollandalı yerleşimciler 


dizi çarpışmada karşı karşıya geldi 


hâkimiyetine boyun eğdi. Hindistan'a uzanan yolda bir durak işlevi gören Güney Afrika altın ve elmas bakımından da oldukça zengindi. 


Msi 


İngiltere, Kuzey 
Amerika'da gerçekleşen kısmı Fransız-Kızılderili 
Savaşı olarak da bilinen ünlü Yedi Yıl Savaşı'nın ardından 1763'te 
Kanada'yı Fransa'nın elinden aldı. Kanada'nın ele geçirilmesiyle 

hem Britanya 
İmparatorluğu'nun topraklarına muazzam büyüklükte bir kara parçası eklenmiş oldu hem de doğal kaynaklar bakımından zengin 

ve küçük nüfuslu bu ülke, ekonomik açıdan imparatorluğa büyük bir katkı sağladı. Kanada bol miktarda kereste, değerli maden ve kürk ticareti yapılmasının yolunu 


< 


` 


ve 


“Hayatinin askini kaybetmesi yalnizca onu değil, imparatorluğunun 

kaderini de değiştirdi" 


Viktorya taç giydiğinde hem ülkede hem de dünyada önemli değişiklikler yaşanmaktaydı. 
İngiltere kırsalındaki küçük ve dağınık köyler toplu halde terk ediliyor ve şehirler giderek büyüyen metropollere dönüşüyordu. 
Yükselen beton fabrika bacaları her yerde göze çarparken, ülkenin dört bir yanında 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Ч açmıştı. 


1901'de Britanya dünyanın büyük bir 


kısmına hükmediyordu 


İtalyan Yahudi bir ailede dünyaya gelen Disraeli, her ne kadar bir Hristiyan olarak vaftiz edildiyse de İngiltere'nin Yahudi asıllı ilk başbakanıydı. 


Başbakanlıktan önce pek çok ticari teşebbüste bulunan 
Disraeli, bu girişimlerinde başarısız olmuş ve büyük bir borca girmişti. Borçları yüzünden sinir krizi geçirdi ve toparlanması yıllar sürdü. 


Parlamentodaki ilk konuşmasını yaptığında alaya alınmıştı. 

Bu olaya tepkisini, “Beni duyacağınız zamanlar da 

elbet gelecek,” şeklinde dile getirmişti. 


Disraeli dalkavuk olmasıyla tanınıyordu. Bir meslektaşı 

ona Kraliçe Viktorya'yla nasıl başa çıktığını sorduğunda, “Her şeyden önce, unutma ki o bir kadın," diye cevap vermişti. 
Yoksulların faydasına olacak pek çok yasa çıkardı. Bunların arasında 1875 tarihli İşçi ve Zanaatkârların Konutlarını İyileştirme Kanunu ve yine aynı yıl yürürlüğe giren Kamu Sağlığı Kanunu da bulunuyor. 


Benjamin Disraeli hakkında muhtemelen bilmediğiniz 5 şey 
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VİKTORYANIN 


ї үмРАКАТОК ووه‎ 


ZAMAN TÜNELİ 


Viktorya'nın Britanya 
İmparatorluğu adım adım dünyanın en büyük imparatorluğu haline geldi 

+ [30 PITCAIRN ADALARI 
1342 HONG KONG 
+ 1848 HİNDİSTAN 

1898 ATEŞKES DEVLETLERİ 
+ 1807 ADEN (YEMEN) 


r 1802 BRITANYA 
| HONDURASI (BELIZE) 


+ BOB BECHUANALAND (BOTSVANA) 
| “Юн: 
| ШШЕ 
Ё 2 : 
1878 GÜNEY BATI AFRIKA (NAMİBYA) 
+ IBB] KUZEY BORNEO (SABAH) 
1 BASUTOLAND (LESOTHO) 


1884 BRITANYA SOMALİSİ 
(SOMALILAND) 


« 1884 PAPUA YENİ GİNE 
Ї NUERYA 
|660 KENYA 
Ї 7 MALDİVLER 
1866 BRITANYA DOĞU AFRİKASI (KENYA) 
1868 BRUNEI 
1888 COOK ADALARI 
1888 GAMBİYA 
1806 SARAVAK (MALEZYA) 
+ IBA RODEZYA (ZİMBABVE) 
« 1880 TRINIDAD (TRINIDAD VE TOBAGO) 


Britanya'nın Avustralya'ya müdahalesi ünlü İngiliz denizci ve kâşif James Cook'un 18. 
yüzyılın sonlarında kıtaya ayak basmasıyla başladı. Bölgede yaşayan Aborjinlerin sayısı Avrupalıların taşıdığı hastalıklar ve toprak kaybı nedeniyle hızla azaldı. Avustralya, mahkümların sürgüne gönderildiği bir ceza kolonisine dönüştü ve binlerce 

| Britanyalı mahküm buraya 
nakledildi. Bölgede altın bulununca, Britanyalı göçmenler servet kazanma hayaliyle kıtaya 


Avustralya 


akın etti. 


O dönemde büyük oranda 
> “Britanya Doğu Hindistan 
Şirketi" tarafından kontrol edilen 


| Hindistan, 1858 tarihli Hindistan İdare Kanunu'nun 


| çıkarılmasından sonra Britanya İmparatorluğu'na bağlı 
bir ülke haline geldi. “Tacın Mücevheri” olarak da bilinen Hindistan; baharat, mücevher ve kumaş gibi kârlı 
4 ticari ürünler sebebiyle Britanya İmparatorluğu'nun en 


IBON TANGANYIKA (ТАКСАМА) 
1801 MALAVI 


+ 1804 UGANDA 
1808 SUDAN 
1800 KUVEYT 


hoşnutsuzluğun dışavurumuydu. Şirket, silahlı kuvvetler için asker alırken Hint kast sistemine uygun hareket etmemiş, ayrıca inek ve domuz yağıyla yağlanmış yeni fişekleri kullanıma sokmuştu. Silah doldurulurken ağızla açılması gereken bu fişekler, Müslüman ve Hindu askerlerin inançlarına bir saldırı niteliğindeydi. 
Bu yaşananlar Hint halkının dikkatini mütemadiyen maruz kaldıkları adaletsizliğe çekti ve çığ gibi büyüyen hoşnutsuzluk kitlesel isyanlara ve başkaldırıya yol açtı. Nihayetinde bastırılmış olsa da ayaklanma şirketin dağılmasına ve iktidarın Britanya devletine geçmesine yol açtı. Bunun sonucundaysa, Birleşik Krallık'ın Hindistan kolonisi olan ve 


59 


ulusun parçalanmış kalıntıları olmak şöyle dursun, Britanya İmparatorluğu'nun, dünyayı fethedecek güce, beceriye ve sınır tanımaz bir hırsa sahip olduğunu kanıtlamıştı. 
İmparatorluğun hızla güçlenerek yükselmesine zemin hazırlayan fırsat 1857'deki Hint Ayaklanmasıyla kendini gösterdi. Hindistan 1757'den beri “Britanya Doğu Hindistan Şirketi" adındaki özel bir kuruluş tarafından yönetilmekteydi. Doğu ve Güneydoğu Asya'da bir ticaret tekeli olarak ortaya çıkan şirket, zamanla politik bir oluşum hâline gelmişti. Söz konusu ayaklanma Hint halkının, inanç ve geleneklerine açıkça saygısızlık edilmesinden duyduğu 


kıymetli parçasıydı. Buna rağmen aslında Hindistan'ın en önemli getirisi, sağladığı insan gücüydü. Nitekim 


Britanya, askeri kuvvetlerinin önemli bir kısmını buradan temin ediyordu. 


olan Albert, hızla gelişen modern dünyanın yaratıcılığına adanmış bir tapınak rolüne sahip ünlü Kristal Saray'da Büyük Sergi'yi düzenledi. Fuarda dünyanın dört bir yanından farklı uluslara ait gelişmiş sanayi ürünleri, teknolojiler ve icatlar sergilendiyse de Büyük Sergi esasen Britanya'nın şovu ve gövde gösterisiydi. Tüm sergi alanının neredeyse yarısını kaplayan ve İngilizlerin gücünün simgesi olan icatlar imparatorluğun nelere muktedir olduğunun bariz örnekleriydi ve bunlar sadece Viktorya'nın ve hükümetin değil, Britanya halkının büyük çoğunluğunun gözünde de ulusal üstünlük fikirlerini besledi. 
Büyük Sergi, bir zamanlar güçlü olan bir 


Kraliçe 
Viktorya ve 
Benjamin 
Disraeli 


BRITANYA  — т 


alan, 1876 


DOGU HİNDİSTAN ŞİRKETİ х= 


a Ticaret dünyasına mütevazı 
Ч bir giriş yapan “Britanya 


Doğu Hindistan Şirketi” 
baharat ithalatından para kazanmak isteyen Londralı iş insanlarına ait sıradan bir girişim olarak ortaya çıktı. 1600 yılında Kraliçe 1. Elizabeth tarafından şirkete Kraliyet 
İmtiyaznamesi verildi ve 6 
yöneticilerden James Lancaster şirketin Hindistan'a doğru yapılan ilk deniz yolculuğuna liderlik etti. Şirket, Hint yerleşim yerlerinde ticaret karakolları kurdu ve bunlar zamanla hareketli ticaret kentlerine dönüştü. 
Hâkimiyet alanını giderek genişleten şirket, Aden Körfezi'nden günümüzde Malezya'da yer alan Penang Adası'na kadar kritik ticaret limanlarının tümünün kontrolünü ele geçirdi. 
Nüfuz alanı büyüdükçe şirket tarihteki en güçlü şahıs şirketi haline geldi. Öyle ki Bengal'in ilk İngiliz valisi Robert Clive şirket için bir ordu bile kurmuştu. Arkasındaki bu büyük askeri güçle şirket, kimi bölgelerde doğrudan hükmederek, kimilerindeyse Hint prensleriyle 
: yaptığı ittifaklar yoluyla 


р Hindistan'ı kontrol ediyordu. 
i "Britanya Doğu Hindistan 
Ç 4 Şirketi" nihayetinde dünya 
ЭР” ticaretinin yarısını tek başına 


gerçekleştirmeye başladı ve PA У özellikle pamuk, ipek, çay ve N afyon ticaretinde uzmanlaştı. 

Şirket 1874 yılında feshedildi. 1 
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Lancaster, І. Elizabeth e Papa ын moar İkinci Boer Savaşı kapsamında Viktorya'nın “tacımdaki mücevher” şeklinde sahip bir korsandı 1899 yılında gerçekleşen Modder anacağı Britanya Hindistan'ı ortaya çıktı. 
(Privateer) Nehri Muharebesi'nden önce nehri Kraliçe Viktorya, Hint halkının gelenek ve inançlarına saygı duyulacağını ve “kanlı hazin geçmişin üzerine bir perde çekeceğini" vadettiği şaşaalı bir törende ülkeyi memnuniyetle imparatorluğuna kabul etti. 
Kendisini hem anaç bir figür hem de barış, adalet ve dürüst bir yönetim için mücadele eden bir öncü ve nefer olarak konumlandırdı. 
Bu ideallerin esin kaynağı büyük ölçüde Albert'ti. Eşi, Viktorya'ya efsanevi Kral Arthur'un sarayı olan Camelot'un vizyonunu aşılamıştı. Bu, zorbalıkla değil adaletle yönetilen, güçlünün zayıfa hizmet ettiği, iyinin kötü karşısında zafer kazandığı, baskı ve katliam değil; ticaret, eğitim ve refah vaat eden bir imparatorluk modeliydi. 
Albert'in Kraliçe Viktorya üzerindeki etkisi 
muazzamdı. Gelgelelim 14 Aralık 1861 
> günü muhtemelen tifo nedeniyle öldüğünde, imparatorluk bambaşka bir yöne doğru sürüklenmeye başlayacaktı. 

Albert, Windsor Kalesi'ndeki mavi odada son nefesini verdiğinde Kraliçe derin bir kedere boğuldu. Hayatının aşkını kaybetmesi yalnızca 

onu değil, imparatorluğunun 


en 
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Kraliçe Viktorya'nın eşi Albert 


НТ 
İMPARATORLUĞU NEDEN 
DUNYAYA 1 
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DENİZLERDEKİ HAKİMİYET 


1889'da Britanya, Kraliyet 

Donanması'nın dünyada kendinden sonra gelen en büyük iki donanmanın toplam gücüne eşit bir kuvvet olmasını öngören, "İki Güç Standardı" adlı bir politika benimsedi. Bu strateji, tüm dünyayı çevreleyen bir dizi deniz üssüyle Britanya'nın denizlerdeki hâkimiyetini garanti altına aldı. Donanmanın büyüklüğü ve kudreti işe yaramış, caydırıcı gücü etkisini göstermişti 


(6 ENDÜSTRİ DE 1 
Britanya, buhar gücünden istifade 


eden ve bir endüstri devrimi gerçekleştiren ilk ulustu. Bu da dünya genelinde ticareti yapılabilecek düşük maliyetli malların seri üretimini mümkün kılmıştı. Aynı zamanda Britanya ordusuna tüfek, buharlı gemi ve tren gibi çeşitli kaynaklar kazandırarak, ordunun olası düşmanları alt edebilecek şekilde donatılmasını da sağladı. Tıp alanındaki gelişmelerse Britanyalı kâşiflerin tropikal hastalıklardan korkmadan uzak bölgelerin derinliklerine kadar girmelerine imkân verdi. 
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edildiği gerçeğini bir kenara koyarsak, Britanya İmparatorluğu kendince dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye odaklanmıştı ve Protestanlığı temel alan emellerle yönetiliyor, bu doğrultuda hareket ediyordu. Ülke kendisini medeniyetin temsilcisi olarak görüyor ve bu medeniyet anlayışının dünyaya yayılmasını; barış, düzen ve istikrar getirmesini istiyordu. 
Gerçekten dünyaya bir iyilik yaptıklarına dair bu inanış, David Livingstone gibi kişileri, Tarırı'nın sözünü yaymak ve Britanya İmparatorluğu'nun nüfuz alanını genişletmek için Afrika'ya ve diğer bölgelere seyahat etmeye yöneltti. 


(98 REKABETTEN SAĞLANAN FAYDA 


Fransa ve Hollanda gibi dünya 

güçleri giderek zayıflarken, Britanya gücünün zirvesine doğru yol alıyordu Diğer ulusları zayıflatan Avrupa savaşları sırasında nispeten huzurlu bir dönemin keyfini sürdüğünden, bu savaşlardan istifade edebilmiş ve imparatorluğunu başka ülkelerin müdahalesi olmaksızın genişletebilmişti. Rusya gibi ortaya çıkan bazı tehditlerse Britanya'ya dünyadaki güçlü konumunu pekiştirecek yeni fırsatlar sunmaktan öteye gidemedi. 


GÜÇLÜ LİDERLİK 


Britanya 19. yüzyılın büyük 

çoğunluğunda tek bir hükümdar tarafından yönetildi: Kraliçe Viktorya, Onun son derece uzun süren saltanatı bir istikrar algısı yarattı ve Britanya İmparatorluğu'nun yenilmez olduğu düşüncesini güçlendirdi Her ne kadar Viktorya devlet meselelerinde aktif olarak yer aldıysa da aslında onun rolü doğrudan hükmetmekten ziyade sembolikti ki bu da Britanya siyasetine istikrar kazandırdı. 
Diğer uluslar sosyalist hareketlerle mücadele etmeye çalışirken, Britanya ülke içinde iç barışın nispeten hâkim olduğu uzun bir dönemin tadını çıkardı 


İmparatorluğun büyümesinde önemli bir role sahip olan Süveyş Kanalı'nı tanıtan bir İngiliz reklam afişi 


“Endüstri Devrimi, denizci bir ulus olan Britanya'yı güçlü bir sanayi ülkesine dönüştürdü” 


parlamentoda kıyasıya mücadele ediyordu. 
Kraliçe, Albert olmadan kendini yetersiz ve sahip olduğu rolün gerektirdiği muazzam sorumluluklarla başa çıkamayacakmış gibi hissediyordu. Bizzat kendisi de son derece muhafazakâr görüşlere sahip olduğundan, Gladstone'un ve onun liberal reformlarının tehlikeli ve öngörülemez olduğunu düşünmekteydi. Tatlı dilli, rahat ve özgüvenle dolup taşan Disraeli, kendini yapayalnız hisseden Kraliçenin aklını başından almıştı. 
Bitmek bilmez dalkavukluğu ve keskin zekâsıyla, Kraliçenin politikaya olan ilgisini yeniden canlandırmış ve bir zamanlar Albert'in yaptığı gibi, imparatorluğun sahip olabileceği güce dair ortaya koyduğu vizyonuyla onu etkilemişti. Ancak bir taraftan Gladstone'un liberal görüşleri ve Albert'in Camelot hayali de tamamen unutulmuş değildi. Viktorya'nın kendilerine aşıladığı güçlü Protestan inançların yön verdiği Britanya halkı, dünyanın dört 

bir yanındaki insanları medenileştirmenin Britanya'nın en önemli rollerinden biri, hatta görevi olduğunu düşünüyordu. Halk, Britanya 


kaderini de değiştirdi. Ölene dek üzerinde taşıyacağı yas kıyafetlerini giyerken, Albert'in vizyonunu bir kenara bıraktı ve krallığı için farklı bir yol seçti; dünyaya hükmetmeye soyunmuştu. 

Parlamentoda yükselişe geçen bir isim olan Benjamin Disraeli onun bu hamlesini ve görüşlerini destekleyecekti. Muhafazakârların bu hırslı ve isyankâr lideri, emperyal güç ve ihtişam tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. Büyük imparatorlukların macera ve öykülerinden ilham alan Disraeli, Britanya'nın güçlü, itibarlı ve nüfuz sahibi bir imparatorluk olmayı hedeflemesi gerektiğine inanmaktaydı. Onun tam karşısında ise Albert'in imparatorluğun geleceğiyle ilgili düşlediği her şeyin temsilcisi olan William Gladstone yer alıyordu. Liberal kanadın lideri olan Gladstone, imparatorluğun ahlaken üstün bir amaca hizmet etmesi, fetih değil ticaret yolunu izlemesi ve bu ahlaki vizyonunu dünyanın geri kalanıyla paylaşması gerektiğini düşünüyordu. 

Viktorya yas tutmaya devam ederken, karşıt görüşteki bu iki ateşli ve hırslı adam 
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| Buharın gücü 


Buhar gücü 1830'larda destekleyici bir tahrik sistemi olarak ortaya çıktı. Bu sistem entegre edilerek inşa edilen ilk buharlı savaş gemisi, rüzgâr yönünden bağımsız olarak 12 knot (23 km/sa) hıza 

| çıkabilen Fransız Le Napol&on'du. 

| Çok geçmeden Birleşik Krallık, 

| Fransa'nın gücüne meydan 
okumak için hızla buharlı savaş gemileri üretmeye başladı. 18 yeni buharlı gemi inşa edildi ve 41 gemi 
| buhar gücüyle çalışacak şekilde 
dönüştürüldü. 


ېد 3 و 


ҮТ 1 


Gemi 22,9 cm Harvey zırhıyla güçlendirilmişti. Bu zırh, mevcut korunma seviyesini devam ettirmesine 


Tahrik gücü 
İki adet üçlü genleşmeli birleşik 

| buhar motoruyla 
yol alan HMS Prince 
George, 16 knot 


(30 km/sa) hıza 
А є S di ulaşabiliyordu. 
٠ ' 5 k la 
İstekli bir وا‎ sik kazand la 
| mürettebat 4,2: 
П ЭРТ bir hız sağlamakla 
Sağlam Kaburga мн К 
Geminin iskeleti, yani erlerden oluşan 672 yakıt tüketimine yol 


5 үнээн 
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kişilik bir mürettebata sahipti. Bu, etkin 


80'lerin zırhlı savaş bir şekilde faaliyet 
gemilerinin yerini, tok göstermek için 0 
çelikten imal edilmiş ve ila 900 arasında 


personele ihtiyaç 
duyan önceki hat ٩۱ 
gemilerine nazaran „ 

daha düşük bir 


Ön-dretnot gemilerde farklı amaçlar için kullanılan 


'ARATORLUĞU 


güçlü bir kaburga hayati önemdeydi. 1870 ve 


sertleştirilmiş çelik zırhla güçlendirilen ön-dretnot (pre-dreadnought) 

© gemiler almıştı. 


Ateş gücü 


karşın daha hafifti. Sonuç olarak ön-dretnot gemiler, korunmada herhangi bir kayıp olmaksızın önceki savaş gemilerine oranla daha hafif bir zırhtan istifade ettiler. Batarya, kumanda kulesi ve güverte de kalın 


çeşitli toplar bulunuyordu. Kullanımı zor olan ve yavaş 

ateşlenebilen dört adet ağır top düşman gemilerin zırhını delebiliyordu. Bunların yanı sıra HMS Prince George, seri şekilde ateşlenebilen .40 kalibrelik 12 adet toptan oluşan 


fırsat, uzaklardaki başka bir ülke hayatta kalma mücadelesi verdiği sırada ortaya çıktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır Valisi (Hidiv) İsmâil Paşa, şatafatlı törenler için yaptığı pervasız harcamalar ve Etiyopya ile giriştiği masraflı savaşın ardından büyük bir borç yükü altına girmişti. Çaresizlik içinde, Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndaki hisselerini İngilizlere satmak için bir teklifte bulundu, zira içişlerinde bağımsız hareket edebiliyordu. Kanal sadece bir ticaret limanı olmanın çok ötesindeydi; Mısır ve Kızıldeniz üzerinden Hindistan'a uzanan kestirme bir yol açıyor, böylece gemilerin Afrika'nın çevresinden dolaşarak yaptıkları oldukça uzun yolculuğa gerek kalmıyordu. 
Mısır hükümdarının teklifi Britanya'ya imparatorluğun şahdamarı üzerinde mutlak bir kontrol gücü sağlayacaktı. Hal böyle olunca Disraeli, Viktorya'yı teklifi kabul etmeye teşvik etti. Nitekim Kraliçe de hiç vakit kaybetmeden böyle yaptı ve Süveyş Kanalı 1875'te Britanya'nın hâkimiyetine girdi. 

Hindistan'ın kontrolünü elinde bulunduran 


çelikle korunuyordu. 


durum Britanya'nın yayılma emellerini kamçılayacaktı. Afrika'da yaygın olan kölelik, Livingstone ve Britanya halkının değerlerine tamamen aykırıydı ve nefret uyandıran bir uygulamaydı. Zira kölelik uzun yıllar öncesinde, 1833'te imparatorluk genelinde kaldırılmıştı. Kraliçe ve hükümet, Livingstone'un uygun bir ticaret hattı kurma çabasını desteklediler. Bu sayede, Afrika halklarının kölelerin sırtından geçinmeden hayatlarını kazanmanın yollarını bulacaklarına inanmışlardı; daha doğrusu böyle olmasını ummuşlardı... Fakat Livingstone'un yolculuğu hüsranla sonuçlandı ve başlarda gördüğü destek yerini sert eleştirilere bıraktı. Onu eleştirenlerin başındaysa emperyalist Disraeli geliyordu ve gelişmelerden son derece memnundu. Viktorya'ya yaptığı dalkavukluk işe yaramış ve Kraliçe'yi ikna ederek desteğini kazanmayı başarmıştı. O andan itibaren, monarşi ve hükümet tek bir amaç etrafında birleşti: imparatorluğun genişlemesi. 

Bu amacı gerçekleştirmek için mükemmel 


ikinci bir bataryaya sahipti. 


idealinin, yalnızca ticari malları değil, İncil'in ahlak ve adalet gibi değerlerini de ihraç etmek olduğuna inanmaktaydı. 

Pek çok misyoner bu büyük amaç uğruna Afrika'ya yöneldi. O dönemde “Kara Kıta" hakkında çok az şey biliniyordu ancak genel kanı, buranın kabile savaşlarıyla harap olmuş ve paganizmin hüküm sürdüğü bir yer olduğuydu. Bu misyonerlerden biri Britanya halkının dikkatini bilhassa celbedecekti. Uzun boylu, yakışıklı ve etkileyici bir adam olan David Livingstone, Britanyalıların uluslarını temsil ettiğine inandıkları tüm değerlerin vücut bulmuş haliydi. Bir misyoner hekim olan Livingstone'un Afrika kıtasındaki cesur maceraları Britanya halkı tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Yırtıcı hayvanlara karşı mücadele edip, balta girmemiş ormanlarda cebelleşen ve çok sayıda hastalığa yakalanan Livingstone, imparatorluğun Hristiyan ideallerinin destansı bir simgesi oldu. 

Livingstone, Afrika'nın zincirli köleleriyle karşılaştığında dehşete düşmüştü ve bu 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Cecil Rhodes'un, Cape Town'dan Kahire'ye bir telgraf hattı ve demiryolu planlarını açıklamasının ardından çizilen 1892 tarihli karikatürü 


Fransa 


Britanya'nın ezeli rakibi Fransa 
19. yüzyılın başlarında pek çok sömürgesini kaybetmişti ve hâlâ yaralarını sarmaya çalışıyordu. 
Nitekim 1850'den itibaren Fransız liderler ülkeye kaybettiği itibarını yeniden kazandırmayı görev edinmiş ve Güneydoğu Asya'nın yanı sıra, Kuzey ve Batı Afrika'da da toprak kazanmanın yollarını aramaya başlamışlardı. 
Prusya ile yaptığı savaşta aldığı yenilginin ardından bu çabasını sürdüren Fransa, Çin'de ve Afrika'nın dört bir yanında yeni sömürgeler kurdu Ülke, rakiplerinin çoğunun aksine, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1930'lara kadar topraklarını genişletmeye devam edecekti 


0 


“Halk, Britanya idealinin yalnızca ticari malları değil, Incil'in ahlak ve adalet gibi değerlerini de ihraç etmek olduğuna inanmaktaydı" 


ellerinden alabilmeleri için 16.000 askerlik takviye kuvvet gönderilmesi gerekmişti. 
Gelgelelim bu “cesurca” mücadelenin ülkede övgüyle karşılanmasını bekleyen muzaffer ordu, Britanyalıların kanaatinin bir kez daha değiştiğini görünce şaşkına döndü. 

Kraliçenin deyimiyle “yarı deli provokatör” Gladstone, Zululara uygulanan toplu katliam ve evlerinin yerle bir edilmesi hakkındaki öfkeli görüşlerini dile getirmekteydi. Viktorya onun sözleri karşısında küplere binse de halk Gladstone'un yanında yer aldı ve Kraliçe fazlasıyla isteksiz olmasına rağmen hükümet Gladstone'un lehine bir kez daha el değiştirdi. 
Avrupalı uluslar Afrika'da sömürgecilik yarışına girdiğinden, liderleri liberal olsun ya da olmasın, tümünün dikkati kıtaya odaklanmıştı. Avrupalı güçlerin bölgede toprak kapmak için verdiği bu çılgınca rekabetin ortasında, bir adamın eylemleri belki de Viktorya'nın imparatorluğunun nihai kaderini belirleyecekti. 

O dönemde Mısır'a bağlı olan Sudan'ın kabileleri yozlaşmış yöneticilerine karşı ayaklanmıştı ve Mehdilik hareketinin kurucusu Muhammed Ahmed'in liderlik ettiği devrim Sudan'ı kasıp kavuruyordu. 

Bu kutsal savaş Süveyş Kanalı'na doğru yaklaşıp huzursuzluk yarattığından, Viktorya, Gladstone'dan kanalı savunmak için burada konuşlanmış Britanya birliklerini harekete geçirmesini istedi. Liberal lider Kraliçenin bu isteğini reddetti. Ardından, zaman kazanmak amacıyla, Britanya'ya sadık sivillerin ve 


İngiltere'ye karşı toprak kapma mücadelesi veren üç ülke 


Almanya 


1850 yılından itibaren şaşkınlık 
verici bir hızla sanayileşen 
Almanya bir tarım ülkesi olmaktan çıkıp, yoğun şekilde şehirleşmiş bir ülkeye dönüştü 
On yıl içinde Alman donanması muazzam derecede büyüdü ve Britanya'ya meydan okuyabilecek tek donanma haline geldi. Her ne kadar 19. yüzyılın sonlarında Alman İmparatorluğu sadece birkaç küçük sömürgeden ibaretse de henüz birleşmiş bu devlet Asya ve Pasifik'te yavaş yavaş sömürgeleştirme faaliyetlerini arttırıyordu. 
II. Wilhelm iktidara geldiğinde, “güneşin altında yer kapmak” için Britanya'nınkine benzer saldırgan bir siyaset uyguladı. Weltpolitik (Dünya Politikası) adındaki bu yaklaşım Birinci Dünya Savaşı'na yol açan faktörlerden biriydi 


Britanya zaten dünyanın en güçlü ülkesiydi ve dünya ticaretinin dörtte üçü İngiliz gemileriyle yapılıyordu. Ancak bölgedeki hâkimiyeti tehdit altındaydı zira Rus İmparatorluğu doğuya ve güneye doğru sürekli genişliyor, Viktorya'nın en değerli mücevheri olan Hindistan'a rahatsız edici bir şekilde giderek yaklaşıyordu. Bu dönemde Orta Doğu'nun kontrolü büyük oranda Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeydi ancak Osmanlılar o sırada Balkanlardaki şiddetli isyanlarla boğuşmaktaydı. Rusya söz konusu isyancılara arka çıktığından, pek istekli olmasa da Britanya'ya Osmanlı'yı desteklemekten başka yol kalmamıştı. 
Rusya'nın cehalet, kölelik, baskı ve zorbalık gibi Britanya'nın karşı çıktığı her şeyin temsilcisi olduğunu düşünen Britanya halkı bu kararı büyük oranda destekledi. Bunun üzerine, yeryüzündeki en güçlü devletle savaşa girmenin an meselesi olduğunu anlayan Rusya, bunu göze alamayıp barış masasına oturmayı kabul etti. Kısmen Disraeli'nin karizması ve müzakere becerileri sayesinde, Rusya'nın Orta Doğu'ya doğru ilerleyişini durdurması hususunda mutabık kalındı. 
Britanya bu güç gösterisiyle kendini bir kez daha kanıtlarken, emperyal heves ve coşku halk arasında hızla yayılıyordu. Afrika'daki istikrarlı ilerleyişini sürdüren İmparatorluk bir süre sonra kıtanın en güçlü halkı Zulularla karşı karşıya geldi. Egosu iyiden iyiye kabarmış olan Britanyalılar mızraklı düşmanlarının gücünü hafife alınca ilk kez bozguna uğradılar. 
Nihayetinde, Zuluların bağımsızlığını 


ANA RAKİPLE 


Rusya 


Rusya da İngiltere gibi topraklarını genişletiyordu. 
Yüz yıl boyunca doğuya ve güneye doğru genişleyen Rus İmparatorluğu'yla Britanya'nın yolu Orta Asya'da kesişmişti. Çok geçmeden Britanya, mal ve insan gücü bakımından zengin bir kaynak olan Hindistan'ı korumayı saplantı haline getirdi. İki imparatorluğun nüfuz alanı arasında kalan ülkelerin (İran, Afganistan ve Tibet) hâkimiyeti için verilen mücadele yaygın şekilde Büyük Oyun olarak biliniyor. Rusya'dan gelebilecek ancak gerçekte pek de mümkün görünmeyen saldırı tehdidi Britanya'yı Afganistan ve Tibet'e büyük ölçüde gereksiz askeri müdahalelerde bulunmaya yöneltti. 


General Gordon bir yıl boyunca Sudan'ı savunmayı başardı. Fakat takviye kuvvetleri şehir düştükten ve 


Gordon öldürüldükten iki gün sonra geldi 


“Oandanitibaren, monarşi ve hükümet tek bir amaç etrafında birleşti: imparatorluğun genişlemesi” 


öfkesine rağmen hükümet generalin yaptığı yardım çağrılarına kulak tıkamayı tercih etti. 
Halkın giderek artan baskılarına sekiz ay boyunca direnen hükümet sonunda pes etti ve nihayet Gladstone bölgeye yardım göndermeye mecbur kaldı. Fakat artık iş işten geçmiş, halk tarafından Hristiyanlığın kahramanı olarak görülen General Gordon ölmüştü. 

Bu gelişmelerin ardından liberal vizyon bir anda paramparça oldu ve seçimle görevinden alınan Gladstone'un ahlaki etkisi de onunla birlikte silinip gitti. İngiliz emperyalizminin yeniden canlanan Haçlı ruhu, aradığı bayraktarını imparatorluğu karanlık ve tehlikeli bir yola sürükleyecek olan yeni bir isimde buldu. Bir pamuk tarlasında çalışmak üzere İngiltere'den Afrika'ya göç eden Cecil 


askerlerin tahliye edilmesi için General Charles Gordon'ı bölgeye gönderdi. 

General Gordon da misyoner David Livingstone gibi bir ulusal kahramandı. 
Cesur, atılgan ve popüler bir isim olan generalin madalyalarla dolu askeri kariyeri onu İngiliz halkının gözünde geçmişin parlak şövalyelerinin konumuna yükseltmişti. 
Tüm bu niteliklerine rağmen Gordon aynı zamanda hiddetli ve öngörülemez biriydi. 
Sudan'a ulaştığında, bölgede bir hayli yaygın olan kölelik karşısında dehşete düşmüş ve Mehdi'yle savaş meydanında yüzleşmeye karar vermişti. Sınırlı sayıda askeri kuvvete sahip olan Gordon çok geçmeden kendini Hartum şehrinde kuşatılmış halde buldu. Ne var ki ülkesinde ona hayranlık duyan kamuoyunun 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kişiye hükmediyordu 


Dünyanın Britanya tarafından yönetilen kısmı 


İyon 


kilometrekare toprak imparatorluğa aitti 


Kraliyet Donanması'ndaki gemilerin sayısı 


un 


Viktorya'nın hükümdarlık süresi 


Р 


mahküm Avustralya'ya gönderildi 


ШЇЇ 


Britanya'nın bir yılda (1881) nakliyatını gerçekleştirdiği toplam mal miktarı 


115 binden fazla insanın sistematik olarak 
hapsedildiği ve en az 25 bininin öldürüldüğü, tarihin ilk toplama kamplarını kurmak da vardı ki bu terim tarih boyunca ilk kez bu savaş sırasında kullanılmıştı. Görünen o 

ki Hristiyanlık adına soylu bir dava olarak başlayan şey, açgözlü ve acımasız bir güç mücadelesine dönüşmüştü. Rhodes öldüğünde onun acımasız emperyalizm modeli de kendisiyle birlikte kurak Afrika topraklarına gömüldü. 

Viktorya hayata gözlerini yumduğunda, 40 
yıldır giydiği siyah yas kıyafetlerinden nihayet kurtulmuş ve tepeden tırnağa beyazlara bürünmüştü. Bedeninin etrafına bahar çiçekleri serpiştirildi ve hayatının aşkıyla yeniden bir araya gelmeye hazırlanırken gelinliğinin duvağı başına takıldı. Fakat Kraliçe ardında bir başka aşkını bırakıyordu; hükmettiği imparatorluk artık dünyanın dört bir yanına yayılmıştı ve haritaların büyük bir kısmı İngiliz egemenliğini gösteren pembe renge boyanmıştı. Güneş, Osborne Sarayı'nda yattığı sessiz odada batarken, bir yandan Hindistan'ın hareketli baharat pazarlarının üzerine doğuyordu. 
Ardından, Britanya'nın Afrika'daki uçsuz bucaksız düzlüklerini de sıcak ışığıyla aydınlattı. 
Viktorya ölmüştü ancak geride bıraktığı miras yeryüzünün tamamına yayılmıştı. Britanya İmparatorluğu'nun çarkları durmaksızın dönüyordu. O 


devirmek için bir ayaklanma planladı ancak işler istediği gibi gitmedi. Bu defa karşısında, geçmişte kolayca yenilgiye uğrattığı çıplak ve 191213101 düşmanlar yoktu. Ataları Hollandalı sömürgeciler olan Boerler ateşli silahlarıyla cesaret ve ustalık sergileyerek direndi. 

Bağımsız bir devlete karşı sebepsiz yere saldırı olarak görülen bu olay Avrupa genelinde büyük bir öfkeye yol açtıysa da Britanya'da bunun tam tersi bir durum söz konusuydu. Misyonlarının soyluluğundan ve haklılığından en ufak bir şüphe dahi duymayan Britanyalılar, Boerlerin vahşi ve uzlaşmaz olduğuna inanıyordu. Kısa ve şanlı olacağına inandıkları bu savaş için bölgeye daha çok asker sevk edildi ancak aralarında Viktorya'nın öz torununun da bulunduğu askerlerin cesetleri yığıldıkça, kendisinin yenilmez bir güç olduğuna inanan Britanya'nın bu inancı sarsılmaya yüz tuttu. 

Lakin Britanya'nın takviye kuvvetleri bölgeye akın ettikçe savaşın seyri de yavaş yavaş değişmeye başladı. Rhodes son anda zor bela bir zafer kazanmayı başardı ve Boer toprakları Britanya sömürgesi haline geldi. 
İmparatorluk genişlemişti fakat bunun için ciddi bir bedel ödenmesi gerekmişti. Her şeye rağmen Britanya halkının büyük çoğunluğu, savaş sırasında gerçekleştirdiği tartışmalı eylemler nedeniyle Rhodes'in fazla ileri gittiğini düşünmekteydi. Bunlar arasında, 


Viktorya'nın gençlik yıllarına ait bu resim, onun ağırbaşlı ve ciddi biri olarak resmedildiği geleneksel tasvirlerinden son 


derece uzak 


Dr. David 
Livingstone 


John Rhodes, burada elmas arama işine girmiş ve inanılmaz bir servet kazanmıştı. Fakat o çok daha fazlasını, tüm Afrika'yı istiyordu... 
Açgözlülük ve güç sevdasıyla hareket eden Rhodes, Afrika genelinde bir İngiliz sömürgesi kurmayı arzulamaktaydı. Bu isteğinin ardındaki sebepse bölge halkının hayat koşullarını iyileştirmek veya Hristiyanlığı yaymak değil, kâr ve ticaretti. 

Rhodes geçmişte onu başarıya ulaştıran azim ve kurnazlığını kullanarak türlü hileler ve katliamlarla kıtayı katetti ve bu kanlı sürecin her aşamasında İngiliz hükümetinin desteğini aldı. Tüm dünyayı İngilizleştirmeyi amaç edinen Rhodes bunu şu ünlü sözleriyle ifade ediyordu: “Eğer bir Tanrı varsa bence O, Afrika haritasının mümkün olduğunca büyük bir kısmını İngiliz renklerine boyamamı ve İngilizce konuşan ırkın etkinliğini mümkün olan her yere yaymamı istiyordur." Onun bu sömürgeci hırsı ve açgözlülüğü Britanya'yı günümüzde Boer Savaşları olarak bilinen çatışmaya sürükleyecekti. 

Güney Afrika'nın kuzeyindeki Transvaal Cumhuriyeti'nde altın bulunmuştu ve Rhodes bu durumun yine bölgede sömürge faaliyetleri yürüten Almanlar ve Transvaal Cumhuriyeti arasında bir ittifaka yol açmasından ve dolayısıyla kıtanın kuzeyine uzanan rotasının kesilmesinden endişe duymaya başlamıştı. 
Rhodes, ülkenin Boer (Afrikaner) liderlerini 
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UZAY YARIŞI - SOVYETLER BİRLİĞİ & ABD, 1957 - 1969 


Yazan: Jonathan O'Callaghan 


mümkün oldu. Modem toplumumuz bu teknolojileri geliştiren çabalara, dolayısıyla “Sputnik Etkisine” çok şey borçlu. Günümüzde hâlâ bundan faydalanıyoruz. Şüphesiz Eisenhower'ın uzay yarışında yaptıklarının son derece derin etkileri oldu. 


Peki, ABD uzay yarışında liderliği ne zaman ele geçirdi? 

Sovyetlerin, gezegenleri incelemek için geliştirdiği Zond programındaki insansız uzay araçları 1968'de Ay'ın etrafında dönmeye başlamıştı. Buna karşılık, Aralık 1968'te alçak Dünya yörüngesinden yola çıkarak Ay'a ulaşan ilk insanlı uzay aracı olan Apollo 8, ABD'yi öne çıkarmıştı. Ay'a insanlı uzay aracı göndermek gerçekten cesaret isteyen, hatta biraz da gözü kara olmayı gerektiren bir işti ve ABD'nin, yarışta liderliği bu görevle ele geçirdiğini söyleyebiliriz. Aslında Apollo 8 başlangıçta sadece uzay aracının ve sistemlerin test edileceği bir Dünya yörüngesi görevi olarak planlanmıştı. 
Gelgelelim sonradan kapsamı değişti ve Satürn V roketinin bu ilk insanlı fırlatmasında astronotlar Ay'ın etrafında dolandıktan sonra Dünya'ya döndüler. Bu gerçekten çok ama çok cesur bir karardı. NASA'nın oynadığı bu kumar, hiç şüphesiz bir dönüm noktası oldu. 


Uzay yarışı sırasında dönüm noktası niteliğinde başka 
bir olay yaşandı 7 

Sovyetlerin tam dört kez başarısız olan devasa Ay roketi 

NI çok büyük bir fiyaskoydu. Sorun aslında sadece roket teknolojisiyle ilgili değildi. Ruslar, ABD'nin dev Satürn V roketlerini zaten kolayca alt etmişti ve itiş gücü konusunda uzun yıllardır liderdi. Ancak asıl önemli olan şey bilgi işlem, yani elektronik hesaplama gücüydü. Rusların yetersiz kaldığı nokta işte buydu. 


Ruslar bilgi işlem gücü bakımından ABD'nin ne kadar gerisindeydi? 


Ruslar Ay'ın yörüngesine girmeyi başarmıştı başarmasına ama Ay'a iniş yapmaktan çok uzaktılar, Zira bu iki 

görev arasında dağlar kadar fark vardı. ABD'nin Apollo programındaki başarısının asıl anahtarı hiç şüphesiz hesaplama gücüydü. NASA, Ay'a yapılan hassas inişlerin sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlayan mikrobilgisayarların Apollo uzay araçlarında kullanılabilecek 


Uzay yarışını ABD yerine Sovyetler Birliği kazanmış olsaydı günümüzde ne değişirdi? 

Aslına bakılırsa, başından itibaren uzunca bir süre yarışta üstün olan taraf Ruslardı; ta ki ABD Ay'a insanlı uçuşları başlatana ve ardından insanlı bir iniş gerçekleştirene kadar... 
Şayet Sovyetler Birliği bunu da daha önce başarıp, yarışı kazanmış olsaydı, 70'lerde ve 80'lerde Dünya yörüngesine yerleştirdikleri Salyut ve Mir uzay istasyonları gibi, Ay'da 

da bir tür kalıcı üs kurarlardı diye düşünüyorum. Mevcut durumda insanoğlu birkaç günlüğüne Ay'a gidip döndü ama devamında bir daha gitmemeyi tercih etti. Oysa Sovyetler, Ay'da bir varlık göstermeye devam edebilirdi. Bununla birlikte, Sovyetler Birliği'nin sarsıcı bir şekilde dağılmasının uzay programı üzerindeki olumsuz etkisini de göz ardı etmemek gerekir. Zira birliğin 1991'de resmen dağılması Sovyet uzay programına yapılan yatırımların ağır bir darbe almasına neden oldu ki Ay'da bir Sovyet üssü kurulmuş olsa dahi büyük ihtimalle günümüzde terk edilmiş olacaktı. 


Dolayısıyla, şu anda bulunduğumuz noktaya geri dönecektik. 


Sovyetler Birliği'nin 1957'de, tarihteki ilk insan yapımı uydu olan Sputnik 1'i başarılı şekilde fırlatması, ABD'nin Apollo programına ve dolayısıyla Ay'a ulaşmasına esin kaynağı oldu mu? 

Evet, kesinlikle oldu... Sovyetlerin Sputnik 11 Dünya'nın yörüngesine göndermesi ABD'de “Sputnik Etkisi” olarak adlandırılan bir rekabet kıvılcımı yarattı. ABD, bu nedenle çok önemli iki kurumun temellerini attı: DARPA (Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı) ve NASA. 

Bu iki kurumun varlığı ile uzay teknolojilerinde büyük bir devrim yaşandı. ABD'nin Apollo programındaki başarısında bu kurumlar önemli bir rol oynadı. Dönemin ABD Başkanı Eisenhower, tonlarca ağırlıktaki casus uyduları uzaya göndermek için Satürn V (Satürn Beş) fırlatma roketlerinin inşa edilmesini emretti. Ayrıca, üniversitelere yatırım yaparak ülkenin beyin gücünü arttırdı. Bence Apollo programı sayesinde ABD o dönemde daha zeki bir ulusa dönüştü ve bunun tek etkisi uzay yarışında galip gelinmesi değildi elbette. ABD bu sayede başka kazanımlar da elde etti. Bunların başında DARPA'nın erken dönem projelerinin sonucu olarak ortaya çıkan mikroişlemci devrimi ve elbette devamında da İntemet geliyor. Bu teknolojilerin hepsi 

de ABD hükümetinin Soğuk Savaş yatırımları sayesinde 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gezdikleri dünya turu (Giant Step Tour) bunun bir ispatı. Bu gezi sırasında Apollo 11 astronotlarını caddelerde karşılayan ve konfeti yağmuruna tutan milyonlarca insanı düşünürseniz, Rusların da aynı başarının ardından tam olarak bu coşkuyu yaşayacağını tahmin edebilirsiniz. Açıkçası global çaptaki böyle bir başarının Rus tarihinin akışını nasıl etkileyeceğini ya da 80'ler ve 90'lar boyunca Rus toplumunda büyük bir değişime neden olup olmayacağını bilemiyorum. 60'lı yıllarda 


kadar hafif ve küçük olması için entegre devrelerin üretimine önemli miktarda yatırım yapmıştı. Bildiğim kadarıyla Ruslar o günlerde bu tür bir mikro işlem kapasitesine sahip değildi. 
Muhtemelen sistemleri Ay'a başarılı bir iniş yapmalarına olanak tanımazdı. Bu imkânsız değildi belki ama epey düşük 


bir ihtimal olduğunu söyleyebilirim. böyle bir olayın gerçekleşmesi elbette Rusya için harika olurdu ama uzun vadede belki de anlamlı bir fark yaratmazdı. 

Sovyetler bu sorunun farkında 

mıydı? Sizce Ay yüzeyine ayak basan ilk Sovyet kozmonot kim 


Sovyetlerin uzay Bence Ruslar, pilotlarının yeteneğine güvenerek bir tür olurdu? 

yarışında üstünlüğünü kumar oynuyor ve söz konusu elektronik hesaplama gücü Mart 1965'te ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ve 

lem im By Yl olmadan Ayainebilmeyi umuyordu. Aslında Sovyetler, karşılaştığı onca Zorluğun üstesinden gelerek sağ salim geri keşfetmeye teşvik 60'lı yıllarda gerçekleştirdikleri hem insanlı hem de robotik (o dönmeyi başaran Alexei Leonov'un ismi bu konuda öne edebilir ve insanlığın uzay uçuşlarında işi biraz da şansa bırakmışlardı. Herkesin çıkıyor. 2019'da hayatını kaybeden Leonov'un yazdıklarından Mars'a ayak basmasına biraz şansa ihtiyacı vardı tabii ki ama söz konusu uzay ve verdiği röportajlardan anlıyoruz ki kendisi de en büyük yol açabilirdi yolculuğu olduğunda şansın yanı sıra kuşkusuz beceri ve aday olduğunu düşünmekten hoşlanıyordu. Bence buna 


mühendislik de gereklidir. Ne var ki Ruslar şans faktörüne hakkı da vardı. 
biraz fazla bel bağladılar. Bunu söylememin sebebi, 6011 
yıllarda insanlı uzay uçuşlarındaki ilkleri fazlasıyla hızlı gerçekleştirmeleridir. Sözgelimi, ilk kez bir uzay kapsülüne üç kişiyi yerleştiren onlar oldu. Ancak bunu yaparken, alandan tasarruf etmek için pilotları basınç giysileri olmaksızın iki kişilik bir kapsüle sıkıştırmışlardı. Bu tür uygulamalar Sovyetlerin biraz pervasız bir yol benimsediğini açıkça gösteriyor. Muhtemelen bilgi işlem gücü bakımından Amerikalıların gerisinde kaldıklarının farkında olsalar da zannediyorum ki uzay araçlarını öylece fırlatıp, pilotların onları manuel olarak Ay'a indirmesini umuyorlardı. 


Ay'a ilk ayak basan Ruslar olsaydı, Amerikalıların iddia ettikleri gibi bunu “tüm insanlık için” mi yaparlardı? 
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev'in o dönemdeki konuşmalarını dinlerseniz, Gagarin'in 

uçuşunun herkesin iyiliğine hizmet ettiği vurgusunun sıkça kullanıldığını görürsünüz. Burada söylenmek istenen şey, SÖZ konusu başarının tüm dünya için bir armağan olduğu ve bu armağanın Rusya tarafından insanlık tarihine bahşedildiğiydi. 
Dolayısıyla, eğer Ay'a inen onlar olsaydı benzer bir tavır sergileyeceklerinden eminim. Amerikalılara Ay'a indiklerinde ABD bayrağı yerine, çok daha geniş bir temsil gücü olan Birleşmiş Milletler bayrağı dikmeleri teklif edilmiş, fakat 

bu gerçekleşmemişti. Şayet Sovyetler Ay'a inmiş olsalardı oraya dikecekleri bayrak Birleşmiş Milletler bayrağı mı yoksa kendi orak ve çekiçli bayrakları mı olurdu bilemiyorum. 
Muhtemelen onlar da Amerikalılar gibi kendi bayraklarını dikmeyi tercih ederlerdi. Fakat şundan eminim ki verecekleri demeçler ve hazırlayacakları propaganda malzemeleri Gagarin'in başarısının ardından verdikleri mesajlarla paralellik 


Ay'a Ш iniş yapan Ruslar olsaydı, bu durum Sovyetler Birliği'ni nasıl değiştirirdi? 

Nisan 1961'de uzaya çıkan ilk insan olan Rus kozmonot 

Yuri Gagarin, Haziran 1963'te aynı şerefe erişen ilk kadın Valentina Tereshkova ve diğerleri ülkelerinde büyük bir övgü ve saygı kazanmış, Rusya'yı dünya sahnesinde yükseklere taşımıştı. Bence bir kozmonotun Ay'a iniş yapıp başarılı şekilde eve dönmesi halinde Ruslar onu da tüm dünyaya bir 


kahraman olarak lanse ederdi ve bu olay yine dünya çapında (gösterirdi. 
epey ses getirirdi. ABD'nin de bu konudaki refleksi aynıydı. و‎ Apollo 8 insanlı uçuşunu Ay'a inen ilk insanlar olan Apollo 11 mürettebatının 1969 gerçekleştirir. 
yazında geri döndüklerinde çıktıkları ve 38 günde 24 ülkeyi ^о ا‎ ИР 8 
© Apollo 8 şekilde fırlatılır ve Ay'ın NASA'nın, Apollo yörüngesinde tam on tur 


attıktan sonra sorunsuzca 
Dünya'ya geri döner. Artık insanlığın Ay'a adım atmasının yolu açılmıştır. 

21 Aralık 1968 


8'in Ay'ın etrafında yapacağı uçuşu insanlı mı yoksa insansız mı gerçekleştireceğine karar vermesi 


Tarihte ne değişirdi? 


© Explorer 1 
ABD, Sovyetler Birliği'nin hamlesine Explorer 1 adlı yapay 


Gerçek zaman © Bünyan çevresindeki van ре — tüneli ik T Gerçek zaman tüneli 


31 Ocak 1958 


057 Alternatif zaman 
© Uzaydaki ilk Insan s> m ei ساسا‎ è Eisenhower beyin Sovyetler bir ilke ve tüneli yapay куй gücüne yatırım büyük bir başarıya шин мэйл Pİ yapar daha imza atarak Ыы, kücük ۰ Başkan Eisenhower, Yuri Gagarini uzaya ө Satürn Vfırlatılır è Apollo 8 insansız insansız yep ABD'nin Sovyetler gönderir. Uzaya NASA'nın, Ay'a uçuşunu gerçekleştirir b | ү Birliği'nin gerisinde insan gönderen ilk insan göndermeyi ABD, Apollo 8'i insansız MG ABD i kalmasını önlemek ulus olmuşlardır. amaçlayan bir görev olarak fırlatır ve tüm dü A amacıyla, bütçeden ABD bundan Apollo görevleri Ay'a insanlı inişi erteler. 
: Бан шүр, eğitime ayrılan payı yalnızca haftalar için kullanacağı Bu karar Sovyetlere Ekim 157 arttırmak için Ulusal sonra astronot Alan devasa Satürn ciddi ölçüde zaman Savunma Eğitim Shepard'ı uzaya V roketi ilk test kazandırmıştır. 
Yasası'nı (NDEA) gönderse de Rusların uçuşunu başarıyla 21 Aralık 1968 
00 yürürlüğe sokar. gerisinde kalmıştır. gerçekleştirir. 
12 Nisan 1961 9 Kasım 1967 


2 Eylül 1958 
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daha ileri gider miydi? Bence bu mümkün... Hatırlarsanız, Apollo 11 Ay'a doğru yola çıktığında ABD Başkan Yardımcısı Spiro Agnew, 1980'lerde Amerikalıların Mars'a ulaşacaklarını söylüyordu. Yani o yıllarda dahi bu konuda planlar yapılmıştı. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler için çalışan ve savaş sonrasında Amerika'da çalışmalarına devam eden ünlü roket bilimci Wernher von Braun'un geleceğe dair çalışmaları arasında, uzay araçlarının daha uzaklara erişebilmesi için Apollo konfigürasyonlarını geliştirmeyi öngören plan ve tasarımlar vardı. Şimdiye kadar çoktan Mars'ta insanlığa 

ait bir ayak izi bırakmış olabileceğimizi ve bunu Apollo programının teknolojisi ve donanımıyla yaptığımızı düşünmek gerçekten çok hoş. 


Peki, ABD başarılı olabilir miydi? 

Açıkçası bu konuda net bir şey söylemek Zor... Sonuçta 12 
Amerikalıyı Ay yüzeyine indirmek için insanlık tarihinin başlangıcından itibaren dört milyon yıl geçmesi gerekti ve yaklaşık 400.000 kişi bu amaç uğrunda on yıl boyunca 
çalıştı. Mars'a ayak basmak bundan belki 100 belki de 1000 
kat daha zor. Dolayısıyla, o dönemde Amerikalıların bunu başarması bir hayli güç olurdu. Nitekim hâlâ da öyle. 


Ay'a ilk iniş yapan Sovyetler olsaydı, modem uzay keşifleri farklı olur muydu sizce? 

Şayet Ay'a ilk giden taraf Ruslar olsaydı ve karşılığında Amerikalılar da Mars'a ayak basmış olabilseydi, Dünya yörüngesine yerleştirilen uzay istasyonu safhasını olduğu gibi es geçerdik diye düşünüyorum. Aslına bakılırsa başlangıçta Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), büyük ölçüde, ABD'nin yeniden kullanılabilir uzay mekiği programı Space Shuttle'ı desteklemek ve meşrulaştırmak için tasarlanıp inşa edilmişti. 
Dolayısıyla, muhtemelen bu yola girmezdik. Yörüngede bir istasyon kurmak yerine, Güneş Sistemi boyunca mümkün olan her yerde insanoğlunun ayak izini bırakmak için sınırları zorluyor olurduk. Bence, zihniyetimizi yarışma fikrinden uzaklaştırıp, yarışan toplumlardan ziyade iş birliği yapan toplumlar olacak kadar ileri gitmiş olsaydık, yine 

uzay istasyonuna benzer bir laboratuvar inşa edilirdi ama 

bu laboratuvar Dünya yörüngesinde değil, Ay yada Mars yüzeyinde bir yerlerde olurdu. Nihayetinde, uzay mekiği (Space Shuttle) uçuşları ve uzay istasyonu çalışmalarıyla geçen yıllardan tamamen farklı bir tablo ortaya çıkardı. O 


“Geçmişteki uzay arışının izi Güneş 
Sistemi'nin uzak köşelerine taşıdığını hayal etmek üzel bir 


uygu” 


Sizce Ay'daki ilk sözleri ne olurdu? 

Apollo 8'in tüm mürettebatı gibi, Neil Armstrong ve diğer Apollo 11 mürettebatına da bu konuda tam bir özgürlük tanınmıştı. Ekip üyelerinin vermek istedikleri mesaja kimse karışmadı ve astronotlar buna kendileri karar verdiler. 

Belli ki Armstrong bu konuya bir hayli kafa yormuştu. 
Annesinin anlattıklarından anladığım kadarıyla aklında birkaç seçenek vardı ve ne söyleyeceğine dair son kararını uzay aracının merdivenlerinden inerken verdi. Peki, Ruslar ne yapardı? Sovyet toplumunun o dönemde nasıl işlediğini biraz bildiğim için, çok dikkatli şekilde kaleme alınmış 

bir metin hazırlarlardı diye düşünüyorum. Gagarin, Nisan 1961'deki ilk uzay uçuşu öncesinde rokete tırmanmadan evvel bir konuşma yapmıştı. Dünyaya verdiği mesajlar açısından oldukça güzel ve şiirsel bir dille hazırlanmış bir konuşmaydı bu... Lakin elbette merkezi Sovyet hükümeti tarafından önceden dikkatle kaleme alınmış bir metindi. Öyle sanıyorum ki Ay'a ilk kez ayak basacak Rus kozmonotu için de benzer bir metin hazırlanırdı. 


Sizce Ay'a başarılı bir iniş yapması Sovyetler Birliği'nin çökmesini engeller miydi? 

Hayır, hiç zannetmiyorum... ABD'de yaşananlara bakarsanız böyle olmayacağını açıkça görebilirsiniz. Uzay yarışını kazandılar kazanmasına ama hemen sonrasında ülke bu iş için harcanan paralardan rahatsızlık duymaya başladı. Apollo 1'den sonraki birkaç görevin ardından program iptal edildi. 
Apollo'nun başarısıysa siyasetçilerin kariyerini ve ülkedeki gidişatı olumlu ya da olumsuz anlamda pek etkilemedi. 
Aslına bakarsanız bu biraz da trajik bir durum. Benzer şekilde, Rusya'da da aynı gelişmeler söz konusu olurdu diye düşünüyorum. Muhtemelen kuracakları bir Ay üssünde faaliyetlerine devam ettikleri bir süreç yaşanırdı. Bu sırada elbette Dünya yörüngesinde de bir uzay istasyonu kurmuş olurlardı. Ancak bunları uzun süre devam ettirebilirler miydi? 
İşte orası biraz şüpheli... 

ABD, Mars'a gitmeye kalkışarak Sovyetler Birliği'ne üstünlük sağlamaya çalışır mıydı? 

O dönemdeki uzay yarışının bizi Güneş Sistemi'nde daha uzaklara taşıdığını hayal etmek güzel olurdu tabii. Soğuk Savaş'ın güç gösterisi 90'lı yıllara kadar devam ettiğinden, uzay yarışının da hız kesmeden süreceği varsayılabilir. 
Amerika yenilgiyi kabul etmeyip, üstünlük kurmak için 


8 Sovyetler yarışta geriye düşer الال‎ è Uluslararası Uzay İstasyonu 
Sovyetler Birliği'nin Satürn ۴ ABD, Rusya ve diğer uluslar 1998'de cevabı olan М1 roketi ilk fırlatılışında inşasına başlanan ve günümüzde infilak eder ve 1972'ye kadar üç ЇЕ! halen Dünya yörüngesinde faaliyette başarısız girişim daha gerçekleşir. TARA olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 
21 Şubat 1969 VE İZLE iş birliği halinde çalışmayı 

sürdürmektedirler. 1998 
@ İnsanlık için büyük bir adım @ Uzay istasyonları 


80'li yıllara gelindiğinde hem ABD hem 

de Sovyetler Birliği (daha sonra Rusya) çalışmalarında uzay istasyonlarına ve Dünya yörüngesine yapılan uçuşlara yoğunlaşmış 
durumdadır. 1980 


@ Uzay kolonileri için is birliği 
40 yıllık keşif sürecinin 
ardından, Sovyetler Birliği'nin de çöküşü sayesinde, ABD, 
Rusya ve diğer ülkeler tüm 
Güneş Sistemi'nde insanlı keşif görevleri için işbirliği yapmaya başlar. 
1998 


@ Amerika hedef büyütür 
Sovyetlerin uzay yarışında kazandığı zafer karşısında sersemleyen ve bunun etkisinden bir türlü kurtulamayan ABD, rakibini geride bırakmaya karar vererek Mars'a insanlı bir yolculuk ve iniş yapmayı amaçladığını duyurur. Nihayetinde 1980'de bu zor görevi başarır ve insanoğlu ilk defa Mars'a ayak basar. 
1970 


Corbis‏ دنا 
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Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Apollo 
11 göreviyle Ay yüzeyine ayak basan ilk 
insanlar olurlar ve ABD'nin uzay yarışını kazanmasını sağlarlar. 1972'ye kadar beş Ay görevi daha gerçekleşecektir. 

20 Temmuz 1969 


6 Sovyetler Ay yüzeyinde 
ABD'de Apollo programının geleceği tartışılırken, Sovyetler tek bir kozmonotun yer aldığı cüretkâr bir görevle Ay'a iniş yaparak dünyayı bir kez daha şaşkına çevirir. Alexei Leonov, tehlikeli bir uçuşun ardından Ay'ın yüzeyine ayak basan ilk insan olur ve bir kahraman olarak Dünya'ya döner. 
Temmuz 1969 


@ Sovyetler Ay'ı hedef alır Amerika'nın Ay programındaki durgunluktan cesaret alan Sovyetler Ay'a insan göndermeye yönelik çabalarını hızlandırır ve bu girişimleri NI roketinin testlerden başarılı şekilde geçmesiyle sonuçlanır. 

1969 
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TARİH BOYUNC. 


NSAN 


KURBAN EIM 


GELENEĞİ 


Tarih boyunca tanrılara kurban sunma geleneğinin evrimine ve bu ayinlerin neden yapıldığına yakından bakalım 


Yazan: Emily Staniforth 


“make sacred” yani “kutsal kılmak” anlamına geliyor. Belki de bu yüzden, insan kurban etme ritüellerine dair anlayışımız bu ritüellerin bir parçası olan insanların inançlarıyla iç içe geçmiş durumda. Ne var ki kurban etme eylemini yalnızca dini bir olay şeklinde görüp sınırlandırmak, onu fazlasıyla basite indirgemek olacaktır. 
Diğer taraftan, kurban geleneğinin tarihin pek çok döneminde çeşitli kültürlerde ve uygarlıklarda ne denli önemli olduğu düşünüldüğünde, bu uygulamanın sınırlarını net olarak çizmek de epey zor bir hal alıyor. 

Bir insanın canını almanın altında yatan neden, otorite kurma ve güç gösterisiyle de ilişkili olabileceğinden, insan kurban etme meselesini incelerken bu hususu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sonuç olarak, insanların kurban edilmesi konusu irdelendiğinde dini vecibeler ve güç gösterisi sıklıkla birbirine karıştığından, dünyanın farklı bölgelerindeki kurban geleneklerini ele alırken tüm bu faktörleri akılda tutmakta fayda var. 


1 


"Bunun disipliner bir tanımlama olduğunu ve bir bakıma yüzeysel kaldığını vurgulamak istiyorum. 
Bu, antik döneme ait herhangi bir kaynakta bulabileceğiniz türden bir tanım değil. Fakat aynı zamanda, çalışmama dâhil edeceğim ritüel türlerini belirlememe olanak sağlıyor. 
Bu tanım ayrıca, cenaze, savaş ve şölen gibi başka uygulamalarla iç içe geçmiş farklı türden pek çok ritüeli de kapsıyor.” 

İngilizcede kurban veya kurban etmeyi ifade eden “sacrifice” kelimesi, 


ntik çağlardan beri 

bir kültür motifi 

olarak karşımıza 

çıkan ve sayısız 
= tarihçi, arkeolog ve antropološun üzerinde kafa yordušu insan kurban etme ayinleri bugün hepimiz için tüyler ürperten bir konu. 
Tarih boyunca insan kurban etme ayinlerinin nasıl uygulandığını ve neden bazı kültürlerin bir parçası haline geldiğini anlamamız için büyük resmi görmemiz gerekiyor. 
Bu da ancak ve ancak yukarıda saydığımız üç akademik disiplin kapsamında elde edilen bulguları bir araya getirmekle mümkün. Human Sacrifice: Archaeological Perspectives from Around the World (İnsan Kurban Etme: Dünyanın Dört Bir Yanından Arkeolojik Bakış Açıları) adlı kitabın yazarı arkeolog Profesör Laerke Recht, “Daha önce, kurban etme eylemini, canlı bir varlığın törenin amacı doğrultusunda, genellikle de doğaüstü bir varlığı onurlandırmak için kasten öldürüldüğü dini bir ritüel şeklinde tanımlamıştım,” diyor ve ekliyor: 


“KURBANIN HÂLÂ 
ATMAKTA OLAN 
KALBI YERİNDEN 
ÇIKARILIR VE 
HEMEN ARDINDAN, 
ONURUNA KURBAN 
AYINI DÜZENLENEN 
PUT-TANRIYA 
SUNULURDU” 


SAĞ Bir Aztek kurban ayininin tasviri 


ALT İfigenya'nın kurban edilmesi 


e 


-L 


- 


ve genellikle kesilmiş hayvanlarda gördüğümüz türden bıçak izlerine sahip. 
Şayet bunlar hayvan kemiği olsaydı beslenme amaçlı yapılmış bir kesim şeklinde yorumlanırdı ama insana ait olmaları muhtemelen bir yamyamlık vakasına işaret ediyor. Minoslular barışçıl ve yumuşak başlı bir halk olarak bilindiğinden bu durum özellikle akademik çevrelerde ciddi bir şok etkisi yarattı.” 

Antik Yunanistan insan kurban etme konusunda pek de büyük bir üne sahip olmasa da Aztekler bu alanda muhtemelen tarihin en kötü şöhretine sahip medeniyeti. İspanyol fatih (konkistador) Bernal Diaz del Castillo, 1519'da Meksika'ya akın eden İspanyolların karşılaştığı insan kurban etme geleneğine dair detaylı bilgiler kaleme almış. 

Aztek İmparatoru П. Montezuma tarafından karşılanan Castillo, İspanyol ziyaretçilerin gözlemlerini şöyle aktarıyor: “Bu halkın tiksindirici bir insan kurban etme geleneği vardı. 
Kurban edilmek üzere seçilen talihsiz kişinin göğsü çakmaktaşından yapılmış keskin bir bıçakla yarılarak açılır; kurbanın hâlâ atmakta olan kalbi yerinden çıkarılır ve hemen ardından, onuruna kurban ayini düzenlenen put-tanrıya sunulurdu. Ardından baş, kollar ve bacaklar kesilir; baş hariç hepsi düzenlenen ziyafette yenirdi. Baş ise bu amaç için özel olarak dikilmiş ahşap bir sırığa geçirilirdi. Vücudun başka hiçbir bölümü yenmiyordu, fakat artakalanlar tiksindirici ağıllarda tutulan hayvanların önüne atılıyordu.” 

Yamyamlığın eşlik ettiği insan kurban etme ritüelleri o dönemde Batı Avrupalılara olduğu gibi günümüzdeki okurlara da dehşet verici derecede insanlık dışı gelebilir ama bu, Azteklerin gayri medeni bir toplum olduğu anlamına gelmez. Aslına bakılırsa, Aztek başkenti Tenoktitlan'daki düzen ve temizlik bizzat İspanyol fatihleri bir hayli şaşırtmıştı. Tarihçi Caroline Dodds Pennock, Bonds of Blood: 

Gender, Lifecycle and Sacrifice in Aztec Culture (Kan Bağları: Aztek Kültüründe Ginsiyet, Yaşam Döngüsü ve Kurban) adlı kitabında söz konusu şaşkınlığın nedenini şöyle açıklıyor: “Aztek kültürünün kendine özgü kanlı doğası 


sebebiyle, onların tarih boyunca standart 


toplum ve sosyal davranış normlarının dışında konumlandırıldığını görüyoruz. 
Vahşi ritüelleri, bir toplumda görmeyi beklediğimiz asgari medeniyeti onlar için geçersiz kılmış.” 

Aztekler, kendi mitolojilerine göre 


Yunan mitolojisinde insan kurban etme pratiğinin en önemli örneklerinden biri İfigenya'nın kurban edilmesidir: İfigenya'nın babası Miken Kralı Agamemnon, avlanırken kutsal bir geyiği öldürüp tanrıça Artemis'i 

kızdırır. Öfkelenen tanrıça, Troya Savaşı sırasında Aka ordusunun Troya'ya yelken açmasını engellemeye karar verir ve elverişli rüzgârlar bir türlü çıkmaz. Bunun üzerine Agamemnon, kâhin Kalkhas'a danışır ve kâhin ona ancak kızı İfigenya'yı tanrıça Artemis'e kurban ederse yola çıkabileceğini 

söyler. Agamemnon bir bahaneyle 

kızını kandırıp onunla buluşur 

fakat güzel prenses buluşma yerine vardığında bir adak sunağının kurulmuş olduğunu fark eder. Bu noktadan 

sonra efsanenin birçok versiyonunda, İfigenya'nın kaderini kabullendiği 

ve kendi ölümünü kahramanca bir fedakârlık olarak görüp, sunağa kendi isteğiyle yürüdüğü söylenir. Gelgelelim Agamemnon kızını kurban edecek gücü kendinde bulamadığı gibi, doğal olarak adamlarından hiçbiri de Kral'ın kızını öldürmeye cesaret edemez. Nihayetinde bu işi yapmak kâhin Kalkhas'a düşer. 

Hikâyeye dair bazı anlatılarda, bıçak tam saplanacakken Artemis aniden İfigenya'nın yerine bir geyik koyar ve onu kurtarır; bazılarındaysa İfigenya o gün Artemis'e kurban edilir. Sonuçta her iki durumda da kurban ayini işe yarar ve uygun rüzgârlar sayesinde Aka ordusu Troya'ya doğru yelken açar. Buna benzer kurban hikâyelerinin Yunan mitolojisinde yaygın olması, Antik Yunanların insan kurban etmenin işe yaradığına dair güçlü bir inanca sahip olduğunu gösteriyor. Lakin uzun yıllar boyunca araştırmacıların Antik Yunan kültüründe insan kurban etme geleneğinin varlığı hakkındaki genel görüşü, bunun biraz kurgusal ve uydurma olduğu yönündeydi. 

Ancak 2016'da arkeologların Yunanistan'daki Lykaion Dağı'nda keşfettiği ve muhtemelen ergenlik çağındaki bir erkeğe ait olan kemikler, insan kurban etmenin bu medeniyet açısından yalnızca edebi bir mesele olmadığını kanıtlıyor. Profesör Recht, Girit'te keşfedilen ve Antik Yunan dünyasında insan kurban etme geleneğinin varlığına işaret eden bazı Minos Uygarlığı kalıntılarına da dikkat çekiyor: “Bir evde bulunan ve birkaç çocuğa ait oldukları düşünülen kemikler söz konusu mekânda bir ritüelin gerçekleştirilmiş olduğu izlenimini uyandırıyor. Kemikler eklem yerlerinden tamamen ayrılmış durumda 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® Tarih Boyunca İnsan Kurban Etme Geleneği 


——— _ د‎ be 


го KANITLAR GÜVENİLİR Мі? Ё 


İnsanların neden kurban edildiğini anlamaya çalışırken ihtiyatlı olmamız gerekiyor 


Farklı medeniyetlerin neden insan kurban etme ritüellerine başvurduğunu anlamaya çalışırken kanıtlar kilit bir öneme sahip. Lakin özellikle yazılı kaynaklar ve görgü tanıklarının ifadeleri söz konusu olduğunda, bu kanıtlar bazen yanıltıcı olabiliyor. İnsan kurban etme ayinlerinden bahseden yazılı kaynakların çoğu, ritüelin gerçekleştiği toplumdan olmayan kişiler tarafından kaleme alınmış. Dolayısıyla, bu kaynakların farklı kültürlerdeki insan kurban etme pratiği hakkında verdiği bilgilere ihtiyatla yaklaşmakta fayda var. Gündelik yaşamında ve kültüründe böyle bir uygulama yer almayan kişiler için bir insanın bu şekilde öldürülmesi şüphesiz şok edici ve epey sarsıcı bir durum. 
Haliyle, bu olayı dışarıdan izleyen biri tarafından yazılmış herhangi bir anlatının önyargılı veya abartılı olması kuvvetle muhtemel. 

İnsan kurban eden kültürlerden bazılarının yerli halklar olduğunu ve onların bu faaliyetlerinin başka devletlerin sömürgeci güçlerine mensup kişiler tarafından kaleme alınıp, aktarıldığını da akılda tutmak önem arz ediyor. Özellikle Aztek, Maya ve İnka gibi Mezoamerika kültürlerinin ritüelleri incelenirken bu durum kritik bir hal alıyor, zira bu uygarlıklara dair kanıt niteliğindeki kaynakların çoğu sömürgeciler tarafından üretilmiş olduğundan, doğal olarak içeriklerinde çeşitli önyargılar söz konusu. Gerçi daha net bir resim oluşturabilmek için medeniyetlere ait arkeolojik kalıntılarda ve bulgularda kanıt arama imkânına her zaman sahibiz. Fakat güvenilir görgü tanıklarının ifadeleri olmaksızın tek başına arkeolojik kalıntılar bize sadece akademik varsayımlarda bulunma şansı tanıyabilir سي‎ ve kesin sonuçlara varmamız hiçbir ASR) zaman mümkün olmaz. Ал. 


SAĞ Honduras'taki eski Maya kenti "клы 
Copân'da keşfedilen Sim bir adak taşı : 


karanlıkla ebedi bir mücadele içinde olan tanrıları Huitzilopochtli'ye 

yardım etmek için insan kurban ediyorlardı. Onuruna kurban edilen insanlar sayesinde onun, Güneş'in gökyüzündeki hareketini sürdürmesini sağlayacağına ve dünyanın sonunun gelmesini önleyeceğine inanıyorlardı. 
Aztek panteonundaki diğer tanrılara da kurban sunmak gerekiyordu ve bazen 


insanlar bu ritüellerde kurban edilmek 


için bizzat gönüllü olurdu, zira böylesine soylu bir ölümün sonraki hayatta kendilerine avantaj sağlayacağına inanıyorlardı. Öte yandan, Aztekler yalnızca kendi halklarından insanları kurban etmiyorlardı. İmparatorluğun genişlediği dönemde, ele geçirilen 

savaş esirleri kurban ayinleri sırasında başlıca adaylardı. Tarihçi Jan Bremmer, The Strange World of Human Sacrifice 


bu kişinin bedeni çok iyi korunmuş durumda olduğundan, başlangıçta nispeten yalın zamanda işlenmiş bir cinayetin kurbanı olduğu düşünüldü. 
Ancak yapılan incelemeler sonucunda, 2.000 yıldan daha uzun bir süre önce 
(MÖ 405 ile МО 380 
arasında) öldürüldüğü ve muhtemelen kurban edildiği anlaşıldı. Romalı tarihçi 
Tacitus'un yazdıkları da 
Demir Çağı Danimarka'sında yaşamış olan Cermen Keltlerinin bir dini ibadet biçimi olarak insan kurban ettiklerini doğruluyor. Arkeologlar, Tollund Adamı'nın toprağın bereketinin artması için tanrılardan birine adak olarak kurban edilmiş olabileceğini ve bu nedenle de turba bataklığına gömüldüğünü düşünüyor. Hâlâ boynuna bağlı olan deri ip, kurbanın asıldığını; son derece iyi korunmuş ve özenli bir şekilde cenin pozisyonu verilmiş bedeniyse onun iyi niyetli bir amaç uğruna feda edildiğini bize gösteriyor. 
Danimarka genelindeki bataklıklarda Tollund Adamı gibi Demir Çağı'ndan kalma 500'ü aşkın cesedin keşfedilmesi, o dönemde Keltler arasında, tanrıların iyi mahsul vermesini sağlamak için insan kurban etmenin yaygın olduğunu, hatta bunun bir gelenek haline gelmiş olabileceğini akla getiriyor. 

Cermen Keltlerinden yüzyıllar sonra bile insan kurban etme ritüelleri İskandinavya'daki varlığını sürdürdü. 
Arkeolojik bulgulardan ve döneme ait yazılı anlatılardan, Vikinglerin de insan kurban edilen ayinler düzenlediğini anlıyoruz. 1072'de Alman vakanüvis Adamus Bremensis'in İsveç'te tanık olup kaleme aldığı bir olay söz konusu anlatılara iyi bir örnek teşkil ediyor. Buna göre, Vikingler, Nors tanrıları Odin, Thor ve Freya'ya adanmış bir tapınakta, hepsi de erkek olan toplamda dokuz hayvan ve insanı, kurban etmek üzere bir araya getiriyordu. Bu ayin her dokuz yılda bir gerçekleştiriliyor ve kurban edilen insanlar, yine adak olarak sunulmuş hayvanlarla birlikte, tapınağın yanında yer alan kutsal koruluktaki ağaçlara asılı halde bırakılıyordu. Nitekim İsveç'teki bazı derin kuyuların dibinde, aralarında çocukların da yer aldığı kurbanların kalıntıları, çeşitli mücevherler ve aletedevatla birlikte bulundu. Su kuyuları tanrı Odin'in bilgeliğinin kaynağı olarak görüldüğünden, bu kurbanların ona sunulmuş olduğu düşünülüyor. 
10. yüzyılda Vikingler Hristiyanlığı benimsemeye başladılar ve insan kurban 


(İnsan Kurban Etmenin Tuhaf 
Dünyası) adlı kitabında, “İnsan kurban etmenin sevimsiz bir mesele olduğu düşünüldüğünde, savaş esirlerini kullanarak bu işin duygusal ve mali yükünü asgariye indirmeye çalışmış olmaları son derece mantıklı," diyor. 
Diğer taraftan, bilhassa Azteklerin başvurduğu yöntemlerin acımasızlığı aşikâr olsa da bu kanlı ritüelleri uygulama konusunda yalnız değillerdi. 

Afrika kıtasının batısındaki Benin Körfezi sahillerinde 17. yüzyılın sonlarından 1904 yılına kadar varlığını sürdüren Dahomey Krallığı, insan kurban etme geleneğini hayata geçirirken Azteklerinkine benzer bir yaklaşım benimsemişti. Komşu ülkelerle yürütülen savaşlar sırasında Dahomey savaşçıları, köleleştirmek, Avrupalı tüccarlara satmak veya kurban etmek için insanları yakalayıp beraberlerinde krallıklarına getirirlerdi. Bazı tarihçiler, insan kurban etme geleneğinin, Dahomey krallığındaki savaş esirlerinin sayısının aşırı artmasını engellemek için kullanılan etkili bir yol olabileceğini öne sürüyor. Gelgelelim savaş esirlerini köle olarak satıp kâr etmek dururken onları öldürmeleri pek de akla yatkın görünmüyor. İnsan kurban etme ayinlerinin, başarılı bir askeri seferin ardından krallığı onurlandırmak için yapılan kutlamaların bir parçası olması daha muhtemel. Bununla birlikte, tıpkı Azteklerde olduğu gibi Dahomey'de de kurban edilen insanlar her zaman yeni ele geçirilmiş savaş esirleri olmuyordu. 
Her yıl düzenlenen bir törende, devletin geçmişte hüküm sürmüş krallarını onurlandırmak için yüzlerce köle kurban ediliyordu. Ayrıca, bir kralın ölümünün hemen ardından da sıklıkla köleler katledilirdi. 

İnsan kurban etmeyle ilgili en etkileyici arkeolojik keşiflerden biri, 
1950 yılında Danimarka'daki bir turba 
bataklığında, bozulmadan korunmuş haldeki bir cesedin bulunmasıyla yapıldı. Tollund Adamı olarak bilinen 


ÜST Jül Sezar'ın ifadelerinden anladığımız 


Galya'daki Druidler insan kurban etme ayinlerinde üstteki çizimde görülen 
Hasır Adam'ı kullanıyorlardı 


ACIMASIZ 
ROMALILAR 


Romalılar insan kurban etmeyi tasvip etmiyordu belki ama bu, onların kana susamış bir uygarlık olduğu gerçeğini değiştirmiyor 

Antik Romalı çok sayıda yazar, tarihçi ve devlet adamına göre insan kurban etmek, imparatorluğun sınırları dışında yer alan ve uygar olmayan toplumların sahip olduğu tiksindirici bir gelenekti. Fakat başkalarını bu şekilde eleştirmelerine karşın, zaman zaman Roma toplumunda da insanların kurban edildiği oluyordu. Romalılar, “ritüel amaçlı öldürme” şeklinde adlandırdıkları bu uygulamanın diğer uygarlıkların kurban geleneklerine kıyasla meşru ve daha az barbarca olduğuna inanmaktaydı. Gelgelelim aynı “uygar” Romalılar, kana susamışlıklarından zerre kadar utanmadan yüzyıllar boyunca insanları arenada ölümüne dövüştürdüler ve bunu memnuniyetle izlediler. 

Gladyatör dövüşleri Roma halki arasında en popüler eğlence türlerinden biriydi ve Romalı yurttaşlar iki adamın birbirini kılıçtan geçirmesini veya insanların vahşi ve egzotik hayvanlar tarafından parçalanarak öldürülmesini izlemek için üstüne bir de para ödüyorlardı. Gladyatörler bir tanrı için olmasa da kalabalığı eğlendirmek için kurban ediliyordu. Bazı gladyatörler işin sonunu bilerek arenaya çıksa da dövüşçülerin hepsi gönüllülerden oluşmuyordu. Köleler, suçlular ve savaş esirleri de arenada birbirini öldürüyor veya bir cellat ya da vahşi bir hayvan tarafından katlediliyorlardı. Bu insanlar da tıpkı diğer kültürlerdeki kurbanlar gibi seçme şansından yoksun oldukları için, “insan kurban” kavramından pek de uzak değillerdi. Gladyatör dövüşlerini adil bir müsabaka olarak gören Romalılar bu yolla herhangi bir tanrıyı onurlandırma amacı gütmeseler de insan kurban eden medeniyetlerden daha uygar olmadıkları aşikâr. 


kadarıyla, 


Tarih Boyunca İnsan Kurban Etme Geleneği 


“KURBAN EDİLEN 
İNSANLAR, YİNE 
ADAK OLARAK 
SUNULMUŞ 
HAYVANLARLA 
BİRLİKTE, TAPINAĞIN 
YANINDA YER 
ALAN KUTSAL 
KORULUKTAKİ 
AĞAÇLARA 
ASILI HALDE 


BIRAKILIYORDUZ s 
A йй 


binlerce defin ve kurban çukuru içeren bu kraliyet mezarlığı, geçmişte bu bölgede de insanların ve hayvanların düzenli olarak ve geniş çapta kurban edildiğini gözler önüne seriyor.” İnsan kurban etmek Çin'de 17. yüzyıla kadar resmi olarak yasaklanmamış olsa da her zaman tercih edilen bir uygulama değildi. Bazı tarihçi ve arkeologlara bakılırsa, ilk Çin imparatoru Çin Şi Huang'ın (MÖ 259 - MÖ 210) onuruna yapılmış ve onunla birlikte gömülmüş olan ünlü Terakota Ordusu (Toprak Askerler), öteki dünyada imparatorun korunabilmesi için daha insani bir yöntem arayışının sonucuydu. 

İnsan kurban etme geleneğini geçmişte kalmış ilkel bir mesele olarak görsek de bunun uzantısı olan bazı uygulamaların günümüz toplumlarında hâlâ varlığını sürdürdüğünü unutmamak gerekiyor. Savaş zamanlarında, askerlerin ülkeleri ve davaları için kendilerini feda ettiklerini sıklıkla duyarız. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon Kamikaze pilotları, ülkeleri ve imparatorları uğruna ölme onuruna erişebilmek için uçaklarıyla düşman hedeflerine intihar dalışları yapmışlardı. Diğer taraftan, günümüzde bazı teröristler düzenledikleri intihar saldırılarında, inandıkları şey uğruna kendilerini havaya uçuruyor ve bir kısmı bunun karşılığında cennette ödüllendirileceğine inanıyor. Geçmişe ait olan insan kurban etme geleneğini barbarca bir eylem olarak görüp kınamak ve artık bu tarz uygulamalardan çok uzak toplumlarda yaşadığımıza inanmak oldukça kolay şüphesiz... Gelgelelim günümüzde bile dünyanın pek çok yerinde bu geleneğin dolaylı etkilerini görmek mümkün. O 


da muhtemelen bir kısmı öyleydi. 
Nitekim bazı mezarlarda, bedeni saygı uyandıracak şekilde yerleştirilmiş ve seçkin biri olduğu anlaşılan bir adama, daha az özen gösterilerek gömüldüğü bariz biçimde belli olan sıradan insanların eşlik ettiği görüldü. Bu tip bulgular ve Arap yazar İbn Fadlan 

gibi vakanüvislerin yazılı anlatıları, tarihçilerin ve arkeologların Viking cenaze törenleri sırasında insan kurban etmenin rolünü anlamalarına yardımcı oluyor. 10. yüzyılda eserler vermiş bir yazar olan İbn Fadlan, kaleme aldığı Seyabainame'sinde, Volga Vikingleri'nin ölen bir şefinin gemide yakılarak son yolculuğuna uğurlanması sırasında genç bir köle kızın da kurban edildiğini aktarıyor. İddia ettiğine göre köle kız, altı erkek tarafından tecavüze uğradığı, hançerlendiği ve iple boğulduğu 

bu ayine kendi isteğiyle katılmış ve öldükten sonra gemiye, efendisinin yanına yerleştirilmişti. 

Benzer şekilde, Antik Mısır'da da köleler veya hizmetkârlar, efendilerinin ölümü üzerine öteki dünyada ona eşlik etmeleri için kurban edilirdi. Profesör Recht, “İncelediğim en eski insan kurban etme örneklerinden bazıları Antik Mısır'a ait ve görünen o ki hepsi de cenaze törenleriyle ilintiliydi,” diyor. Elde edilen bulgular, sadece kısa bir süre için var olmasına rağmen, bu geleneğin Antik Mısır'da oldukça geniş çapta uygulandığını gösteriyor. 
Efendileriyle birlikte gömülmek üzere mühim şahsiyetlerin hizmetkârlarının kurban edildiği ayinler çoğunlukla firavunlar tarafından gerçekleştiriliyordu ve İlk Hanedan Dönemi'nde Mısır hükümdarlarının öneminin ve otoritesinin vurgulanması için kullanılan bir araçtı. 

Antik Çin'de de insanların kurban edilmesi cenaze törenlerinin önemli bir parçasıydı. Çin'in ilk hanedanı olarak kabul edilen ve MÖ 1600 ila MÖ 
1027 civarında hüküm sürmüş olan 
Shang (Yin) Hanedanı döneminden kalma Xibeigang mezarlığı bu ritüelleri yansıtan en iyi örneklerden biri. Profesör Recht'in aktardığına göre, “Genel olarak her birinde birkaç iskeletin yer aldığı 


etme geleneği zamanla tamamen terk edildi. 

İnsan kurban etme ayinleri dini inanışlar gereği tanrılarla iletişim kurmanın ve onları yüceltmenin bir yoluydu ama aynı zamanda ölüleri onurlandırmak için de başvurulan bir uygulamaydı. Bir kralın ölmesi üzerine kölelerin kurban edildiği Dahomey Krallığı'nda olduğu gibi, tarih boyunca pek çok toplumda cenaze ritüellerinin bir parçası olarak insan kurban edildiği de görülüyor. Profesör Recht'in belirttiği gibi, bir insanın kurban edilmesi yalnızca belirli bir doğaüstü unsura tapınma amacı taşımıyordu: “Bu unsurun illa ki varlığına inanılan ve tapılan bir tanrı olması gerekmiyordu. 
Atalardan biri veya daha geniş anlamda tüm atalar olabileceği gibi, iblis ya da ruh diyebileceğimiz şeyler ve hatta bir pınar veya bir orman gibi doğal kaynaklar bile olabilirdi. Bir kültürde insan kurban etme pratiğinin neden ortaya çıktığını açıklayabilmek için söz konusu kültürün inanç ve geleneklerini anlamak şüphesiz büyük önem arz ediyor.” 

Yapılan kazılarda arkeologların tespit ettiği çoklu mezarlar gösteriyor ki Viking kültüründe, ölen bir kişiye öteki dünyada eşlik etmesi için de insanlar kurban ediliyordu. Bu döneme ait tüm çoklu mezarların insan kurban etme geleneğinin bir sonucu olduğunu söylemek doğru olmasa 


ÜST 1 Terakota 
Ordusu belki de insan kurban etmenin bir alternatifiydi 


ÜST 2 

Tollund Adamı 
Danimarka'daki bir bataklıkta bulundu 


SOL ALT 
Kamikaze uçağının hedefe 
çarptığı an, 1944 


SAĞ ALT Bir kamikaze uçağının enkazı 
kaldırılıyor, 1945 


dan mevcut düzeni 


туа esajlar gizlemiş olabilir mi? 


me 


Written by David Crookes 


inancına sırf bu kadınla evlenebilmek için sırtını dönmesine neden olmuştu. Alman keşiş Martin Luther'e de lanet olsun diye düşündü; zira bu zat eylemleriyle tüm Avrupa'yı kasıp kavurmuş ve nihayetinde İngiltere genelinde de benimsenen Protestan Reformu'na öncülük etmişti. 

Southwell, daracık ve rutubetli hücreye sokuldu. Yolu buraya düşenlerin anlattıklarından hücreyi anımsıyordu. Burası, Londra Surlarındaki bir kapının ardında yer alan Newgate Hapishanesi'nin, mahkümlar tarafından “Araf” şeklinde anılan, en korkutucu zindanıydı. Kapı kapandı ve gardiyanlar uzaklaştı. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi korkuyla çarparken, onu bu hücreye sürükleyen olaylar bir film şeridi gibi gözünün önünden geçiyordu. 1586'da Roma'dan ayrılıp, Katolik Cizvit Tarikatı'nın bir misyoneri olarak hizmet etmek için İngiltere'ye dönme kararını, yanlarında kalıp yol gösterdiği çok sayıda Katolik aileyi ve bunun sonucunda, hakkında tutuklama kararı çıkarılmış, istenmeyen bir adam haline gelişini düşündü. 

Nihayetinde kapı açıldı ve daracık hücresinden yaka paça dışarı çıkarıldı. 
Mahkemeye götürüldüğünde zar zor ayakta durabiliyordu. Yüksek Mahkeme Başkanı John Popham'ın huzuruna çıkarıldı ve vatan haini olmakla itham edildi. Bir papaz olduğunu kabul edip görüşlerini cesurca savunan Southwell hakkındaki hüküm kısa 


ki muhafız onu sıkıca kavramış taş 

koridordan sürüklerken bacaklarındaki 

zincirler yüzünden yanındakilerin hızına 

ayak uyduramıyordu. Hiçbir zayıflık belirtisi 

göstermemeye kararlıydı. Bu yüzden çevresindeki şeylere odaklanmaya çalıştı: Ayaklarının dibinde fareler koşuşturuyor, önündeki koridoru aydınlatan meşalelerin sıcaklığı yüzüne vuruyor, duvarlarda böcekler yürüyordu. 

İşler nasıl olup da bu noktaya gelmişti? O Robert Southwell'di... İyi bir ailede doğmuş, ömrünü Tanrıya adamış ve 1584'te Roma'da papazlık görevine getirilmişti. Tam da hayatının en güzel yıllarından birini yaşarken, Kraliçe 1. Elizabeth'in çıkardığı yasayla ülkedeki Cizvitlerin ve Katolik papazların 
40 gün içerisinde İngiltere'yi terk etmeleri 
emredilince kendini bir kâbusun ortasında bulmuştu. Southwell'in çoğu arkadaşı alelacele eşyalarını toplayıp daha dostane ülkelere gitmek üzere adadan kaçmıştı. İngiltere'de Katolik olmanın epey zor olduğu zamanlardı. 

Köşeyi dönen muhafızlar onu hapsedecekleri hücrenin kapısını açtıklarında tüm bedenine yayılan derin bir acı hissetti. Hücredeki korkunç koşulları görünce, geçmişte yaşananları düşünmeye başladı. Kral VIII. 
Henry'ye, onun erkek varis arzusuna ve uğrunda her şeyi göze aldığı Kraliçe Anne Boleyn'e duyduğu şehvete lanet okudu. Bu şehvet ki Kral'ın, içinde yetiştiği Katolik 


Onu İngiltere'nin en ü 
Shakespeare dini ka yıkmak için eserlerine şifreli 


À 


22? j аке Ханна Сдай Beir Chu 


“Kraliçe Elizabeth'in dini uzlaşı anlayışı acı ve ıstıraptan muaf değildi" 


Kraliçe L Elizabeth'in sarayında bir oyun sergilemek üzere davet edilmişlerdi. Öte yandan Shakespeare, dâhil olduğu bu tiyatro topluluğundan bir miktar hisse alarak güçlü ve nüfuzlu bir isim haline gelmişti. 

16. yüzyılın ilk yarısında İngiltere Kilisesi'nin Papa ve Katolik Roma Kilisesi'nden ayrılmasıyla sonuçlanan “İngiliz Reformu” İngiltere'nin dine yaklaşımını değiştirmiş; ülkeyi Katolik kökenlerinden uzaklaştırarak Protestanlığın kollarına itmişti. Ne var ki bu geçiş, zaman Zaman tasvir edildiği gibi barışçıl olmamıştı. 1536'da aralarında halktan kişilerin, soyluların ve papazların yer aldığı yaklaşık 30.000 eylemcinin katıldığı ve Katolikliğe geri dönülmesini talep eden isyan kanlı bir biçimde bastırılmış, isyanın liderleri idam edilmişti. 
Bundan iki yıl sonra reformcular azizlere tapınılmasını yasaklamış, mabetleri yıkmış ve İngiliz halkını hac yolculuğundan menetmişti. 
1549'daki ayaklanmalar da olabilecek en sert şekilde bastırılmış, reformcular papazları kilise kulelerinden sallandırmış, yeni düzene itaat etmeyi reddedenlerin kellesi vurulmuştu. 

“Avon'un Ozanı" tüm bu yaşananların yansımalarından şüphesiz etkilenmişti; nihayetinde ne o ne de yazdığı oyunları sergileyen oyuncular bir fanusta yaşıyorlardı. 
Araştırmacı ve yazar Claire Asguith, 


İspanyol Armadası, 1. Elizabeth'in İngiltere'deki iktidarını muazzam bir deniz saldırısıyla devirmeye çalıştı 


Л т 2‏ یکی ر چا 

İspanya Kralı П. Felipe Hollanda'da Protestanları kâfirlikle suçlayıp en ağır cezaları uyguluyordu. Bunun üzerine Hollanda'nın başlattığı 
ve Seksen Yıl Savaşı olarak anılan ayaklanmalar sırasındaki en 1 
önemli olaylardan biri 1576'da Anvers kentinin yağmalanmasıydı. 
Sonuç olarak Kuzey Hollanda bağımsızlığını kazandı. 


sürede verildi. Vatana ihanet en büyük suç olduğundan, Popham, Southwell'in en ağır cezayı almasına karar vermişti. Suçluyu yerde sürükleme, asma ve vücudunu dört parçaya ayırmayı içeren bu ceza uyarınca Southwell önce bir atın arkasına bağlanarak Londra sokaklarında sürüklendi, ardından darağacının ilmiği boynundan geçirildi ve kısa süreliğine asıldı. Henüz hayattayken iç organları ve 

hâlâ atmakta olan kalbi yerinden söküldü ve Vücudu dört parçaya ayrıldı. Vücudundan ayrılan başı havaya kaldırılıp Kraliçe'ye 

ve vatan haininin ölümünü izlemek için toplanmış kalabalığa gösterildi. 16. yüzyılın sonlarında İngiltere işte böyle bir yerdi. İngiliz Protestan Kilisesi'ni kurarak günümüzdeki İngiltere Kilisesi'nin temellerini atmış olan Kraliçe 1. Elizabeth'in dini uzlaşı anlayışı acı ve ıstıraptan muaf değildi. 

William Shakespeare en ünlü eserlerini dini kargaşanın ve mezhep kavgasının zirve noktasına ulaştığı böyle bir dünyada yazdı. 1582 yılında, henüz 18 yaşındayken, 

26 yaşındaki Anne Hathaway'le evlenmiş, 
Susanna, Hamnet ve Judith adında üç çocukları olmuştu. Fakat tiyatro sahnesinin cazibesi Shakespeare'in karşı koyamayacağı kadar güçlüydü. 1587'de, yeni kurduğu ailesini ve çocuklarını geride bırakarak, Lord Sirange's Men adlı bir kumpanyada aktörlük ve oyun yazarlığı kariyerini sürdürmek üzere, doğup büyüdüğü Stratford-upon-Avon kentinden Londra'ya taşındı. 

Shakespeare'in adını duyurması pek uzun sürmedi. 1591'de yazdığı Kral VI. Henry adlı ilk oyunu hemen bir yıl sonrasında sahnelendi ve meslektaşlarını kıskandıracak derecede başarılı oldu. Bunlardan biri de İngiltere'nin tartışmasız ilk profesyonel oyun yazarı olarak kabul edilen Robert Greene'di. Shakespeare'in aksine üniversite eğitimi almış olan Greene, onun “sonradan görme, entrikacı, nankör ve daha iyi yazarların başarısından nemalanan bir serseri olduğunu” söylüyor, arkadaşlarını Shakespeare'e iş vermemeleri yönünde uyarıyordu. Shakespeare bu sözleri zerre kadar umursamamış ve hiç etkilenmemişti. Daha sonra çeşitli akademisyenlerin de belirttiği gibi, bu durum onun iz bırakmaya başladığının bariz bir göstergesi olacaktı. 

1594'e gelindiğinde, Shakespeare pek çok oyun kaleme almış, hem Adonis ve Venüs hem de Lucretia'nın İğfali adlı şiirleri yayımlanmıştı. 
Şiirlerini, hamisi olan Southampton Kontu (Earl) Henry Wriothesley'e ithaf etmişti. 
Shakespeare Kont'u severdi. Köklü bir Katolik hanedanın mensubu olan Kont şiire ve tiyatroya çok düşkündü ve büyük kıymet verirdi. Tiyatrolar veba salgınının ardından 1594'te kapılarını yeniden açtığında Shakespeare, Kont'u da oyunlara davet etmek için sabırsızlanıyordu. Ne de olsa yeni kumpanyası Lord Chamberlain's Men giderek popülerlik kazanmaya başlamış, hatta 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SHAKESPEARE İ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 


1. James 

Daha öncesinde İskoçya 

Kralı VI. James unvanını 

taşıyan Kral |. James, 

İskoçya ve İngiltere 

tahtlarını birleştirerek, 

iki ülkenin yanı sıra 

İrlanda'nın da hükümdarı 

oldu. Protestanlığın ülkedeki 

konumunu sağlamlaştırdı 

ve 1611'de İncil'in Kral James 

Versiyonu'nu yayımladı. James 

tiyatro, şiir ve resim sanatının büyük 

bir hayranıydı. Shakespeare'in, Macbeth adlı oyununu James'in gözüne girmek amacıyla yazdığı düşünülüyor. Ayrıca, tıpkı Elizabeth için yaptığı gibi, en önemli hamilerinden biri olan James'i metheden metinler de kaleme almıştı. Resmi adı Lord Chamberlain's Men olan kumpanyası, adını James döneminde The Kings Company olarak değiştirmiş ve Elizabeth'e oranla James için daha sık oyun sergileyerek, daha çok para almıştı. 


I. Elizabeth 

İngiltere'ye 

altın çağlarından 

birini yaşatmış 

olan Kraliçe 

Elizabeth ülkeyi 

Protestanlığa geri döndürdü ancak kendisinden önceki hükümdar olan Katolik kız kardeşi |. Mary'den daha hoşgörülü olduğunu savunarak bazı Katolik geleneklerin sürmesine müsaade etti. Onun saltanatıyla, Shakespeare'in yaşamı ve “Avon'un Ozanı" olarak kariyeri aynı döneme denk gelmişti. Ünlü şairin çalışmaları Kraliçe'nin beğenisini kazanmış ve Kraliçe, Shakespeare'in hamilerinden biri olmuştu. Elizabeth'in, Shakespeare'in üzerinde güçlü bir etkisinin olduğuna şüphe yok, zira bazı şiirleri ve oyunları doğrudan onu memnun etmeye yönelik pasajlar içeriyordu. 


Oyun yazarları ve şairler 

Tüm yaratıcı yazarlar gibi Shakespeare 

de kendinden önceki büyük 

yazarlardan ciddi şekilde etkilenmişti. 
İngiltere'nin en önemli şairlerinden 

Chaucer, Shakespeare'in eserlerinin 

pek çoğunun onun şiirlerine dayanmasından da anlaşılacağı üzere, 

güçlü bir etkiye sahipti. Antik Yunan 

yazar Plutarkhos da ünlü ozana esin kaynağı olmuştu. Öyle ki Shakespeare, Plutarkhos'a ait bazı pasajları yalnızca ufak değişiklikler yaparak neredeyse olduğu gibi kopyalamıştı. 


ının yükselişine yardımcı olan veya 


gözünü korkutan faktörler nelerdi? 


Ünlü í 


Din 

Katolik İngiltere Kraliçesi 

I. Mary'nin ölümü ve 

üvey kardeşi Protestan |. 

Elizabeth'in tahta geçmesiyle 

birlikte İngiltere'de bir kez 

daha mezhep değişikliği 

yaşandı ve Elizabeth ülkeyi 

babası Kral VIII. Henry gibi 

Protestanlığa doğru yöneltti. 

Shakespeare'in yaşadığı dönemde 

din gündelik hayatta fazlasıyla önemli 

bir yer tutuyordu. İnsanlar Protestanlığa veya Katolikliğe öylesine katı bir şekilde bağlıydı ki bir kazığa bağlanarak diri diri yakılmak pahasına olsa dahi inançlarından dönmeyi reddediyorlardı. 


Siyaset 

Shakespeare'in 

zamanında 

İngiltere'de iki ana 

güç söz konusuydu: W 

hükümdar ve 

din. Hükümdar, 

yurttaşlarının yaşamı 

üzerinde mutlak bir 

güce sahipti; öyle ki insanların ölmesi veya yaşamaya devam etmesi onun iki dudağının arasındaydı. İktidardakilerin gözüne girmenin Shakespeare'in ve yazdığı oyunların başarısı üzerinde belirgin bir etkisi olduğu aşikârdı. Kariyeri ve kendi hayatı için iktidar çevrelerinin takdirini kazanması büyük önem taşıyordu. 


Sosyal hareketlilik 

Yüzyıllar boyunca İngiliz 

toplumu, alt ve üst sınıflar 

arasında keskin bir ayrımın olduğu 

feodal bir yapıya sahip olmuştu. 

Shakespeare'in döneminde bu durum değişmeye ve bir orta sınıf ortaya çıkmaya başladı. Sosyal hareketlilik giderek artıyordu; yani artık zengin ve nüfuz sahibi biri olabilmek için illaki bir asilzade olarak doğmanız gerekmiyordu. 
Bizzat Shakespeare bu duruma gayet iyi bir örnekti. Gerçi kalburüstü bir ailede doğmuştu ama başarısı sayesinde toplumsal tabakanın 

çok daha üst basamaklarına kadar tırmanmayı başardı. Kendi sosyal hareketliliği ve çevresinde olup bitenler şüphesiz çalışmaları üzerinde etkili oldu. 


değil, zira kriptoloji çok eski zamanlardan beri kullanılmakta ve o dönemde de bu tip yöntemlerin uygulandığı örnekler olduğunu biliyoruz. Sözgelimi, İskoçya Kraliçesi Mary'nin (Mary Stuart) gizli yazışmalarını şifreleyen Gilbert Curle adında bir sekreteri vardı. Gerçi bu yazışmalardaki şifreler pek de karmaşık olmasa gerek, çünkü Mary'nin Elizabeth'i devirme planı çok geçmeden açığa çıktı. İki taraflı çalışan Katolik ajan Gilbert Gifford bira fıçılarının içerisinde ülkeden çıkarılan mektupları ele geçirmiş ve durumu Kraliçe I. 
Elizabeth'in dışişleri bakanı ve istihbarat şefi Sör Francis Walsingham'a bildirmişti. 

Shakespeare'in metinlerinde, Katolikler açısından bakıldığında belirli kelimeler veya anahtar ifadeler öne çıkıyordu. Örneğin, Asguith'e göre, “kargaşa” ve “fırtına” kelimeleri İngiltere'deki sorunları ifade etmekteydi. 
Muhtemelen Shakespeare, hem okuması keyifli hem de politik ve dini anlamlar içeren metinler kaleme alarak insanların dünyaya bakışını değiştirebileceğine kanaat getirmişti. 

İlk çalışmalarına başlamadan önce güncel gelişmeleri gözlemleyerek 


I. Elizabeth döneminden önce başlayan ve saltanatı sırasında da devam eden dini kargaşa sürecinde pek çok kişi idam edildi 


Shadowplay: The Hidden Beliefs and 

Coded Politics of William Shakespeare adlı 

kitabında konuya dair şunları ifade ediyor: 

“Shakespeare'in ailesinin Katolik olduğu 

düşünülüyor. Çocukluk yılları para ve hapis 

cezalarının, Kraliçe'nin temsilcileri tarafından 

yasaklanan özgürlüklerin, Kral VI. Edward yönetiminin bıraktığı enkazın ve eski 

kral УШ. Henry'nin aşk uğruna işlediği 

'günahların' toplum içerisinde yarattığı büyük öfkenin etkisi altında geçmiş olsa gerek.” 

Shakespeare'in yaşadığı dönemde mevcut düzene muhalefet etmek kolay bir iş değildi; en azından 

başının bedeninden ayrılmasını 

tercih etmeyenler için... Farklı bir bakış 

açısı sunmak isteyenler bunu zekice yapmak zorundaydı. Asguith'e bakılırsa, sonradan İngiltere'nin en ünlü şairi ve oyun yazarı unvanına erişecek olan Shakespeare isyan bayrağını çekerek kendince bir şifreleme yöntemi yaratmış ve bu doğrultuda metinlerinin içerisine gizli mesajlar ve çifte anlamlar serpiştirmişti. Bu iddia kulağa biraz saçma gelebilir ama aslında hiç de öyle 


“Shakespeare gizli bir şifre yaratmış, metinlerine saklı mesajlar ve çifte 


anlamlar eklemişti” 
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GERÇEKTEN DİNİ 
HOŞGÖRÜ MÜ? 


Evlilik uğruna Katolik Roma Kilisesi'ne ve Papa'ya sırtını dönen VIII. Henry'nin oğlu Kral VI. 
Edward'ın verem sebebiyle 1553'teki zamansız “ölümü üzerine tahta geçen І. Mary, Protestanlığa yönelen "İngiliz Reformu” hareketini durdurmak 
için işe koyuldu. Kraliçe'nin İngiltere'yi 56 
geri döndürmesi reformcuların korkup ülkeden kaçmasına yol açtı, Kaçanlar arasında William Cecil adında bir devlet görevlisi de vardı ve Mary'nin hükümdarlığı sırasında 273 Protestanın yakılarak öldürüldüğünü duyduğunda ölümden kıl payı kurtulmuş olduğunu anladı. Protestanlar büyük bir yıkımdan geçiyordu. Bununla birlikte Cecil, yıllardır tanıdığı Elizabeth'le iletişim halindeydi ve dikkatini çekmeyi başarmıştı. 

VIII. Henry'nin kızı olan Elizabeth yeni İngiltere Kilisesi'ni o denli benimsemişti ki onun kendisini devirmek için kurulan bir komploda yer almasından korkan Kraliçe Mary, üvey kardeşini iki aylığına Londra Kulesi'nde hapsetmişti. 

1. Mary 1558'de öldüğünde Cecil, Protestan. 
bir İngiltere'ye dönme hayalleri kuruyordu. 
Mary'nin çocuğu olmadığından, tahta Elizabeth geçti ме Cecil'i başdanışmanı olarak atadı. 

Bir yıl içerisinde tek tip bir devlet dinine geri dönüldü ve Elizabeth, İngiltere Kilisesi'nin Yüksek Yöneticisi seçildi, 1558'de çıkarılan Birlik Yasası (Tek Tiplilik Yasası olarak da anılır) ile İngilizce Ortak Dua Kitabı'nda yer alan dua ve ayin düzeni belirlendi. Yeni piskoposlar itiraz etse de çarmıha gerilmiş Hz. İsa heykellerine ve şamdanların kullanımına izin verildi. Lakin ülkeden kaçmak zorunda kalıp şimdi geri dönmüş olan Protestanlar kendi inançlarının - üstün sayılmasını istiyorlardı. Cecil, Katoliklerin kamusal yaşamdan dışlanmasını sağladı ancak 'Kraliçe'yi tehdit etmedikleri ve ibadetlerini gizlice sürdürdükleri müddetçe inançlarına müdahale etmeme sözü verdi. Ne var ki ayaklanmaya kalkışan Katoliklerle olabilecek en sert yöntemler kullanılarak mücadele edildi. 


Kış MASALI 


Özet: Çocukluk arkadaşıyla hamile karısı arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Kral Leontes karısını sadakatsizlikle suçlar ve karnındaki çocuğun gayrimeşru olduğunu iddia eder. Bu şüpheler üzerine karısını hapsettiren Leontes, yeni doğan kızının ise 15512 bir yere terk edilmesini emreder. Fakat Kral sonradan kızı 


KRAL LEAR 


Özet: Bu trajedi artık yaşlanmış bir kralın sarayında geçiyor. Topraklarını üç kızı arasında paylaştırmak isteyen kral, kızlarından kendisini çok sevdiklerini kanıtlamalarını ister. En büyük ve en 


küçük kızı övgü dolu sözlerle babalarına 


olan sevgilerini gösterirken, gerçek sevginin süslü laflarla anlatılamayacağına inanan ortanca kızı sessiz kalır. Bunun üzerine sinirlenen kral, ortanca kızını evlatlıktan reddeder ve topraklarını iki 


HIRÇIN KIZ 
Özet: 1590 ile 1592 yılları arasında yazılan oyunun merkezinde Petruchio'nun kur yapma macerası yer alıyor. Oyun, Katherina adındaki hırçın bir kıza âşık olan Petruchio'nun kız tarafından sürekli reddedilmesini ve sonunda onu yola getirip, kalbini kazanmasını konu alıyor. 

Muhalif miydi? Katoliklere ve Protestanlara atfen kullandığı “alçak-yüksek” karşıtlığının görül- 


TITUS 
ANDRONICUS 

Özet: 1588 ile 1593 yılları 

arasında yazılan bu oyun Roma 

İmparatorluğu'nun son günlerinde 

geçiyor. Aşırı derecede kanlı olan 

oyun, Gotların kraliçesi Tamora ile 


kısır bir intikam döngüsüne girmiş olan kurgusal Roma Generali Titus'un 


hayatını konu alıyor. düğü eserde Katherina, “rengi kızı arasında bölüştürür. Ardından iki karısıyla tekrar bi eli Muhalif miydi? Şiddet içeren fındıkkabuğu gibi kumral” şeklinde kızının ihanetine uğrar ve aklını kaçırır. уып КЕТЕ ОЕП КЫЛ eder, bir isyana karşı çıkarken, zulüm tasvir ediliyor. Kız kardeşinin adı ise Muhalif miydi? Oyunda Lear'ın eylem- Muhalif miydi? 1611'de yazıldığı 

ve baskıyı da vurgulayan bir oyun “beyaz” anlamına gelen Bianca ve leri pek çok kişinin sürgün edildiği, düşünülen bu eser Shakespeare'in 


geç dönem oyunlarından biri ve güçlü bir mesaj vermekte, Asguith'e göre arka planda oyun, “Reform sonrası yaşanan onca travmanın ardından kaybolan maneviyatın aslında gizliden gizliye muhafaza edilmiş olduğunu" anlatıyor. Fırtına, Pericles уе Cymbeline adlı oyunlar gibi Kış Masalı da büyük bir acıyla başlayıp, mutlu sonla bitiyor. 
Oyun, kötülükleri alt edip üstesinden gelebilme imkânının hep var olduğunu ve eğer istenirse maneviyata kucak 


yeniden bir araya geldiği, hapsedildiği ve kalbinin kırıldığı bir çöküşe yol açıyor. Asguith bunun, “Kral 1. James dönemi İngiltere'sinin yalın bir dramatizasyonu olduğunu ve Kral'ın, Katolik tebaasının çektiği katlanılmaz aşağılan- 


maları ve acıları fark etmesini sağlamayı 


amaçladığını" öne sürüyor. Metnin verdiği somut mesajı ise şu sözlerle 


açıklıyor: “Şayet gerçek Hristiyan mane- 


viyatını sürgün ederseniz (ki hem püritenler hem de Katolikler sürgün edil- 


iki kardeş arasından daha sevecen ve saygın olanı da o. Bu durum Katherina'yı bir reformcu ve yola getirilmesi gereken biri olarak resmediyor. Asguith, tuhaf bir şekilde bu ehlileştirilmiş hırçın kızın kullandığı "politik dilin” amacının, “izleyenlerin oyunun ikinci katmanının farkına varmalarını sağlamak" oldugunu iddia ediyor ve şöyle diyor: “Bir metinde daha derin anlamlar aramaya alışkın olanlar için mesaj 


yazmasından Shakespeare'in İngiltere'deki muhaliflere sağduyu çağrısında bulunduğu anlaşılıyor. 
Asguith'in iddiasına bakılırsa Shakespeare'in mesajı, doğru zamanı kollayıp, sözü verilen işgal kisvesi altında gelecek yardımı beklemekle alakalıydı ve bu haliyle, İngiltere'nin bir iç ayaklanmadansa diplomasi veya işgal yoluyla kurtarılabileceğini vurgulayan Katolik liderlerin söylemini yansıtıyordu. Asguith'e göre oyun, 


“1590'larda ve önceki hükümdarlık döneminde devletin uyguladığı zulmün kanlı bir tasviriydi. Buna rağmen, aynı derecede kanlı olabilecek bir intikamın akla getirilmemesi gerektiğini de öğütlüyordu.” 


gün gibi ortada. Oyun İngiltere'yi çatışma halinde bir aile olarak tasvir ediyor ve intikamcı püritenlerin acı çeken Katolikleri kışkırtmasını durdurmak için hükümdarın elinden bir 


şey gelmiyor.” 


mişti) ülkeyi ahlaktan tamamen yoksun bir anarşiye sürüklersiniz.” Asquith şunları da ekliyor: “Ayak takımının öncülük ettiği bir isyanı teşvik etmemesine karşın, eserinde Shakespeare'in dokuz işgale değinmesi ve hepsini de pozitif olaylar şeklinde tasvir etmesi bir hayli dikkat çekici.” 


açılabileceğini vurgulayarak, geçmişteki pişmanlıkları unutturabilecek bir değişimi gözler önüne seriyor. Bu mesaj, izleyicileri inançlarını korumaya ve umutlarını yitirmemeye teşvik etmiş olsa gerek. 


й > - 


önce hiç olmadığı kadar kötüleşmişti. Bunun üzerine, 1588 yılında İspanyol Armadası (Deniz Kuvvetleri), 1. Elizabeth'i devirmek ve 
Protestanlığın hükmüne son vermek için 122 
gemiyle yelken açtı. 

Armada yenilgiye uğradıysa da ülkede 
daha fazla dini ve siyasi bölünme yaratmayı Жу ر اټ سه‎ (ў, 4 
başardı. Hal böyle olunca, endişe içindeki y ge (С 


5 ون‎ š 
yetkililer daha da kontrolcü ve baskici hale ы т وک‎ > 


geldiler. Vermek istediği mesajları belirleyen = ГЭР, PG жс 
( : ES (17 © 
| لم‎ Ж. 2 
š. ” хэ л ٢ 6 
2 s ч =й کې يب‎ 


Shakespeare böylesine zorlu bir ortamda 

eserlerini kaleme almaya başladı ama önceleri William Shakespeare'in Macbeth adlı oyununun bir tasviri 


nasıl bir mesaj iletmek istediğine karar vermesi gerekiyordu. 1554'te İngiltere Kraliçesi 1. Mary'yle evlenmiş ve 1556'da tahta çıkmış olan İspanya Kralı II. 
Felipe, 1558 yılında Katolik I. Mary'nin hayatını kaybetmesi ve ardından Protestan 1. Elizabeth'in İngiltere tahtına geçmesiyle birlikte ülkedeki Katoliklerin kaderlerine terk edildiğini düşünüyordu. Ayrıca, Katolikler sabırlı olurlarsa, doğru zaman geldiğinde yardım edileceğine dair verilmiş bir söz de vardı. Bu dönemde 


| £ İngiltere ile İspanya 
ЕА 


fazla ileri gitmedi. Asguith'in iddiasına göre ilk oyunları, “Lord Sirange's Men kumpanyası için yazılmış, içeriği hafif olan, komik, eleştirel ve muhalif eserlerdi.” Bu eserler daha ziyade siyasi birlik ve manevi uyanış meselelerine değiniyordu. İçerdikleri hikâyeler İngiltere'deki 


5 arasındaki 
ilişkiler daha 


SHAKESPEAREE 
DAİR TEORİLER 


Eserleri yazan aslında o değildi Shakespeare'in eserlerinin gerçekten onun tarafından yazılıp yazılmadığı uzunca bir süredir tartışma konusu. Hiçbir orijinal el yazmasının bulunmayışı, vasiyetinde bir yazar olduğundan dahi bahsedilmemiş olması ve yetersiz olduğu bilinen eğitiminin Latince, Grekçe ve diğer diller üzerindeki hâkimiyetiyle çelişmesi sebebiyle pek çok kişi bu eserleri Stratford'un küçük 

bir köyünden gelen Shakespeare'in değil, 17. 
Oxford Kontu Edward de Vere'nin yazdığına inanıyor. Eğer eserleri kaleme alan Edward de Vere değilse, yine bir şair ve oyun yazarı olan Christopher Marlowe gibi yıllar boyunca adi geçen yaklaşık 80 tarihi şahsiyetten biri de olabilir. 


Böyle biri hiç yaşamadı 

Bazı araştırmacılar, günümüzde bir oyun yazarı olarak büyük saygı duyulan Shakespeare'in aslında kurgusal bir karakter olduğuna inanıyor. 
Shakespeare'e dair az sayıdaki belgenin aslında William Shaxper veya Shakspere adında, 1564'te doğmuş, evli ve çocuklu bir adama ait olduğunu düşünüyorlar. Söz konusu kişi aktörlüğe başlamış ve emekli olana kadar da yalnızca bu kariyerini sürdürmüştü. Özellikle Shakespeare'in ölümünün o dönemde beklendiği kadar büyük bir ilgi yaratmamış olması bu yöndeki şüpheleri arttırıyor. Söz konusu araştırmacılar, eğer Shakespeare bu kadar ünlü bir oyun yazarı olsaydı, ölümünden kederle bahsedilen pek çok belgenin mevcut olması gerektiğini belirtiyorlar. 


Aslında bir İtalyan'dı 

Shakespeare'in, iddia ettiği kişi olmadığını savunanlara "Stratford Karşıtları" deniyor. 
Teorilerden birine göre Shakespeare, daha doğrusu iddialara bakılırsa Michelangelo Florio Crollalanza, İtalya'dan Londra'ya göç etmiş bir yazardı. Crollalanza soyadı İngilizceye tercüme edilirken Shakespeare halini almıştı (Crolla: Shake, Lancia: Speare). Sicilyalı edebiyat profesörü Martino luvara bu konuda kanıtları olduğunu öne sürüyor ve Crollalanza tarafından yazılmış olan Tanto Traffico Per Niente ("Yok Yere Çok Trafik” şeklinde tercüme edilebilir) adlı oyunu örnek olarak gösterip, bunun İngilizce karşılığı ile, Shakespeare'in Much Ado About Nothing ("Yok Yere Yaygara" şeklinde tercüme edilebilir, ülkemizde Kuru Gürültü adıyla yayınlandı) adlı oyunu arasındaki isim benzerliğine dikkat çekiyor. 

Profesör luvara'nın aktardığına göre, Crollalanza 
1564 yılında Sicilya'nın Messina kentinde 
dünyaya geldi. Daha sonra anne ve babası, engizisyondan kaçmak için küçük oğullarıyla birlikte Venedik yakınlarındaki Treviso'ya taşındılar ve burada, söylentilere göre kıskançlık yüzünden karısını öldürmüş eski bir paralı asker olan Otello'nun, “Casa Otello" adındaki binasını satın aldılar. Bu hikâyeyi epey ilginç kılan şeyse, Shakespeare'in en tanınmış oyunlarından biri olan Othello'da kahramanın, karısını kıskançlık yüzünden öldürmesi. 


“Komplocuların amacı parlamento binasını havaya uçurup, parlamenterleri ve Kral I. James'i öldürmekti" 


bölünmüşlüğe atıfta bulunarak, parçalanmış aileleri konu alıyordu. 

Asguith, Shakespeare'in metinlere ikinci ve gizli bir anlama işaret eden bazı ifadeler yerleştirdiğine inanıyor. “Aydınlık” ve “karanlık” ile “yüksek” ve “alçak” gibi zıt anlamlı kelimeleri birlikte kullanan şair, “aydınlık” ve “yüksek” sıfatlarıyla Katolikliğe, “karanlık” ve “alçak” sıfatlarıyla ise Protestanlığa gönderme yapıyordu. 
Asguith, Shakespeare'in “karanlıktan” kastının Püritenlerin giydiği siyah kıyafetler olduğunu; “yüksek” ve “alçak” sıfatlarıyla ise Anglikan Kilisesi'nde piskoposluğa, ruhbanlığa ve ayinlere önem veren daha tutucu Anglo-Katolik grupla (high church), bunları önemsemeyen ve dinde sadeleşmeyi savunan grup (low church) arasındaki karşıtlığa atıfta bulunduğunu düşünüyor. 
Açıkçası biraz tartışmalı olan bu teori şayet doğruysa, Shakespeare'in iki tarafı da temsil eden karakterlerin yanında, yaygın olarak Katolik ilkelerle ilişkilendirilen bazı kelimeleri de kullanarak metinlerinde belirli mesajlar iletmiş olduğunu söylemek mümkün. Örneğin, söz konusu teoriye göre “aşk” insani ve ruhani olarak ikiye ayrılıyor ve "fırtına" Reform ile Karşı-Reform arasındaki çalkantıya gönderme yapıyordu. Diğer bir ifadeyle Shakespeare, Katoliklik yanlısı bir mesajı gizlemek için 


Ünlü Barut Котріоѕи, Parlamento Binası'nı havaya uçurmaya yönelik, siyasi ve dini amaçlı bir eylem girişimiydi 
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Thomas Wintour, Everard Digby ve Thomas Percy adındaki dört komplocu parlamento binasının yakınında bir ev kiralamış, bu evin bodrumundan parlamento binasının altına doğru bir tünel kazmış ve ardından binanın bodrumuna barut dolu fıçılar yerleştirmişlerdi. 
Amaçları binayı havaya uçurup, parlamenterleri ve Kral L James'i öldürmekti. 
Fakat diğer bir eylemci olan Francis Tresham bir yakınını eylem günü parlamento binasında olmaması yönünde uyarınca planları açığa çıktı ve yakalanan Guy Fawkes suçunu itiraf edene kadar işkence gördü. Söylenenlere bakılırsa gergi aleti üzerinde çektiği acıya dayanamayan Fawkes her şeyi itiraf etmişti. 
Ardından; sürükleme, asma ve dört parçaya ayırma yöntemiyle idama mahküm edildi. 

Aynı dönemde Shakespeare Kral Lear, Othello ve Macbeth adlı oyunlarını kaleme aldı. Bu oyunların hepsi de adaletsiz ve zalim iktidarlara karşı bir uyarı niteliğindedir ki pek çok Katolik'in Kral L. Јатеѕ'е yönelik görüşleri de tam olarak böyleydi. Asguith iddiasını şu şekilde sürdürüyor: “Benim teorime göre, Shakespeare bariz ve aleni bir muhalif konumunda olmasa da giderek güçlenen ayrıcalıklı statüsünü kullanarak hem Elizabeth hem de James dönemlerinde saraya ve kraliyete dini hoşgörü çağrısında bulundu. 
Kısacası, hükümdar adına yapılan zulmü ve adaletsizliği protesto ettiğini ve dini hoşgörü için mücadele verdiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.” 

Böyle bir değerlendirme, Shakespeare'in evrensel nitelikte oyunlar yazdığı ve güncel tartışmalardan kaçındığı şeklindeki yaygın görüşü gözden geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Bazı edebiyat bilimcileri, ünlü oyun yazarının dönemin hassas dini meselelerine dâhil olduğu fikrine şiddetle karşı çıksa da Shakespeare çevresinde olup bitenleri gerçekten de görmezden gelmiş olabilir mi? 
Açıkçası sadece edebiyat dünyasında sarsıcı bir etki yaratmaktan daha fazlasını yapmayı istemiş olması; hem siyaseti hem de dini etkileyerek toplumu harekete geçirmeyi hedeflemesi akla yatkın görünüyor. 

Çalışma masasına oturup Londra'nın sefil ve içler acısı haline baktığında, dini reform sayesinde aslında belki de daha önce hiç olmadığı kadar aydınlanmış bir ulusa bakıyordu ama bu şehir ve bu ülke işkencecilerin zorla itiraf almaya çalıştığı dini ve siyasi mahkümların çığlıklarının daracık hapishane koridorlarında yankılandığı bir yer olmaya devam ediyordu. Bu sarsıcı gerçek, Shakespeare'in yaşamı boyunca tanıklık ettiği dini bölünmelerin yarattığı dehşetin bariz bir göstergesiydi. Acaba Shakespeare tüm bu yaşananlara kendi bildiği yoldan isyan etmiş miydi? Bu sorunun nihai ve kesin yanıtı, onun pek çok önemli eseri gibi zaman içerisinde yok olup gitti. O 


mirasına sırt çevirmeye istekli olarak sunduğu ve böylelikle, Reform hareketinin ardındaki düşüncelerin ülkede neden kök saldığını açıklamaya çalıştığını söylemek mümkün. Sözgelimi, Veronalı İki Centilmen adlı oyununda bu çabanın izlerini görüyoruz. 
Diğer pek çok oyununda da Elizabeth dönemi seyircisinin çok sevdiği cinasları, kelime oyunlarını ve çifte anlamları sürdürdüğü anlaşılıyor. Ancak Asguith, Shakespeare'in bazı karakterlerinin giderek daha dramatik ve alegorik bir hal aldığına; öyle ki bu karakterlerin metnin görünürdeki anlamını aşarak, gizli bir spiritüel mana taşıdığına dikkat çekiyor. 

Elizabeth'in ölümünün ardından, aynı zamanda İskoçya Kralı olan 1. James 1603'te İngiltere Kralı olarak tahta çıktığında Katolikler, annesi Mary Stuart'ın koyu bir Katolik olması sebebiyle durumlarının iyileşeceğini ve üzerlerindeki baskının azalacağını düşünmüşlerdi. Ancak I. James Kalvinist bir Protestandı ve zamanla Katolikler üzerindeki baslı daha da arttı. Muhtemelen Shakespeare, yaşananlar sonucunda halkın топагѕіуе giderek artan siyasi ve dini bir hınç beslediğini ve isyan duygusunun günbegün büyüdüğünü görmüştü. Bu dönemdeki eserleri çok daha alaycı ve küçümseyici bir hal aldı ki bazıları bunun, içinde yaşadığı ortamın bir sonucu olduğunu öne sürüyor. 

1605'te gerçekleşen ve Barut Komplosu olarak bilinen ünlü bombalama girişimiyle olaylar son raddeye ulaştı. Guy Fawkes, 


Shakespeare, kendisinin de bir parçası olduğu oyuncular topluluğunun 1599 yılında inşa ettiği ünlü Globe Tiyatrosu'nda heyecanla bekleyen izleyicilere yeni oyununu anlatıyor 


kendi terimlerini kullanıyordu. 

Tüm bunların yanında ünlü ozan aynı zamanda mevcut kurulu düzen çerçevesinde de faaliyetlerini sürdürüyordu. Asguith'in aktardığına göre, "Sarayın gözüne girdi ve Kraliçe Elizabeth'e, onun alışkın olduğu süslü ve kinayeli bir üslupla, hoşgörülü olması için latif dilekçeler yazdı.” Ne var ki İngiltere'de tansiyon ve şiddet yeniden tırmanmaya başlamıştı. Shakespeare'in hamisi olan Southampton Kontu, L. Elizabeth'e karşı isyan bayrağını çekmiş ve Londra halkını hükümete karşı ayaklandırmak amacıyla gerçekleştirilen bir girişimde Essex Kontu Robert'ın yanında 


eserlerinin daha muhalif görünmeye başladığını" öne süren Asguith şu soruyu soruyor: “Peki ya desteklediği düşünülen otorite, Tudor Hanedanı'nın bir üyesi olan Kral УШ. Henry'nin Anne Boleyn'le evlenmek uğruna başkaldırmasıyla birlikte Katolik Kilisesi ve Papa'ya sırtını dönen devletin değil de bizzat Katolik Kilisesi'nin otoritesiyse? Ya Tudorlar gibi seküler monarkların, bireylerin vicdanları üzerinde ruhani bir velayete sahip olduklarını varsaymaya hakları olmadığını düşünen entelektüel Püriten reformculara sempati duymuşsa? Pek çok çağdaşı gibi o da İngiltere'nin tarihi peyzajına ait olan ve Katolik unsurlar barındıran dini yapıların yok edilmesinden rahatsız olmuşsa?” 
Shakespeare'in İngiltere'ye insani nitelikler atfederek onu saf, kandırılmış ve manevi 


dolaşırken, polisin bası, dehşet verici 


Тат zamanların en kötü şöhretli seri 


katili sokaklarda 


onu yakalama ça 


her cinayetin ardından daha da | ШТ, ümitsiz bir hal aldı 


Yazan: Robin Brown 


bir yaşam öyküsüne sahip olan Polly, fahişelik 

yaptığı gerekçesiyle eski kocası tarafından 

nafakası kesildiğinden beri, yani beş yılı aşkın 

bir süredir kâh Londra'daki pek çok d er 

evinden (Doss House) birinde kâh başka yerlerde 

kalıyordu. / ! 
1888 baharında hizmetçi olarak iş bulmas : 

rağmen bu göçebe yaşam tarzını sürdürmüş, — | 

yaz boyunca bir dizi düskünler evinde ve | = Е 

pansiyonda kalmıştı. 31 Ağustos 1888 günü, © ыг НЭЭ» 

pansiyona ödemesi gereken ücretin üç katını و‎ ` 

kazanmış olsa da paranın büyük çoğunluğűnu 

içkiye yatırmıştı. Hal böyle olunca, eğer gece ме... 

başını sokacak bir yer istiyorsa sokaklara çıkıp Й 

tekrar para kazanması gerekiyordu. En son The - 

Fraying Pan adındaki birahanede görüldükten — 

sonra gecenin karanlığına karıştı ve dakikalar 

sonra cansız bedeni Buck's Row Sokağı'nda — ~ 

bulundu. Boğazı kesilmişti ve karnı, yarılarak ` 

açılmış bir haldeydi. V 


800'lü yılların sonlarında Londra'nın Doğu Yakası'nda şiddet ve cinayet 
neredeyse sıradan olaylardı. Fakat 31 
Ağustos 1888'de, şimdiki adı Durward Sokağı olan Buck's Row Sokağı'nda bulunan bir ceset, Doğu Yakası'nın en tekinsiz mahallesi Whitechapel için bile dehşet vericiydi. Boğazı kesilmiş ve karnı deşilmiş halde bulunan ceset, arkadaşları tarafından Polly olarak bilinen Mary Ann Nichols'a aitti. Mary Ann, farkında olmadan modem zamanların en ünlü seri katilinin ilk kurbanı olmuştu. 

Polly Nichols, Karındeşen Jack'in ilk cinayeti olarak kabul ediliyor ve sonraki kurbanlarının çoğuyla benzer bir profile sahip. Kocasından ve çocuklarından ayrı yaşayan Nichols, 1880'lerin büyük çoğunluğunu Whitechapel'in karanlık ve dar sokaklarında çalışarak geçirmişti. 
Alkole düşkünlüğüyle tanınan ve çalkantılı 


84 
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sonraki en kıdemli mevki olan birinci sınıf müfettişliğe terfi etmeden önce yaklaşık 

on yıl boyunca Londra Metropoliten Polis Teşkilatı'nın H Birimi'nde bölge müfettişi olarak çalıştığından, Whitechapel sokaklarını avucunun içi gibi bilmekteydi. Bölgenin coğrafyası, orada faaliyet gösteren suçlular ve bölge sakinlerinin yaşam tarzı hakkında derin bilgiye sahip olması nedeniyle Abberline, cinayetlerle ilgili soruşturmayı yönetmek üzere tekrar Whitechapel'e atandı. Zira H Birimi'nin kaynakları sınırlıydı ve artık en üst düzeyde ele alınan Polly Nichols cinayeti son derece ciddi bir soruna dönüşmüştü. Her ne kadar bazı meslektaşları nazik ve uysal tavırları nedeniyle onu bir banka müdürüne veya avukata benzetse de kimse Abberline'ın bu işiçin biçilmiş kaftan olduğundan 

şüphe duymuyor; onu adil, detaycı ve işine titizlikle bağlı biri olarak görüyordu. Cinayet soruşturmasına dâhil olan dedektif ve 

birim sayısı giderek artarken; sorgulamalar 


Daha sonra morgda yapılan incelemede bağırsaklarının çıkarıldığı da anlaşılacaktı. 

Doğu Yakası, Karındeşen Jack'in dehşet saçmaya başlamasından önce de özellikle kadınlara yönelik şiddetin yoğun olduğu bir vahşet yuvasıydı. 1888'de, henüz Polly öldürülmeden önce, yine fahişelik yapan Emma Smith ve Martha Tabram adındaki iki kadın vücutlarının çeşitli bölgeleri deşilerek katledilmişti. Benzer yöntemler kullanılmış olmasına rağmen daha sonra polis bu cinayetleri, Karındeşen Jack'in işlediği ve “kanonik cinayetler” adı verilen beş vakanın dışında tutacaktı. Bu tür olaylar o dönemde nispeten sıradan olduğundan, başkent polis teşkilatı pek üzerinde durmuyor, endişelenmeye gerek görmüyordu. Fakat bu durum değişmek üzereydi. 

İri yarı, bıyıklı bir adam olan Frederick Abberline, Şubat 1888'de, Scotland Yard (Londra Metropoliten Polis Teşkilatı'nın karargâhı) bünyesinde başmüfettişten 


Polis, Karındeşen Jack'in kurbanlarından birini buluyor 
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Karındeşen Jack'in Pest 


LONDRA 
1888 


ча zerinde güneşin hiç batmadığı 
Ч Britanya İmparatorluğu'nun kalbi olan Londra, 1888'e gelindiğinde Endüstri Devrimi'nin de etkisiyle yükselişe geçmiş, hızla büyüyordu. Muazzam bir finans ve ticaret merkezi olan başkent sınırsız iş imkânlarıyla dünyanın dört bir yanından göçmenleri cezbediyordu. Lakin bir vasfı ve geleceğe dair umudu olmayan pek çok şehir sakininin payına düşen şeyse, Doğu Yakası'nın varoşlarındaki ezici yoksulluk ve hayatın acı gerçekleriydi. 

Bu insanlar sayıca ve nüfus yoğunluğu bakımından günümüzde hayal bile edemeyeceğimiz kadar kalabalık bir halde yaşıyorlardı. Her birini 80 insanın hıncahınç doldurduğu lojmanlarda toplamda yaklaşık 90.000 
kişinin bir arada yaşadığı Whitechapel Mahallesi kalabalık muhitlerin başında geliyordu. Doğu Avrupa'daki zulümden kaçan Aşkenaz Yahudileri ile Büyük Kıtlık'tan (İrlanda Patates Kıtlığı) kaçan İrlandalılar iç içeydi. Kimileri bölgedeki çok sayıda mezbahadan birinde iş bulmuştu, fakat pek çok kadın için satabilecekleri tek varlıkları kendi bedenleriydi. Yaşamın ağırlığı altında ezilen bu kadınlar, ne kadar umutsuz bir halde olduklarını unutmak için soluğu birahanelerde alıyor, kendilerini içkiye veriyorlardı. 

Bölge geneline yayılmış olan Doss House'lar, uyumak için küçük bir alan ve minimum konfor sunarak, çok düşük maliyetli konaklama imkânı sağlıyordu. 20 kişinin daracık odalarda sıkışık halde kaldığı, düşkünler evi benzeri bu mekânlar çoğu kimsenin bulabildiği tek konaklama yeriydi. 
Özellikle sıcak yaz aylarında koşullar korkunçtu. 
Kış aylarında ise Londra'nın bacalarından yükselen duman Thames Nehri'nin üzerindeki sisle birleşerek Londra'nın o dönemdeki meşhur puslu havasını oluşturuyor; bu yoğun ve Zehirli duman tabakası Arnavut kaldırımlı sokaklardaki gaz lambalarının zayıf ışıklarını maskeliyordu. 
Londra'nın Doğu Yakası sefaletin, ırkçılığın, şiddetin, alkolizmin ve fahişeliğin yuvası haline gelmişti. Tarihin en ünlü seri katili işte böyle bir ortamda ortaya çıktı. 


ıdeşen Jack'in Peşinde 
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“Doğu Yakası, Karındeşen Jack'ın dehşet saçmaya başlamasından önce de özellikle kadınlara yönelik şiddetin yoğun olduğu bir vahşet yuvasıydı” 


iz Stride ve Cathy Eddowes'un katledildiği “çifte cinayetin" 


ardından ilerleme kaydedilememesi 

polis teşkilatında büyük bir hayal kırıklığına ve moral bozukluğuna yol açmıştı. 
Bunun üzerine, olay yerinin ve cesetlerin adli tıp teknikleri kullanılarak incelenmesi sürecine ışık tutması için, Metropoliten Polis Teşkilatı'nda çalışan Dr. Thomas Bond isimli cerraha başvurdular, 

Duvarlara sıçrayan kan izleri gibi, olay yerinden elde edilmiş bulguları ve otopsi raporlarını inceleyen Bond, katilin kanla kaplı ellerini ve kollarını gizlemek için muhtemelen pelerin veya benzeri bir kıyafet giydiği sonucuna vardı ve raporunda, “kan kesinlikle bu kıyafetin bazı yerlerine de bulaşmış olmalı" diye yazdı. 

Bond, katilin anatomik bilgisinin çok sınırlı olduğunu ya da hiç olmadığını düşünmekle birlikte, işlediği cinayetlerin ardında yatan temel maksadın cesetlerin deşilip, parçalanması olduğu sonucuna vardı. Hem bu tespiti hem de elde edilen somut kanıtlardan hareketle, iki vakada da failin aynı kişi olduğunu düşünüyordu. Bond'un nihai raporu, söz konusu failin suçlarından yola çıkılarak elde edilmiş fiziksel ve psikolojik bir portreydi ve günümüzde bunun ilk detaylı suçlu profili olduğu düşünülüyor. Bond, Karındeşen'in “fiziksel açıdan güçlü, son derece soğukkanlı ve korkusuz biri olduğuna; saldırgan eğilimlerle ve cinsel dürtülerle hareket ettiğine" kanaat getirmişti. 

Ayrıca katilin, “orta yaşlarda, düzgün giyimli, kendi halinde, sessiz ve zararsız görünümlü bir adam” olduğuna inanıyordu. Kimsesiz, tuhaf ve düşük gelirli biri olabileceğini de eklemişti. 

1988'de yazılan bir FBI raporunda, Bond'un oluşturduğu profille örtüşen pek çok sonuca varıldı. 


gelindiğinde Abberline, Nichols'ın katiliyle ilgili olarak “henüz en ufak bir ipucu dahi elde edilemediği" sonucuna varmak zorunda kaldı. 

Nichols cinayetinden yalnızca bir hafta sonra Karındeşen yeniden harekete geçti. 
8 Eylül 1888'de Annie Chapman'ın cansız 
bedeni Hanbury Sokağı'ndaki 29 numaralı evin avlusunda bulundu. Yine boğazı kesilmişti fakat bu defa vücudu çok daha feci şekilde deşilerek parçalanmıştı. Chapman'ın karnı, yarılarak açılmış, bağırsakları çıkarılıp omuzlarına asılmış ve rahminin bir bölümü alınmıştı. Yakınlarda, Chapman'a ait birkaç eşyanın yanı sıra deri bir önlük de bulundu. 

Gazeteler her iki cinayet hakkındaki 

haberler ve teorilerle dolup taşıyor, sokaklarda “korkunç cinayet!” diye bağıran çocuklar tarafından satılıyordu. Olay yerinde bulunan deri önlük basın tarafından hayati bir kanıt olarak değerlendirilmişti. Bunun üzerine, halk arasında “Deri Önlük” lakabıyla tanınan John Pizer adındaki bir adamın cinayetten kısa bir süre önce Chapman'la birlikte görüldüğü söylentileri yayıldı. Pizer'ın geçmişte bir adama bıçakla saldırmış ve önceki yaz bir fahişeye cinsel saldırıda bulunmuş olması şüpheleri iyiden iyiye üzerine çekmesine yol açtı. Üstelik o dönemde Doğu Yakası'ndaki 

Yahudilere kuşkuyla bakılıyordu 

ve Pizer bir Yahudiydi. Bu durum, 

basında histerik bir Yahudi 

karşıtlığını tetikledi. 

The East London Observer adlı gazete Pizer'ı, “yer yer kırlaşmış, tiksindirici saçları ve ince dudakları sebebiyle hiç de hoş görünümlü olmayan bir yüze ve alaycı bir ifade takınmış zalim bakışlara sahip biri” olarak betimlemişti. Gelgelelim, iki cinayet sırasında da başka bir yerde olduğunu kanıtlayınca Pizer'ın üzerindeki şüpheler çabucak kalktı. 

Soruşturma sırasında, cinayetlerle bağlantılı olduğu düşünülen 
2000'i aşkın kişi birkaç gün içinde sorguya çekildi. Cinayetlerin işleniş şeklinden yola çıkılarak, başlarda katilin anatomik bilgiye sahip olması gerektiği düşüncesi hâkimdi 

ve bu nedenle, sorguya çekilen 

kişiler ağırlıklı olarak mezbahacılar, kasaplar ve tıp alanında çalışanlardan oluşuyordu. Her hafta yapılan binlerce ihbar nedeniyle müfettiş Abberline ve H Birimi'nde yoğunluk ve stres had safhadaydı. Halkın soruşturmadan 


yanın en çok 


yapan, şüphelilerin kimlik tespitlerinin yapıldığı süreçleri denetleyen ve tanıkları 

ilk elden dinleyen Abberline, Karındeşen cinayetleriyle ilgili en tanınmış polis memuru haline geldi. Scotland Yard'daki pek çok üst düzey yetkili, cinayetler hakkındaki kendi teorilerini Abberline'ın raporlarına dayanarak geliştirecekti. 

Lakin teşkilatın işi hiç kolay değildi... 
Kurbanların mesleği Karındeşen'in işini kolaylaştırmaktaydı, zira onlarla gözlerden uzak, karanlık yerlerde bir araya geliyordu ki bu, kalabalık bir muhit olan Whitechapel'de cinayet işlemek için mükemmel bir yoldu. 
Yaklaşık 90.000 kişinin 2,6 kilometrekarelik bir bölgeyi hıncahınç doldurduğu ve herhangi bir zamanda tahminen 1200 kadının fahişelik yaptığı Whitechapel'i polislerin denetimi altında tutmak neredeyse imkânsız bir işti. 
Viktorya dönemine has polislik usulleri sebebiyle durum iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Buna göre, ekiplerin devriyelerini tam zamanında tamamlaması gerekiyor, aksi halde maaş kesintisiyle karşi karşıya kalıyorlardı. Gerçeklikten tamamen uzak bu kural nedeniyle, bazı ekiplerin devriyeyi zamanında tamamlayabilmek için suçu görmezden geldiği oluyordu. 2 Eylül'e 


Karındeşen Jack, di korkulan karakterlerinden biri haline geldi 
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7 Ağustos 1888 
Martha Tabram 7 Ağustos 1888'de 39 
bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayetin vahşeti, yeri ve tarihi sebebiyle polis başlangıçta Tabram cinayetini Karındeşen cinayetleriyle ilişkilendirmişti. 


organları çıkarılmış halde Sokağı'ndaki tek odalı dairesinde 


bulundu. 

- 

kadar sokakları arşınlıyor ve potansiyel kurban olarak gördükleri zavallı evsizlere 

bir geceliğine de olsa tehlikeden sıyrılıp bir yerlere sığınabilmeleri için az bir miktar para veriyorlardı. Bir noktadan sonra durum öyle bir raddeye vardı ki H Birimi'nin incelemesi gereken tam 1600 ihbar bulunmaktaydı. 
Abberline, üzerindeki baskı yüzünden büyük bir çöküş yaşamanın eşiğine gelmişti. 

Polis, bariz bir biçimde çoğu sahte olan mektuplarla ve yalan yanlış istihbaratlarla boğuşuyordu. Öte yandan, tanık olduğunu iddia eden kişilerin sorgularından elde edilen bilgiler uyarınca oluşturulan fiziki profiller, Karındeşen'in romantize edilmiş gizemli tasvirinden çok farklıydı: Yirmilerinde veya otuzlarında, bıyıklı ve paspal giyimli beyaz bir adam resmedilmişti. Bazı tanıklara göreyse bir denizci veya tüccar gibi 


Liz Stride 30 Eylül günü boğazı kesilmiş halde bulundu. Vücudunda deşerek parçalama belirtilerinin olmaması Stride'ın kanonik cinayetlerden biri olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açıyor. 


duyduğu memnuniyetsizlik, düzeni tesis 


etmek için bir araya gelmiş sivillerden oluşan, 


Whitechapel Tetkik Komitesi adında yasadışı bir grubun kurulmasına yol açmıştı. Polisin sergilediği kötü performans sonucunda hüsrana uğrayan komite, gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar sokaklarda devriye gezmeleri için görevlendirdikleri kişilere cüzi bir ücret ödeyerek bölgede asayişi sağlamaya çalışıyordu. 

Abberline, 20. yüzyılda artık kanıksanacak olan en temel adli tıp yöntemlerine sahip olmadığından, ilerleme kaydetmekte zorlanıyordu. Zira o dönemde parmak izi analizi henüz kullanılmaya başlamamıştı; ayrıca ekipmanların pahalı ve hantal olması sebebiyle olay yeri fotoğrafçılığı da epey sınırlıydı. Polis memurları ipucu bulabilmek için sabahın erken saatlerine 


Karındeşen Jack'in Pest 


JACK'İN 
KURBANLARI 
MARTHA TABRAM 


Eşinden ayrılmış olan ve alkolik olmasıyla tanınan Martha Tabram, Ağustos 1888'de beş parasız haldeydi ve fahişelik yaparak hayatını kazanıyordu. 
Cansız bedeninde 39 bıçak darbesi tespit edildi ancak karın kısmı yarılarak açılmamıştı. Tabram, Karındeşen'in kanonik şeklinde nitelendirilen cinayetlerinden biri olarak değerlendirilmiyor. 


Porry NICHOLS 


Eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan Polly Nichols, öldürüldüğü dönemde beş yılı aşkın süredir bazen Londra'daki pek çok düşkünler evinden (Doss House) birinde bazen de başka yerlerde kalarak göçebe bir yaşam sürüyordu. Cinayete kurban gittiği gün kalacak bir yer için gereken parayı kazanmış ancak hepsini içkiye yatırdığından, gece sokaklara geri dönmek zorunda kalmıştı. 


ANNIE CHAPMAN 


Gerek siyah saçları gerekse kasvetli ruh hali 
nedeniyle Karanlık Annie olarak tanınan 47 
yaşındaki Chapman, kocasının hayatını kaybetmesi, engelli bir çocuk dünyaya getirmesi ve bir diğerinin ölümünün ardından zor günler geçiriyordu. 
Geçmişte çiçek satarak ve kocasından aldığı nafakayla geçimini sağlasa da kocasının ölümü onu 


fahişeliğe zorlamıştı, 


Liz STRIDE 

Muhtemelen soyadı (Stride, “uzun adım” anlamına geliyor) уа da görünüşünden ötürü Uzun Liz olarak tanınan bu hayalperest ve uçarı İsveçli göçmen kadın Whitechapel sokaklarında fahişelik yapıyordu. Karındeşen cinayetleri üzerinde çalışan bazı uzmanlar, vücudu deşilerek parçalanmamış olduğundan, Stride'ın Karındeşen'in kurbanı 

olup olmadığını sorgularken, bazılarıysa katilin bilinmeyen bir sebeple işini yarım bırakmak zorunda kaldığını öne sürüyor. 


CATHY EDDOWES 

30 Eylül günü işlenen “çifte cinayetin” ikinci 
kurbanı olan 46 yaşındaki Eddowes, Londra'ya Wolverhampton şehrinden taşınmıştı ve zeki, göz alıcı, neşeli bir kadın olarak tanınıyordu. Eddowes, öldürülmeden dakikalar önce bir yabancıyla konuşurken görülmüştü ancak fahişelik yapıp yapmadığı kesin olarak bilinmi 


MARY JANE KELLY 
Kanonik cinayetlerin sonuncu kurbanı Keliy, diğerlerine göre farklı bir profile sahipti. O da fahişelik yapıyordu ama yalnız yaşadığı tek odalı kiralık bir dairesi vardı. Ayrıca, 25 yaşındaki kadın diğer kurbanlardan çok daha gençti. Kelly cinayeti açık ara en vahşi olanıydı ve cansız bedeni bir sedyeyle değil, sekiz adet kovanın içinde taşınmıştı. 
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Karındeşen Jack'in Peşinde 


olarak da anıldığından, bu hamle pek de titiz bir araştırmanın sonucuymuş gibi görünmüyordu. Jacop 12 Eylül'de tutuklandı ve sonradan Bow Enstitüsü adını alacak olan St. Clements Hastanesi'ne yatırıldı. 
İkinci kurban Annie Chapman'ın ölümünün üzerinden haftalar geçmiş ve cinayetin yarattığı histeri yatışmaya yüz tutmuştu. 
Doğu Yakası'nda kötü günlerin geride kaldığına dair bir umut yeşermeye başlamıştı ki 30 Eylül'ün erken saatlerinde bölge sakinleri korkunç bir çifte cinayetle tekrar sarsıldı. 

Arkadaşları arasında Uzun Liz olarak tanınan Liz Stride, yaklaşık dört yıl önce kaybettiği kocasıyla birlikte geçmişte bir kafe işletmişti ancak şimdi, tıpkı Nichols ve Chapman gibi fahişe olarak çalışmaktaydı. 
Aynı zamanda temizlikçilik de yaparak ve bazen dikiş dikerek geçimini sağlayan Stride'ın, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Michael Kidney'den ara sıra para aldığı da oluyordu. Korunmasız çocuklar için bakımevleri kuran bir hayırsever olan Dr. Thomas Barnardo, cinayetten birkaç gün öncesinde Stride'ı Whitechapel'deki bir pansiyonda, Karındeşen tarafından öldürülmekten korktuklarını söyleyen bir grup kadınla birlikte görmüştü. 

Stride, 30 Eylül günü boğazı kesilmiş bir halde Berner Sokağı'nda bulundu. Bedeninde, Karındeşen'in imzası niteliğindeki deşme izlerinin olmayışı, bunun kanonik beşli arasındaki en şaibeli cinayet olarak kabul edilmesine yol açtı. Nitekim çok geçmeden, katilin Stride'ı öldürdükten sonra bir şekilde işini yarım bırakmak zorunda kaldığı, hatta bu cinayetin, Karındeşen'i taklit etmek isteyen bir başkası tarafından işlendiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bir sonraki kurban Cathy Eddowes'un cansız bedeninin sadece 45 dakika sonra Mitre Meydanı'nda bulunmuş olması da bu teoriyi güçlendirdi. 

Stride'ın öldürülmesi, Karındeşen'in cinayetleri arasında en ikna edici ve detaylı görgü tanığı ifadelerinden birini içermesi bakımından oldukça önemlidir. Israel Schwartz tarafından verilen bu ifadeye göre Schwartz, Karındeşen'in Stride'a saldırdığını görmüş ancak bunun bir karı koca kavgası olduğunu düşünerek aralarına girmek istememişti. Karşı kaldırıma geçen Schwartz sokağın karşısında piposunu yakmakta olan ikinci bir adam olduğunu fark etti. 

Bu sırada izlendiğini anlayan Karındeşen, "Lipski!" diye seslendi. Olay yerinden hızla uzaklaşan Schwartz ikinci adam tarafından takip edildiğini anlayınca sokağın ilerisindeki 


. اټ . 


“Mektubu “Cehennemden? gönderdiğini ifade eden yazar, böbreğin kayıp olan yarısını yediğini öne sürüyordu” 
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8 Eylül 1888 

Annie Chapman'nın cansız bedeni 8 Eylül 

1888 Cumartesi günü, boğazı kesilmiş 

ve iç organlarının bir kısmı çıkarılmış 

halde bulundu. Chapman, resmi olarak 

Karındeşen'in ikinci kurbanı kabul ediliyor. 

ола —am ша | i ШИНИ — usa — ----- )١ 
سے‎  i———— 


! 


ж. 


\ 


== 


= 


COMMERCIAL CADDESİ 


30 Eylül 1888 
Stride'ın cansız bedeninin bulunmasının üzerinden henüz bir saat bile geçmeden, Cathy Eddowes boğazı kesilmiş ve bağırsakları çıkarılmış halde bulundu. 


JE 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de ayıplanmayacak eylemler nedeniyle oradalardı. Bununla birlikte, her ne kadar 


Karındeşen'in kurbanlarında cinsel saldırıya dair herhangi bir emare görülmese de 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giyinmişti. Adli hekim Thomas Bond'un çıkardığı suçlu profili, katilin, anatomiye dair hiçbir bilgisi olmayan, sessiz, kendi halinde, tuhaf bir adam olduğunu ve cinsel 


cesetlerin duruş biçimi ve genital organların çıkarılmış olması göz önüne alındığında, çoğu kişi cinayetlerde cinsel bir unsurun 

söz konusu olduğuna inanmaktaydı. Jacop Isenschmid adında birinden şüphelenen müfettiş Abberline, nihayetinde en muhtemel adayın o olduğunu ilan etti. Lakin zaman zaman cinnet nöbetleri geçirdiği bilinen Jacop, aynı zamanda “Deli Domuz Kasabı” 


dürtülerle cinayet işlediğini göstermekteydi. 
Bond şöyle demişti: “Katil, fiziksel bakımdan güçlü, son derece soğukkanlı ve korkusuz bir adam olsa gerek. Bir suç ortağı olduğuna dair kanıt bulunmuyor. Cinayet işlemeye yönelik eğilimlerinin ve cinsel dürtülerinin arttığı düzenli manik ataklar geçirdiğini düşünüyorum. Maktullerin vücutlarındaki tahribatın biçimi, katilin 'satiriasis' adı verilen cinsel doyumsuzluk durumundan mustarip olabileceğini gösteriyor." 

Viktorya döneminde insanlar cinsel davranış bozukluklarını fazlasıyla ciddiye alırdı ve bu sebeple akıl hastanesine kapatılanların çoğu, günümüzde hiç 


Саф Aimy Thnistock 


“Cesetteki tahribatın boyutu o denli büyüktü kı Dr. Bond katilin en az iki saat boyunca maktulün üzerinde 


parçası vardı. Böbrekte, Eddowes'un mustarip olduğu bilinen nefrit (Bright Hastalığı) belirtileri saptandığından, söz konusu mektup dikkate değer bulundu. Mektubu "Cehennemden" gönderdiğini ifade eden yazar, böbreğin kayıp olan yarısını yediğini öne sürüyor ve Lusk'a cinayet sırasında kullandığı kanlı bıçağı da göndereceğinden söz ediyordu. 

Polis, söz konusu bu mektuptan daha önce gönderilmiş iki mektubun daha doğruluğuna itibar etmişti. Bunlardan ilki 25 Eylül'de bir haber ajansı olan Central News Agency'ye gönderilmişti. “Sevgili Patron” sözleriyle başlayan mektup “Karındeşen Jack” adıyla imzalanmıştı ve böylece bu lakap ilk kez kullanılmış oldu. Mektubun yazarı, bir sonraki kurbanının kulaklarını kesip polise göndereceğini söylüyordu. Lakin her ne kadar Eddowes'un kulağı kısmen kesilmiş olsa da patoloji uzmanları, kurbanının boğazını keserken Karındeşen'in tesadüfen kulak memesini de kestiğini öne sürdü. 

Central News Agency'ye 1 Ekim günü ulaşan ve “Küstah Jack" imzasını taşıyan diğer mektupta ise Stride ve Eddowes cinayetlerinden “çifte olay” şeklinde bahsediliyordu. Cinayetleri önceden bildiren ifadeler içermesi sebebiyle başlangıçta bu mektuba itimat edildiyse de aslında olaydan 


Karındeşen Jack'i kurbanlarından birine saldırırken tasvir eden bir illüstrasyon 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çalıştığını rapor etti 


demiryolu köprüsüne kadar kaçmış, fakat peşindeki adam kısa bir süre sonra onu izlemeyi bırakmıştı. Polis, o dönemde halk arasında Yahudiler için kullanılan “Lipski” tabirinin, Karındeşen tarafından, suç ortağı olan ikinci adama hitaben söylendiğini ve bunun üzerine adamın Schwartz'ın peşine düştüğünü ileri sürdü. Bu varsayım doğal olarak polisin başlangıçta şüphelilerin Yahudi olduğu sonucuna varmasına yol açtı. 
Gelgelelim Abberline bu tabirin, Yahudi olduğunu belli eden çehresi nedeniyle, Schwartz'ı işaret eden aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılmış olduğu kanısındaydı. 
Abberline'ın soruşturmadaki ağırlığı o denli büyüktü ki Karındeşen'in Yahudi olduğu ve yine bir Yahudi suç ortağıyla birlikte çalıştığı yönündeki yaygın teori bir kenara bırakılarak müfettişin bu görüşü sorgusuz sualsiz benimsendi. 

Diğer kurban Cathy Eddowes'un da fahişelik yaptığına dair bir bilgi yoktu ve öldürüldüğü sırada John Kelly adındaki bir adamla ilişkisi vardı. Ancak aşırı derecede içki içtiği biliniyordu. Öldürüldüğü gece zil zurna sarhoş olan Eddowes, Bishopgate Karakolu'na götürülmüş ve ayılana kadar 
bir hücreye kapatılmıştı. Gece saat 0 
sularında salıverilen ve kaldığı pansiyonun aksi istikametinde yürümeye başlayan Eddowes, bunun üzerinden bir saat bile geçmeden ölmüş olacaktı. Stride'ın aksine Eddowes'un bedeni dehşet verici şekilde deşilmiş ve parçalanmıştı. 
Boğazını kesen katil, zavallı kurbanının karnını yararak açmış, bağırsaklarıyla birlikte böbreklerinin ve rahminin de bir kısmını çıkarmıştı. Ayrıca maktulün gözlerini oyup, burnunun ucunu ve bir kulak memesini de kesmişti. 

Bu defa böbreklerin de çıkarılmış olması soruşturmanın seyrinde önemli bir rol oynayacaktı. Scotland Yard ve H Birimi her hafta halktan gelen ve olası şüphelileri hedef gösteren binlerce mektupla dolup taşıyordu. Dahası basın, Karındeşen tarafından yazıldığı iddia edilen bazı mektupların hem kendi ofislerine hem de başka yerlere gönderildiğini öne sürüyordu. Polis, bu mektuplar arasından özellikle bir tanesinin gerçek olabileceğine kanaat getirdi. Eddowes cinayetinden iki hafta sonra Whitechapel Tetkik Komitesi'nin lideri George Lusk'a gönderilen zarfın içerisinde, mektupta yazılanlara bakılırsa Eddowes'a ait olan bir böbrek 


Karındeşen Jack'in Peş 


ŞÜPHELİLER 


FRANCIS TUMBLETY 
MESLEK şifacı, dolandırıcı 
KARINDEŞEN 55 
: Amerikalı sahte doktor Tumblety, kavanozlarda muhafaza ettiği bir kadın üreme organı koleksiyonuna sahipti ve o dönemde yasadışı olan eşcinsel ilişki sebebiyle tutuklanmıştı. 19, yüzyılda muhtemelen bu kadar az kanıt bile Karındeşen olmakla suçlanmaya yetse de Tumblety için daha fazlası da söz konusuydu. Aşırı kadın düşmanlığı ve suç teşkil eden davranışları bir soruşturma memurunun onu baş şüpheli olarak işaret etmesine yol açmıştı. Ayrıca, bir adli tıp uzmanı el yazısının Karındeşen'in mektuplarıyla benzerlikler gösterdiğini rapor etmişti. 


SÖR WiLLAM GULL 


MESLEK Doktor, Kraliçenin hekimi KARINDEŞEN MİYDİ: 
1 Alan Moore'un Cehenemden Gelen 
adlı grafik romanında, William Gull'ın Karındeşen olduğu ve 
Kraliçe Viktorya'nın torunu Prens Albert'in gayrimeşru bir Katolik veliaht olduğunu öğrenen bir grup kadını ortadan kaldırdığı iddia ediliyor. Romanın aynı adlı beyaz perde uyarlamasında ünlü hekimi aktör lan Holm canlandırıyor. Bu yapımda Gull, kısmen işine düşkün ve Kraliçe'ye sadık bir doktor, kısmen de kaçık bir karakter olarak tasvir ediliyor. Ne var ki Gull'ın Karındeşen olduğu iddiası ciddiye alınmıyor. 


1860-1942 yılları arasında yaşamış 

olan ve avangart, yani öncü, 

yenilikçi ve deneysel resimleriyle 

tanınan Sickert, Karındeşen 

cinayetlerine olan ilgisini o dönemde açıkça ortaya koyuyordu. Ölümünden sonra yazılmış pek çok kitapta Karındeşen'in suç ortağı, hatta cinayetlerin bizzat faili olmakla suçlandı. 2002 yılında bu kitaplardan birini kaleme alan polisiye roman yazarı Patricia Cornwell, Sickert'ın DNA'sının Karındeşen'in mektuplarından birindekiyle eşleştiğini iddia ediyor. Fakat Sickert'ın Karındeşen olduğu teorisi de pek kabul görmüyor. 


Whitechapel'deki pek çok kadın 


Karındeşen'in sonraki kurbanı olmaktan korkuyordu 


sürekli bıçak taşıdığı biliniyordu. Üstelik ilk cinayetin işlendiği yerin yakınında yaşıyordu. 
Tanık ifadelerinden elde edilen fiziksel 

profile de uyan Chapman, kadınlardan nefret eden biriydi. Abberline, 1903'te Pall Mall Gazetesi'ne verdiği bir röportajda, “15 yıl önce yakalamak için onca uğraştığımız adamın Chapman olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum" dedi. 

Abberline, Chapman'ın İngiltere'ye geliş tarihinin Whitechapel'deki seri cinayetlerin başlangıcına denk düştüğüne ve Chapman'ın, daha sonra metreslerini öldürmekten yargılanıp asıldığı ABD'ye gitmesiyle Karındeşen cinayetlerinin son bulduğuna dikkat çekmişti. Bunun yanı sıra, Chapman Rusya'da tıp ve cerrahi eğitimi almıştı ve bazı Karındeşen cinayetlerinin uzman bir cerrahın işi olabileceği düşünüldüğünden, Abberline bunun teorisini desteklediğine inanıyordu. 
Müfettiş ayrıca Amerikalı varlıklı bir beyefendinin, bir patoloji müzesinde çalışan yardımcı küratöre müzedeki organlar için ödeme yapmayı teklif ettiği bir hikâyeye de değinmişti. Kurbanlarının vücudundan bazı organları çıkarıp alan Karındeşen de böyle biri olabilir miydi? Abberline, teorisini dayandırdığı temeli şöyle açıklamıştı: “Böylesine insanlık dışı bir kötülüğün herhangi birinin aklından geçebileceğine inanmak mümkün değil. Katil sıra dışı biri olmalı..." Gelgelelim 15 yıl sonra emekli polis, Scotland Yard'ın Karındeşen'in kimliği hakkında en ufak bir fikri dahi olmadığını itiraf etti. Aynı şey tam 135 yıl sonra, yani günümüzde de söylenebilir. Görünüşe göre, Karındeşen Jack'in kim olduğu hiçbir zaman anlaşılamayacak ve sonsuza dek bir sır olarak kalacak. O 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bir başka sonucu da Doğu Yakası'nın kenar mahallelerinin içler acısı durumunun iyileştirilmesi için politikacıları harekete geçirmesiydi. Bu mahallelerin çoğu sonraki yıllarda suçlulardan arındırıldı. Scotland Yard'a geri dönen Abberline başmüfettişliğe terfi etti ve 1892'de emekli oldu. 

Karındeşen'in kimliği konusunda görüş ayrılıkları bulunsa da uzmanların çoğu, sadece hapsedilmiş olmasının, Whitechapel'den ayrılmak zorunda kalmasının veya hayatını kaybetmesinin; yani bir şekilde ortadan kaybolmuş olmasının onu yeniden cinayet işlemekten alıkoymuş olabileceğini düşünüyor. Zira cinayetleri bir tür dürtüyle işlediğinden, eğer özgür bir şekilde bölgede yaşamaya devam ediyor olsaydı bu dürtüye karşı koyamayacağına inanılıyor. 1894 yılında, Londra Metropoliten Polis Teşkilatı'nın şefi Melville Macnaghten; John Druitt, Aaron Kosminski ve Michael Ostrog olmak üzere üç şüpheliyi muhtemel adaylar olarak gösteren bir rapor yayımladı. 
Fakat metinde geçen ve gerçeklerle örtüşmeyen bilgiler söz konusu rapora gölge düşürüyor. Sözgelimi, Ostrog'un cinayetlerin işlendiği dönemde Fransa'da hapiste olması gibi... Macnaghten'in raporu, Karındeşen davasıyla ilgili suçlamaların çoğunun ardında somut ve gerçek bulgulara dayanan gerekçelerin yer almadığının net bir göstergesi olarak öne çıkıyor. 

O dönemde soruşturmanın başındaki isim olan müfettiş Abberline'ın favori adayı ise George Chapman olarak da tanınan ve üç metresini öldürmekten suçlu bulunup 1903'te asılan Polonyalı göçmen Seweryn Antonowicz Ktosowski idi. Kasaplık yapan Chapman'nın paranoyak olduğu ve yanında 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hemen sonra 20531300157 tespit edildi. 
Sonuç olarak, her ikisinin de cinayetlerin ardından kaleme alınmış asılsız mektuplar olduğu görüşü ağırlık kazandı. Hatta polis bunların, hikâyeyi canlı tutmak isteyen vicdansız gazetecilerin işi olduğundan şüpheleniyordu. Polis teşkilatı, Whitechapel sakinlerinin arasına karışmaları için sivil kıyafetli polis memurları görevlendiriyor 

ve el yazısını tanıyan birilerinin çıkması umuduyla, Karındeşen'den geldiği düşünülen mektupların nüshalarını bölgenin dört bir yanına astırıyordu. 

Diğer taraftan Abberline, başka bir sorunla daha uğraşıyordu: Korku ve histeri iklimi yabancı düşmanlığını körüklemişti ve bu durum bölgede yaşayan Yahudi cemaate zulmedilmesine yol açıyordu. Öyle ki Eddowes'un cansız bedeninin bulunduğu yerin yakınındaki bir duvara cinayetlerden Yahudilerin sorumlu olduğunu ima eden sözler karalanmıştı. Tüm bu kargaşa ortamına rağmen, polisin Whitechapel sokaklarında göz açtırmaması ve halkın tetikte olması sayesinde beş hafta boyunca başka bir cinayet yaşanmadı. 

Mary Jane Kelly, hepsi de kırklarında olan diğer kurbanların aksine 25 yaşındaydı ve kiralık bir tek odalı dairede yalnız yaşıyordu. 
Fahişelik yapan ve içkiye düşkün olan Kelly, İrlanda'da doğmuş ve büyümüş, sonrasında bir süre Galler'de yaşamış ve ardından Londra'ya gelmişti. 9 Kasım sabahı Kelly'nin ev sahibi, altı haftalık birikmiş kira borcunu tahsil etmesi için yardımcısını onun dairesine gönderdi. Adam odaya girince dehşet verici bir manzarayla karşılaştı; Kelly'nin bedeni paramparça edilerek tanınmayacak hale getirilmişti. Şöminede, ibriğinin lehimli kısmı erimiş bir çaydanlık duruyordu. Belli ki epey harlı bir ateş yakılmıştı. Kelly'nin kıyafetleri olay yerinde değildi ve müfettiş Abberline, katilin bu ürkütücü vahşeti gerçekleştirmek için yeterli ışığı sağlamak amacıyla kıyafetleri yaktığını tahmin ediyordu. Cesetteki tahribatın boyutu o denli büyüktü ki Dr. 
Bond katilin en az iki saat boyunca maktulün üzerinde çalıştığını rapor etti. Kelly'nin iç organları göğsünden ve karın boşluğundan çıkarılmış, yüzü tamamen tahrip edilmiş ve kalbi yerinden sökülüp alınmıştı. 

Bu acımasız cinayet Whitechapel sakinlerini yeniden dehşete düşürdü ve korkuyu tekrar alevlendirdi. Bunun üzerine Scotland Yard, Karındeşen'in yakalanmasını sağlayacak herhangi bir bilgiye sahip olan herkesin, suç ortağı olsalar dahi affedileceğini duyurdu. 

Ne var ki ismiyle yüreklere dehşet salan Karındeşen Jack, şöhretinin zirvesindeyken birden ortadan kayboldu. Doğu Yakası'nda estirdiği terör, başladığı gibi aniden sona ermişti. Soruşturma yavaş yavaş kapandı ancak Karındeşen halkın zihninde kalıcı bir iz bıraktı, Whitechapel cinayetlerinin 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boyunca Somme bölgesinin kireçli toprağından istifade edilerek kazılan doğal sığınaklar ve yeraltı tahkimatıyla birleştiğinde, Almanların, İngilizlerin yapacağı taarruza düşünülenden çok daha hazır olduğu anlaşılıyordu. 
Aslına bakılırsa, sekiz gün boyunca kısmen Alman cephe hattına fakat daha ziyade iki cephe arasındaki, kimsenin kontrolünde olmayan sahipsiz topraklara yağdırılan bir milyondan fazla top mermisinin çoğu patlamamıştı bile. 

İngiliz ve Fransız birlikleri 1 Temmuz sabahı saat 730 
sularında Alman hatlarına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada Almanlar, makineli tüfeklerini hazırlamış, doğru an geldiğinde ateş açmak için onları beklemekteydi. Ayrıca, kilometrelerce dikenli tel çamura saplanmış bir halde hâlâ İngiliz ve Fransız askerlerinin önünde uzanıyordu. 
Taarruz eden tarafın, hızlıca gerçekleştirilen bir yarma hamlesinin ardından çabuk ve kesin bir zafer beklediği harekât, çok geçmeden yerini bir yıpratma muharebesine bıraktı. Zayiat inanılmaz boyutlardaydı. Sadece ilk gün 20.000'den fazla İngiliz askeri öldürüldü, çok daha fazlasıysa yaralandı. 

Takip eden dört ay boyunca iki tarafın askerleri büyük bir azimle mücadeleyi sürdürdü. İngiliz ve Fransızların elde ettiği her küçük kazanım binlerce insanın canına mâl olurken, Eylül ayında tankların ilk kez bir muharebe alanına girmesi bile zafer kazanmak için yeterli olmadı. 
Kasım ayının ortalarında İngilizlerin son taarruzu cephe hattının sol kanadında yer alan Beaumont Hamel bölgesinin ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Lakin burası, Mareşal Haig'in ilk gün için belirlediği hedeflerden biriydi. 

İki ordunun toplamda bir milyondan fazla kayıp verdiği Somme, her iki taraf için de gerçekten korkunç sonuçları olan bir muharebeydi. Üstelik verilen bu büyük zayiata rağmen çok az bir başarı elde edilebilmişti. İngiliz ve Fransızlar, Alman kuvvetlerini Verdun bölgesinden Somme'ye çekme konusunda muvaffak olmuşlardı olmasına ama Mareşal Haig'in cephenin yarılmasına yönelik kritik harekât planı tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte kış şartları bölgede etkisini gösterirken, her iki taraf da kayıplarını sayarak ve o güne dek görülmüş en kanlı ve en sarsıcı çarpışmalardan birinin muhasebesini yaparak kışı geçirmeye başladı. 


Ew irinci Dünya Savaşı'nın Batı Cephesi'nde siper 
| | | | muharebelerinin epey kızıştığı zamanlardı. 
» Fransa'nın kuzeyinde sıcak bir yaz gününün 

| sabahı yaşanırken, cephe hattındaki sessizlik 
Mim” havayı titreten bir patlama dalgasıyla aniden sona erdi. Toprağın derinliklerine yerleştirilmiş patlayıcıların infilak ettirilmesiyle ortaya çıkan bu gürültü, Alman savunma mevzilerine yapılacak taarruzun başlamak üzere olduğunun habercisiydi. İngiliz ve Fransız askerleri, savunma hattı boyunca yankılanan tiz düdük sesleri eşliğinde, karşı cepheye doğru harekete geçti. Somme Taarruzu başlamıştı... 

Başlangıçta yalnızca Fransız birliklerinin katılacağı bir harekât olarak tasarlanan Somme Taarruzu aylar öncesinden planlanmıştı ve İngiliz Mareşal Douglas Haig'in, Alman hatlarına kesin bir darbe indirmesi amaçlanıyordu. Haig'in maksadı, Alman hatlarının üzerine hızlı ve etkili bir şekilde ilerleyip, siper savunması yapan birliklerin bütünlüğünü bozarak, düşman cephesini yeniden bir araya gelemeyecek şekilde ikiye bölmekti. Bu harekâtın sadece bölgedeki Alman birliklerinin düzenini bozmakla kalmayacağı, aynı zamanda Verdun kenti yakınlarında yoğun taarruzlara karşı savunma yapan Fransızların karşısındaki Alman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü de Somme'ye çekeceği ve bu sayede, Verdun'da bulunan Fransızların üzerindeki baskının azalacağı düşünülüyordu. 

Mareşal Haig harekât planlarını, taarruzun esas kısmını gerçekleştirecek olan Dördüncü Ordu'nun komutanı Orgeneral Sör Henry Rawlinson ile birlikte hazırladı. Her ikiside Alman savunmasının çok iyi tahkim edilmiş olduğunu biliyordu. Bu sebeple, sekiz gün boyunca sürecek bir bombardımanla kilometrelerce uzunluktaki dikenli tellerin, birbirine bağlı siper ağlarının ve sığınakların hakkından gelmeye karar verdiler. 
Bunun, geçit vermez dikenli telleri imha etmek, siper savunmalarını yok etmek ve bölgedeki Alman birliklerini tamamen ortadan kaldırmasa da en azından morallerini ciddi şekilde bozmak için yeterli olacağı düşünülüyordu. 

Ne var ki cephenin diğer tarafında bulunan Alman Orgeneral Erich von Falkenhayn'ın emri çok netti: Bir karış toprak dahi kaybedilmemeliydi. Bu kararlılık, önceki iki yıl 


Somme Muharebesi 


Süngüler takılı 

Alman siperlerine hücum eden birlikler, karşılarına çıkacak canlı Alman kaldıysa, çatışmaların çoğunun düşman siperlerinde, yakın ve birebir mücadeleler şeklinde olacağını tahmin ediyordu. 
Delici ve kesici özelliğe sahip dürtücü silah kategorisinde olan süngü, göğüs göğüse muharebe için mükemmel ve ölümcüldü. 


İlerleme hızı 

Askerlere, iki cephe arasında kalan sahipsiz topraklarda ilerlerken hızla koşup hücum etmek yerine, yavaş ama sabit bir tempoyu korumaları emredilmişti. Çantalarında bulunan ağır siper kazma teçhizatının yanı ` sira, kilometrelerce genislikteki 

muharebe alaninda uyumlu ve koordineli bir taarruz yürütme gerekliliği de dikkate alındığında, tempolu bir yürüyüşün en etkili sonucu vereceği düşünülüyordu. 


Dikenli teller 
Muharebeden önceki sekiz 

gün boyunca yapılan yoğun bombardımana rağmen, taarruz eden birlikler düşman hatlarını koruyan dikenli tellerin çoğunun hâlâ sapasağlam olduğunu gördüler. Bu da İngiliz ve Fransız birliklerinin yoğun ateş altında dikenli telleri keserek düşmana doğru ilerlemek zorunda kalması ve birçoğunun keskin 

metal sarmalların arasında kapana kısılması anlamına geliyordu. 


A ` 1 8 Ağır bombardıman k ingiliz ve Fransız topçuları, Alman savunma hatlarının önündeki dikenli telleri parçalamak, siperleri yok etmek ve Alman askerlerin moralini bozmak maksadıyla ana taarruz öncesinde sekiz gün boyunca düşman hatlarını bombaladı. Bu büyük bombardımana 1.800'den fazla obüs, sahra topları, havanlar ve ağır toplar katıldı. Ancak generallerin öngöremediği bir sorun vardı: Döşenmiş dikenli tellerin büyük çoğunluğu bir şekilde sağlam kalmıştı. 
Almanlarsa yeraltındaki sığınaklarda bombardımanın son bulmasını beklemişti. 


— 


1 Temmuz sabahı saat 07.30 sularında, 
Alman savunma hatlarinin altina yerlestirilmis olan bir dizi mayinin infilak ettirilmesiyle ana taarruz başlatıldı. Bu patlamaların en büyüğü, Hawthorn Redoubt adlı Alman saha tahkimatının altında, diğerlerinden yaklaşık on dakika önce tetiklenmişti. Kullanılan 18 ton patlayıcı 30 metre derinliğinde bir krater oluşturdu. 


03 İlerleme başlar 

İngiliz askerleri yanlarında tüfekleri, ağır siper kazma teçhizatı ve Alman siperlerini geçmek için kullanacakları kalaslarla kendi siperlerinden çıkıp ilerlemeye başladılar. Almanlar da sığınaklarından çıktılar ve ilerleyen birliklere makineli tüfekleriyle 

ateş açtılar. İngiliz taarruzu durma noktasına gelirken, güneyde Fransızların ilerleyişi daha başarılı oldu. Bu kısma yapılan bombardıman ana taarruzdan sadece birkaç saat önce başladığından, Almanlar burada Fransızların saldırısına karşı nispeten daha az hazırlıklıydılar. 


04 Trajik bir katliam 


İngiliz ordusu muharebenin ilk gününde 58.000 zayiat verdi. 
Bunların büyük çoğunluğu, iyi donatılmış ve iyi mevzilenmiş hazırlıklı Alman makineli 

tüfeklerinin hedefi olmuştu. O 


07 Tank taarruzu 
Tanklar tarihte ilk kez bu muharebe sırasında kullanıldı. 15 Eylül 

1916 tarihinde Flers-Courcelette 
bölgesinde 12 km genişliğindeki Alman savunma hatlarına bir 


tank taarruzu gerçekleştirildi. O zamanlar “kara muharebe gemisi” olarak adlandırılan tanklardan sadece 50 kadarı kullanıma hazır durumdaydı. Lakin birçoğu daha cepheye bile ulaşamadan arızalandı ve elde sadece 22 tank kaldı. 
Bunlar Alman mevzilerine doğru gürleyerek ilerlemeye başladılar. 
Alman askerlerinin çoğu tankları ilk gördüklerinde sarsılsalar da 

bu makineler çok büyük bir fark yaratamadı. Taarruz genel anlamda aksamaya başlayınca, 22 Eylül günü sınırlı miktarda arazi kazanımıyla durduruldu. 


Gs ilerleyiş‏ أ 
U sert mizaçlı bir komutan‏ olan Orgeneral Max von Gallwitz‏ 
Temmuz'da Alman cephe hattı‏ 19 
savunmasının başına getirildi.‏ Gallwitz'in yeniden teşkilatlandırdığı‏ Alman birlikleri, yaptıkları karşı‏ taarruzlarla İngilizlere epey zorluk‏ çıkardı ve ilerleyişlerini sekteye‏ uğratmayı başardı. Bu arada, İngiltere‏ ve Fransa ile birlikte muharebede‏ çarpışan iki Avustralya tümeni 23‏ Temmuz günü Рогіёгеѕ adlı yerleşim‏ yerini kontrolü altına aldı. Ay sonuna‏ gelindiğinde hat bir miktar ilerlemiş‏ olsa da ana hedeflerin henüz çok azı‏ ele geçirilmişti.‏ 


gün çok az kazanım elde edildiyse de Fransız 6. Ordusu ilerleyişinde nispeten başarılı oldu ve ilk 

gün için belirlenen hedeflerden bazılarını ele geçirebildi. 


05 ALMAN SİPERLERİ 


ELE GEÇİRİLİR 


Alman siperlerinin ilk kademesi Orgeneral 


Rawlinson'un komuta ettiği 4. Ordu tarafından 11 Temmuz'da ele geçirildi. 
Ancak hemen ardından Alman takviye birlikleri yakınlarda yer alan Verdun Cephesi'nden yola çıktı. 


Büyük Savaşlar 


=Ë — 


, Brilanya 
İmparatorluğu 


BİRLİKLER 4 овоо, 
YAKLAŞIK 300.000 PERSONEL 


TOP YAKLAŞIK 1.800. 


TANK 22 (FAAL) 


DOUGLAS HAIG 
LİDER 


İnatçı bir mizaca sahip 7 
Somme için bir planı vardı 

ve bunu gerçekleştirmeye kararlıydı. 

Güçlü Yönleri Yeni teknolojileri benimsemesinin yanı sıra müthiş bir deneyime de sahipti. 

Zayıf Yönleri Açıkça başarısız olan taktiklerde ısrar etmesi büyük zayiata sebep oldu. 


KRİTİK BİRLİK 

“Kara muharebe gemileri” 

adı verilen tanklar savaş meydanlarının yeni ve korkutucu silahıydı. 

Güçlü Yönleri Zırhı o dönemde kullanılan silahlara karşı genel koruma sağlayabiliyordu, 

ayrıca Müttefiklerin moralini yükseltiyordu. 

Zayıf Yönleri Yavaştı ve manevra kabiliyeti düşüktü, sık arızalanıyordu. 


8 LBRELİK TOP 
KRİTİK SİLAH 


İngilizlerin yaptığı bombardımanların bel kemiği. 
Güçlü Yönleri Uzun bir menzile ve yüksek isabet oranına sahipti. 
Zayıf Yönleri Atılan mermilerin birçoğu patlamadı. 
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Sonune Muharebesi 


10 Таа | === 


LU ае Alman 


SON BULDU e ih 


Beaumont Hamel'de 

ушшип аии URE o Twe ardından Somme EE 
Muharebesi nihayet 

18 Kasım 1916'da sona 

erdi. Tahminlere göre, 

muharebe sırasında 

İngiliz ve Fransızlar 

toplam 620.000, 

Almanlar ise 500.000 

zayiat vermişti. 

Bu büyük bedel ORGENERAL ERICH sonucunda İngiliz VON FALKENHAYN 

ve Fransız hatlarının LİDER 

ilerleyebildiği mesafe pl lr NM sadece 12 Кт oldu. çimlerin ийн 
Bire Danya Sayagi оо ise tüm vahşetiyle Zayıf Yönleri Araziyi düşmana devam ediyordu. а Almanların 


ağır kayıplar vermesine neden 
Id 


oldu. 


MAKİNELİ TÜFEK TİMLERİ 
KRİTİK BİRLİK 

Muharebe sahasına oldukça seri ve ölümcül bir şekilde mermi yağdırdılar. 

Güçlü Yönleri Düşman piyadesi üzerinde yıkıcı bir etki yarattılar. 
Zayıt Yönleri Yeniden mevzilendirilmesi zordu ve kullanım sırasında aşırı derecede 


1 шэн . 2 ısınıyordu. 

me 4363 5оп taarruz — =e 
O شه‎ İNGİLİZLER [AR ТОВ İLERLER اا ړ0‎ Etkili taarruzların sonunu getirecek olan kış 5 

š š mevsimi hızla yaklaşırken, Somme'deki son taarruz š ED Ekim ay1 boyunca Morval, Thiepval girişiminde İngilizler Ancre Nehri yakınlarındaki GEWEHR 98 PİYADE TÜFEĞİ Sırtı, Ancre Tepeleri ve diğer yerlere Beaumont Hamel bölgesine ilerledi. Topçu KRİTİK SILAH 

š š İ sie bombardımanıyla başlatılan harekâtta İngiliz 5. : yapılan taarruzlar neticesinde İngilizler  orqusu 13 Kasımda taarruza geçti Bazı bölgelerde ya e nispeten önemsiz kazanımlar elde etti. çok sayıda Alman askerinin esir alınmasıyla taarruz siper muharebeleri için idealdi. 
“11151 : iri büyük ölçüde başarılı oldu. Ancak muharebe Güçlü Yönleri Beş mermilik Her küçük ilerlemenin ve ele geçirilen sahasındaki kötü koşullar kısa süre sonra İngilizlere ы ek iz mi d her ярепп bedelini iki taraf da çok agır йн ы ени ve метш, байшин таун Ya aca و یتنا‎ u. 
8 : elirlenen hedeflerin yalnızca bir kısmının e nedeniyle, yakın mesafeden atı 

kayıp larla ödedi. Fransızlar da aynı geçirilmesinin ardından durduruldu. için шин değildi. š 


sekilde güneydeki hatlarini bir miktar 
ilerletti. 95 
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Vikingler'in Keşif Çağı neden sona erdi? 
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і kurgular 


Filmdeki doğrular 


Krali. William'ın, Viktorya'nın ann&sine hakaretler yağdırdığı sahne gerçek olmakla kalmayıp, konuşmanın büyük çoğunluğunda da kralın gerçekten sarf ettiği sözlere yer verilmiş. Ne var ki filmde Yiktorya'nın bu esnada 
Sessizce oturduğu görülüyor, fakat gerçekte gözyaşlarına boğulmuştu. Ayrıca, filmdeki sükünetin aksine, orada bulunan Konuklar dehşete kapılmıştı. 


0 5 Filmde birçok karakter 

Albert'le Almanya hakkında konuşuyor. 
Gelgelelim Almanya, Albert'in 
Viktorya ile tanıştığı 1836 
yılından epey uzun bir süre sonra, 1871'de birleşik bir ülke haline geldi. Albert, Saksonya-Coburg ve Gotha olarak anılan bölgede yaşıyordu ve buranın prensiydi. 


ga bir suikast girişiminde vurulan 


Albert'in yaralı halde ve kanlar içinde saraya taşındığı bir sahne yer alıyor. Viktorya ve Albert'i öldürmeye yönelik çok sayıda teşebbüs söz konusu oldu ancak bunların hiçbiri başarılı olamadı ve ikisi de bu teşebbüslerden yara almadan kurtuldu. 


€ el 


0 A 


Gerçekler ve beyaz perd 


0 3: ilmde kadinlarin 

elbiselerinin arka kisminda ince bir fermuar dikişi göze çarpıyor. Fermuarın patenti 1851 yılına kadar alınmamıştı. Viktorya ve 
Albert 1840'ta evlendiğine göre, Viktorya'nın ya da o dönemdeki diğer kadınların elbiselerinde fermuar olması mümkün değildi. 


02: iktorya ile tanışmadan önce Albert'e verilen portrede Viktorya'nın beyaz 

bir elbise giydiği ve saçına küçük bir taç taktığı görülüyor. 
Gerçekte ise söz konusu portre 1842'de sipariş edilmişti ve saç topuzunun üzerine yerleştirilen küçük tacın tasarımı da bizzat Albert'e aitti. 


DENG VI 


Hayatının erken dönemini beyaz perdeye taşıyan bu film hakkında 
Kraliçe Viktorya ne düşünürdü sizce? 


FİLMDEKİ YANLIŞLAR... 


HOL 


Yönetmen: Jean-Marc Vallée 


Başroldekiler: Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany Ülke: İngiltere, 


ABD Yil: 2009 


оі“, Paul Bettany 


tarafından canlandırılan 
Lord Melbourne, Viktorya ile yaşıtmış gibi görünüyor. Fakat gerçekte kraliçeden 38 yaş büyüktü, Viktorya'nın onu daha ziyade bir baba figürü olarak gördüğü bilindiğinden, ikisi arasındaki flörtleşme de filmde fazlasıyla abartılmış. 
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sınavı da 


beraber aşacağız. 


Türk Eğitim Vakfı olarak afetzede öğrencilerin yanındayız. 
Bağışlarınızla gençlerimizin 
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